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Voorwoord

Wanneer het zoontje van rabbijn Harold Kushner, Aaron,
op 14-jarige leeftijd sterft ten gevolge van een ongeneeslijke
genetische aandoening, schrijft hij zijn verdriet van zich af
in een boek dat een wereldwijde verspreiding kende: Als
't kwaad goede mensen treft. Als rabbijn in een klein dorpje
in de Verenigde Staten had hij reeds veel mensen bij lij-
den en dood begeleid, maar nu werd hij rechtstreeks met
het lijden geconfronteerd. Hij voelde zich als de man Job
die zich voor God plaatste met de vraag waarom hem dit
lijden overkwam. En net zoals de man Job kwam hij niet
tot een sluitend antwoord, maar moest als Job zijn hoofd
buigen voor de onbegrijpelijke God. God had wellicht een
plan, ook met dit lijden, maar als mens is het ons niet ge-
geven daarvan de ware reden te onderkennen. Het blijft
een groot mysterie waarom mensen moeten lijden, wan-
neer het kwaad inderdaad goede mensen treft.

Sinds het lezen van dit boek, vele jaren geleden, ben ook
ik blijven zoeken naar de zogenaamde zin van het lijden.
Steeds meer werd ik mij ervan bewust dat het zelfs deli-
caat was om te durven spreken over de zin van het lijden.
Hoe kan iets dat ogenschijnlijk totaal zinloos is en ons le-
ven dermate verstoort en op zijn kop zet, het onderzoek
naar de zin doorstaan? Net zoals de lezing van het boek
Job gaf ook het boek van Kushner, die ik als schrijver
enorm waardeerde, me geen sluitend antwoord, maar liet
me achter met mijn honger rond de vraag naar de even-
tuele zin van het lijden. Wellicht moesten we ons tevre-
den stellen met het lijden gewoon proberen te aanvaarden
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en het zo een plaats te geven in het leven. Want het is nu
eenmaal een ingrediént van dit leven en niemand lijkt aan
de een of andere vorm van lijden te ontsnappen, en bij
sommigen kan het lijden zeer hevig zijn. Wanneer we dan
om ons heen het zinloze lijden zien dat door oorlogen en
conflicten wordt veroorzaakt, wanneer we voor de zoveel-
ste maal moeten lezen dat er opnieuw een boot gezonken
is voor de kust van Lampedusa of we zien de foto van
een uitgehongerd jongetje dat in de Gaza dankbaar zijn
handje uitsteekt naar degene die hem wat eten aanreikt en
deze hand kust, om daarna door een reeks kogels gedood
te worden, dan kunnen we niet anders dan inwendig in
opstand komen tegen zoveel zinloos lijden dat de wereld
baart. Het zijn momenten waarop we begrijpen dat men-
sen zich keren tot God met de vraag waarom Hij zoveel
lijden toelaat, en waarop sommigen er zelfs hun geloof in
God verliezen. Nee, dat lijden lijkt niet te rijmen met een
God die zich Vader en Liefde laat noemen.

Maar dan zien we naar het kruis waarop Jezus Christus
hangt te creperen, totaal onrechtvaardig ter dood gebracht
na de zwaarste marteling te hebben ondergaan. Hij, de
Zoon van God, God zelf, heeft dus hetzelfde meegemaakt,
Hij heeft het lot van deze velen gedeeld: van de bootvluch-
teling die voor de kust omkomt, van het kind dat met ko-
gels wordt doorzeefd, van Harold Kushner die zijn kind
moet afgeven,... Maar kan dit de mens troosten? Moet het
ons verwonderen dat over een dergelijke Christus meewa-
rig werd gedaan, en dat Paulus bij de verkondiging van
een gekruisigde Christus moest vaststellen dat deze voor
joden een aanstoot was en voor heidenen een dwaasheid
(vgl. 1 Kor 1,23)? En zo blijven velen rondom ons redene-
ren en vinden het maar een magere troost om bij het lijJden
naar Christus te verwijzen, bij wijze van de solidariteit die
Hij daarmee tot stand heeft gebracht naar allen die zoals






Het verhaal van Job

Wanneer we ons bezinnen over de plaats van het kruis in
het leven van Jezus en wat dit mag betekenen voor onze
huidige visie en houding naar het lijden toe, dan dienen we
dit natuurlijk vooraf te plaatsen tegenover de achtergrond
van de visie en houding bij de joden ten tijde van Jezus.
Het boek Job dat we kennen vanuit het Oude Testament
bevat hierover een krachtige bezinning en concentreert
zich rond de vraag welke de relatie is tussen het lijden dat
de mens overkomt en de rol van God daarin. De vraag die
gesteld wordt, is: gebruikt God het lijden om de mens te
straffen voor zijn zondige leven? Het is een vraag en een
visie die zelfs tot op vandaag een hardnekkig leven blijft
leiden. Bij het doornemen van het verhaal blijven we wat
met onze honger zitten, want een finaal antwoord blijft de
schrijver van het verhaal schuldig. Maar toch worden een
aantal elementen aangereikt die de naieve band tussen het
lijlden en de straf van God proberen door te prikken, zon-
der een duidelijk alternatief als antwoord te geven. Het
lijlden en de relatie met God blijft, zoals God zelf, in een
waas van mysterie gehuld.

Alvast wordt vanaf de eerste bladzijde van het verhaal
duidelijk gesteld dat het lijden niet van God komt. De God
van Israél is hiermee totaal verschillend van de goden uit
de andere religies die zowel zegen als onheil over de men-
sen kunnen brengen. Hun godsdienst is dan ook vooral
gericht op het goed stemmen van hun goden om zo heil
over hun leven te kunnen verkrijgen. Misschien is dat wel
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één van de belangrijkste elementen die we vanuit het ver-
haal dienen mee te nemen. Het is het kwaad dat aan de
oorsprong staat van het lijden en dit wordt in het verhaal
op een plastische maar tegelijk duidelijke wijze aange-
bracht. Bij de vaststelling van God hoe trouw en vroom
Job leeft, stelt de satan de vraag of dit wel zo zou blijven
indien hij door het lijden beproefd zou worden. God geeft
satan de kans hem hiervoor op de proef te stellen. God
laat het lijden toe, om er een bepaald doel mee te bereiken.
Maar ook dat zal de vraag onbeantwoord laten waarom
God het lijden toelaat. Job verliest alles: zijn familie en zijn
bezit, en zelfs wanneer hij uiteindelijk met kwaadaardige
zweren wordt overdekt, blijft hij trouw aan God en aan-
vaardt hij alles wat hem overkomt uit Gods hand. ‘Het
goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet?’
(Job 2,10). Hij blijft in lijn met het gebed dat hij uitsprak
bij de eerste golf van lijden die hem trof. ‘Naakt kom ik uit
de schoot van moeder aarde, naakt keer ik daar terug. De Heer
geeft, de Heer neemt, gezegend de naam van de Heer’ (Job 1,21).

We ontmoeten hier een diepgelovige man die zijn ver-
trouwen en geloof in God niet laat afhangen van het al
dan niet slagen in de wereld, het al dan niet hebben van
vele bezittingen en een goede gezondheid. Na deze eerste
reactie volgt een periode van stilzwijgen. Op het woord
van zijn vrouw die hem aanmoedigt God te vervloeken
en dan zelf ook te sterven, reageert hij sterk afwijzend. Bij
het bezoek van zijn drie vrienden Elifaz, Bildad en Zofar,
wordt er gedurende zeven dagen geen woord gesproken.
Misschien is dat wel het beste dat bij een dergelijk groot
lijJden kan gebeuren: in stilte aanwezig zijn met een diep
gevoel van medelijden. Sommigen wijzen hier op het be-
lang van het in stilte aanwezig te blijven bij hen die lijden,
zonder deze stilte te willen vullen met lege woorden.

In dit stilzwijgen gaat Job door een proces heen, om
dan in een eerste beweging zijn situatie te vervloeken,
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maar zonder enige boosheid te tonen naar God toe: ‘IWeg
met de dag waarop ik werd geboren en de nacht die zei: Een
strijder is ontvangen’ (Job 3,3), ‘Was die nacht maar onvrucht-
baar gebleven, geen kreet van vreugde had toen mogen klinken’
(Job 3,7) en “Waarom in de schoot niet gestorven?” (Job 3,11).
Dit zijn normale psychologische reacties die we hier bij
Job ontmoeten en waarbij hij slechts één uitweg ziet: weg
met dit bestaan, verlangen naar de dood en hopen ver-
lost te worden uit dit ellendige bestaan. ‘Zij zien uit naar
de dood, en hij wil niet komen, zij begeren hem meer dan een
verborgen schat’ (Job 3,21). Sommigen leggen hier zelfs een
verbinding met de wijze waarop de bekende psychologe
Elisabeth Kiibler Ross het rouwproces beschreef, met een
fase van ontkenning die meestal wordt gevolgd door een
fase van woede, om daarna tot onderhandeling te komen,
waar dan het volgende gesprek met zijn vrienden op kan
wijzen. Meestal volgt dan nog een fase van depressie,
vooraleer men tot aanvaarding kan komen. Fasen die na-
tuurlijk niet steeds in dezelfde volgorde voorkomen.
Maar amper uitgesproken wordt Job door zijn vrien-
den terechtgewezen. Hij wordt aangemoedigd om de
moed niet te verliezen, maar te blijven bidden tot God om
hem uit zijn lijden te verlossen: “Toch blijf ik het zoeken bij
God, en bij God leg ik mijn zaak. Hij doet grote en ondoorgron-
delijke dingen, ontelbare wonderen.” (Job 5,8-9). Job krijgt hier
dezelfde aanmoediging die ook aan Elia werd voorge-
houden toen hij uitgeput neerzeeg onder een bremstruik:
‘Het wordt mij te veel, Heer, laat mij sterven, want ik ben niet
beter dan mijn voorvaders’ (1 Kon 19,4). Hem wordt water
en brood aangeboden om de tocht van veertig dagen en
nachten naar de Horeb verder te zetten. Exegeten maken
hier de vergelijking met de Eucharistie die ons geschon-
ken wordt om ook in moeilijke omstandigheden ons le-
ven te kunnen verderzetten. Wat aan Job psychologisch
werd aangeboden en aan Elia fysisch, ontvangen wij van



