
Voor de christen die mens wil worden

18-12-2020

978 90 62571 18 5

Je bent jong. Je bent katholiek.
Je leeft in een westers seculier land. 
Soms voelt het alsof je een vreemdeling bent in een maatschappij waar de standaard levenswijze op 
belangrijke gebieden haaks op het katholieke geloof staat. 
Hoe ga je daarmee om? 
Door allerlei aspecten van het christelijke geloof te overwegen vanuit een menselijk en een goddelijk 
perspectief, probeert de auteur jongeren te helpen om met beide benen midden in de wereld te staan en met 
hun hoofd in de hemel, zodat ze in staat zijn om met hun hart het goddelijk en het menselijk licht van Christus 
te laten schijnen om zich heen.

Paul Graas (1989) begeleidt jongeren in de ontdekking van hun idealen en de vorming van hun karakter en 
helpt ze om handen en voeten te geven aan hun relatie met Christus.

Incl. BTW

€ 9,75

leven vol karakter in een seculiere tijd

124 Paperback
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Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Paul GraasAuteur



Geloof in de praktijk

14-12-2020

978 94 93207 01 1

Dit boek bundelt columns die tussen 2011 en 2020 verschenen in De Sleutel. 
Ze geven een inkijk in het dagelijkse werk van een psychologe wanneer het wordt doordesemd met katholiek 
geloof. 
Door te laveren tussen psychologie, filosofie en theologie wordt duidelijk dat het werk van de psycholoog 
wezenlijk verandert als het op geloof en levensbeschouwing gebaseerd is.

Drs. Francis Keyers (*1960) is geregistreerd psychologe. 
Zij groeide op in Thorn en studeerde klinische psychologie en moderne geschiedenis in Amsterdam en 
theologie in Rome. 
Zij heeft gedurende meer dan 25 jaar een rijke professionele ervaring opgebouwd in uiteenlopende contexten. 
Ook begeleidt zij al vele jaren priesters en religieuzen.
Tien jaar leefde ze als moniale in Italië. 
Deze jaren leerden haar te luisteren naar de stilte en naar al wat zich roert in het hart van de mens. 
Die ervaring vormt de basis van haar menszijn en van haar werk met cliënten.

Incl. BTW

€ 11,95
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Francis KeyersAuteur



15 dagen bidden met Petrus Jozef Triest

14-12-2020

978 94 93207 02 8

De Belgische priester Petrus Jozef Triest (1760-1836) was een bewogen man die zijn leven totaal wijdde aan de 
zorg voor de armen en de zieken. 
Hij trad in het voetspoor van zijn voorbeeld, de heilige Vincentius a Paulo. 
Dienen met respect en liefde werd voor hem het adagium van zijn leven. 
Hij stichtte hiertoe vier congregaties om zich toe te leggen op de zorg. 
Caritas was voor Vader Triest een triade van liefde, medelijden en concrete inzet, aangevuld en vervolledigd 
met professionaliteit. 
Zo was hij in België ook de pionier in de humane en professionele aanpak van de zorg voor geesteszieken. 
In zijn conferenties en sermoenen krijgen we de gelegenheid een bewogen mens te ontmoeten, gegrepen door 
Gods liefde en wiens leven gericht was om deze liefde te beantwoorden in een diep gebedsleven en een 
uitstralen van deze liefde via caritas naar armen en zieken.

Op maandag 14 april 2025 heeft Paus Franciscus de heroïsche deugden van de Dienaar Gods Petrus 
Jozef Triest erkend en afgekondigd.
Daarmee mogen we Vader Triest voortaan “Eerbiedwaardig” noemen.  

Br. René Stockman, doctor in de maatschappelijke gezondheidszorg, is de generale overste van de Congregatie 
van de Broeders van Liefde. 
Hij verblijft hoofdzakelijk in Rome en geeft lezingen aan verschillende universiteiten wereldwijd. 
Hij is ook de promotor van de causa voor de zaligverklaring van de stichter, Dienaar Gods Petrus Jozef Triest

Recensie uit Collationes 2021-nr3_10-15: 15 dagen bidden met Petrus jozef Triest

14 april 2025 Vader Triest voortaan “Eerbiedwaardig”: causa Peter Jozef Triest

Incl. BTW

€ 11,50

Icoon van de caritas in België
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Bloemen van wijsheid

14-12-2020

978 94 91991 97 4

De rijke religieuze traditie van het christendom uit het Oosten en het Westen bevat parels van geestelijke 
schoonheid. 
Dit boek biedt een gevarieerde selectie uit de geschriften van de kerkvaders uit de eerste eeuwen. 
De teksten zijn geordend volgens de evangelies van de zondagen en van de grote feesten in de drie 
lezingencycli van het liturgisch jaar.

Dit boek wil bijdragen aan een spirituele herbronning van de lezers: het brengt ons, gelovigen uit de 21ste 
eeuw, in contact met de religieuze bezieling van christenen uit de vroegste tijden van de Kerk. 
Langs deze weg komen we tot een persoonlijk contact met de levende Heer, die tot ons nadert in zijn Woord, 
Sacrament en in het gebed.
Deze bundel werd vertaald en samengesteld door de zusters monialen van de Monastieke Familie van 
Betlehem, Maria Tenhemelopneming en de Heilige Bruno.

Incl. BTW

€ 32,50
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Geluk waar je het niet verwacht

23-11-2020

978 90 62571 21 5

"Zalig de armen van geest! Zalig de treurenden! Zalig de zachtmoedigen!"

Het Evangelie van Mattheüs verhaalt ons een wonderlijke boodschap: de belofte van Jezus over hoe wij 
gelukkig kunnen worden. 
Het is een belofte die negen keer wordt gedaan, maar ver afstaat van wat wij normaal gesproken onder geluk 
verstaan.

Toch is deze boodschap van de zaligsprekingen het ware antwoord op het lijden van de wereld van vandaag, 
die ziek is van trots en van een onverzadigbare drang naar rijkdom en macht. 
De zaligsprekingen tonen ons het ware gezicht van God: zijn immense zachtmoedigheid, barmhartigheid en 
nederigheid. 
Ze stellen de enige effectieve weg voor naar menselijke rijpheid, innerlijke vrijheid en vrede van het hart.

Als christenen zullen we niet in staat zijn om onze missie in de wereld te vervullen - om de troost van de heilige 
Geest te brengen aan alle gebroken harten, om de toegang tot het koninkrijk van God te openen voor iedere 
man en vrouw - als we niet de zaligsprekingen beleven. 
Het is daarom dringend noodzakelijk dat we deze woorden van de Heer begrijpen en toepassen in ons dagelijks 
leven. 
Dit boek, vol Bijbelse woorden en wijsheid, is hiervoor een kostbare leidraad.

Jacques Philippe (1947) is sinds 1976 lid van de Gemeenschap van de Zaligsprekingen. 
Hij heeft daarbinnen verschillende functies bekleed. 
Sinds 1985 is hij priester en geeft hij retraites, zowel in Frankrijk, zijn geboorteland, als daarbuiten. 
Hij is een geliefd auteur van boeken over spiritualiteit, waarvan meerdere bestsellers in een twintigtal talen zijn 
uitgegeven.

Incl. BTW

€ 12,75
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Pater Pio, Wij hebben hem gekend

3-11-2020

978 90 62571 19 2

De kapucijn John Schug heeft pater Pio zelf gekend. 
Hij schreef een biografie over deze gestigmatiseerde medebroeder. 
Maar hij wilde niet alleen afgaan op zijn eigen ervaringen. 
Daarom zocht hij mensen op die pater Pio gekend hadden.

Hij stelde steeds dezelfde vragen: 
Was pater Pio een hystericus? 
Heb je zijn stigmata gezien? 
Heb je iets wonderlijks met hem meegemaakt? 

De geïnterviewden vertellen inderdaad wonderlijke dingen. 
Maar toch blijven ze daar niet bij stilstaan. 
Pater Pio maakte als persoon een diepe indruk op hen, los van de stigmata of wonderen. 
En die indruk geven ze woorden vanuit hun hart en bewondering. 
Dat maakt deze getuigenissen uiterst boeiend. 
Het is alsof we door hun woorden heen na zoveel jaren zelf even die uitzonderlijke pater Pio ontmoeten.

Recensie uit Katholiek Nieuwsblad: Een levend kruisbeeld

Incl. BTW

€ 12,50
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Inleiding tot het devote leven

1-11-2020

978 90 62571 23 9

In de  Inleiding tot het devote leven  gaat Franciscus van Sales ervan uit dat een godvruchtig leven voor 
iedereen is weggelegd en niet is voorbehouden aan mensen met een speciale roeping of levensstaat. 

Hij zegt hierover: “Ik ben juist van plan om die mensen te helpen die door hun levensstaat verplicht zijn een 
naar het uiterlijk alledaags leven te leiden. 
Juist bij zulke mensen bestaat vaak het misverstand dat het streven naar de godsvrucht voor hen iets 
onmogelijks zou zijn.” 
En: “De godsvrucht past zich aan bij de krachten, werkzaamheden en plichten van ieder van ons afzonderlijk.”

De lezer wordt in de Inleiding tot het devote leven  bij de hand genomen om te proberen om, geholpen door 
praktische aanwijzingen, stapsgewijs een beter mens te worden en te groeien in liefde tot God.
Dit leven in en met God is devoot leven.

Incl. BTW

€ 14,75
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Katholicisme voor Dummies

31-10-2020

978 90 43012 48 5

Ontdek wat de katholieke kerk zo bijzonder maakt!

Katholicisme voor Dummies is een compacte, maar complete samenvatting van de rooms-katholieke kerk. 
Met onder meer aandacht voor wie wie is binnen de kerk, de tien geboden, de tradities, feestdagen, gebeden, 
de bijbel, de geschiedenis en de zienswijze van de kerk op bepaalde maatschappelijke onderwerpen. 
Een boek voor gelovigen, maar ook voor geschiedenis- en cultuurliefhebbers die willen weten waar de diverse 
symbolen en rituelen vandaan komen en wat ze betekenen.

John Trigilio Jr. en Kenneth Brighenti zijn verbonden aan het Amerikaanse Eternal World Television Network. 
Daarnaast is John Trigilio voorzitter van de Confraternity of Catholic Clergy.

Incl. BTW

€ 24,95

Een goudmijn van inzichten over het Katholieke geloof voor mensen van alle leeftijden 
en religies

480 Paperback

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

 

 

NIET MEER LEVERBAAR

J. Trigilio (Jr.)Auteur

K. BrighentiCo-auteur



God roept

19-10-2020

978 90 62571 22 2

Ieder mens heeft een roeping, omdat God met het leven van iedere mens een bedoeling heeft. 
En dat is wat roeping is: de ontmoeting met de waarheid over jezelf, Gods plan voor je leven. 
Je eigen roeping ontdekken is dé uitdaging waar het in het leven om gaat. 
Het is als een nieuw licht, een gebeurtenis die je een nieuwe visie op het leven geeft.
Het geeft je leven pas echt zin.

God wil dat je gelukkig wordt en bijdraagt aan het geluk van anderen. 
Daarom is weten wat je roeping is de belangrijkste vraag die je jezelf kunt stellen, en die we kunnen stellen aan 
anderen die we willen helpen om iets moois van hun leven te maken.

Door verhalen, voorbeelden en anekdotes uit het dagelijks leven en uit het leven van bekende en onbekende 
heiligen laat Alfonso Aguiló je zien hoe je Gods plan voor jou (beter) kunt leren kennen. 
Daarbij gaat hij in op allerlei twijfels en moeilijkheden die in je boven kunnen komen en die je hinderen 
antwoord te geven op die grote vraag van je leven: wat is mijn roeping en hoe kan ik die volgen? 
Dit boek helpt je om dat grote raadsel te ontcijferen en laat je kennis maken met boeiende mensen die het 
verschil maakten voor anderen.

Alfonso Aguiló (1959) is geboren in Madrid. 
Hij is afgestudeerd als civiel ingenieur en heeft de opleiding senior business management gevolgd. 
Sinds 1991 bekleedt hij diverse bestuursfuncties binnen het Spaanse katholieke hoger onderwijs.
Hij heeft tien boeken op zijn naam staan over onderwijs en antropologie en heeft meer dan driehonderd 
artikelen gepubliceerd in verschillende tijdschriften en bladen.

Incl. BTW

€ 16,50
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Niet te geloven!

19-10-2020

978 90 62571 16 1

Altijd heeft de Kerk geloofd en verkondigd dat in de Eucharistie, in de gedaanten van het geconsacreerde brood 
en de geconsacreerde wijn, Christus aanwezig is. 
Dat wordt de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie genoemd.
Het geschenk dat Jezus ons geeft in de Eucharistie is zo mooi, dat het praktisch niet te bevatten is. Deze 
bloemlezing toont aan dat het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer door alle eeuwen heen 
geloofspunt is geweest in de nog ongedeelde Kerk.

Dr. Régis de la Haye (1945) is diaken aan de Basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ in Maastricht, en 
docent kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis aan de opleidingen van het bisdom Roermond.
Hij is erearchivaris van het Rijksarchief in Limburg.

Incl. BTW

€ 7,50
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Getuigen van het mysterie

18-10-2020

978 94 91991 96 7

De relieken die verband houden met de Passie - het lijden, de dood en de begrafenis van Christus - zijn voor de 
wetenschappelijke wereld lang enigmatisch gebleven.

GÓRNY en ROSIKOŃ deden onderzoek, in samenwerking met historici en wetenschappers, om te proberen de 
authenticiteit van deze relieken te verifiëren. 
De conclusies waartoe zij na hun grondige studies kwamen, zijn niet gebaseerd op het geloof maar op 
vaststelbare feiten, die verkregen worden op basis van historische bronnen en deskundig, wetenschappelijke 
onderzoek.

De relieken die voor dit schitterend boek onderzocht en gefotografeerd werden zijn het Kruis, de nagels, de 
Doornenkroon, de Geselpaal, de Tuniek van Christus, de sluier van Manoppello, het Sudarium van Oviedo, de 
beroemde Lijkwade van Turijn en zo meer.

“EEN ECHT SCHITTEREND BOEK, dat het resultaat is van hard en gepassioneerd werken. 
Het vormt een buitengewoon goede bron voor academici en voor ieder die zijn kennis van het onderwerp 
wenst te verruimen en het is gedocumenteerd met fantastische foto’s.” 

Barrie M. Schwortz, Officieel documenterend fotograaf 
Onderzoeksproject Lijkwade van Turijn

Bekijk hier beelden uit de drukkerij: https://www.facebook.com/uitgeverijbetsaida/videos/361195521986371

Recensie uit Kort Manifest: Getuigen van het Mysterie

Incl. BTW

€ 24,95
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Carlo Acutis

6-10-2020

978 94 91991 99 8

Op 12 oktober 2006 heeft Carlo Acutis deze wereld verlaten. 

Hij was nog maar een tiener.

Zijn ouders zeggen dat zij naast de hartverscheurende pijn ook een diepe vrede gewaarworden: 
ze weten dat zij in Christus met hun zoon verbonden blijven. 
Sinds Carlo’s overlijden ontvangen ze voortdurend getuigenissen, berichten, herinneringen en mails 
uit alle delen van de wereld die allemaal op hetzelfde neerkomen: voor wie Carlo ontmoet heeft, leeft 
hij ook over de grens van de dood heen.

Dit boek is geen lofzang op een jonge superman. 
Het is een impressie van het leven van een normale jongen van slechts vijftien jaar, waarin veel 
jongeren zich herkennen. 
Eén punt is duidelijk: juist omdat Carlo als een overtuigd christen geleefd heeft, liet hij in vele harten 
sporen na.

Op 7 september 2025 is de heiligverklaring van Carlo Acutis.

vanwege het overlijden van Paus Franciscus was de eerder geplande heiligverklaring van 27 april 2025 
uitgesteld.

“Carlo wist heel goed dat de mechanismen van communicatie, reclame en sociale netwerken kunnen 
worden gebruikt om ons tot slapende subjecten te maken, afhankelijk van consumptie en het nieuws 
dat we kunnen kopen, geobsedeerd door vrije tijd, gesloten in negativiteit. Maar hij wist ook hoe hij 
de nieuwe communicatietechnieken moest gebruiken om het Evangelie over te dragen, om waarden 
en schoonheid over te brengen.” 
Paus Franciscus in Christus Vivit, 25 maart 2019.

Incl. BTW

€ 4,95

 Leven zonder grenzen.                               AANGEPASTE UITGAVE
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God is een lofzang voor zijn heiligen

4-10-2020

978 94 91991 94 3

Theologie werd ooit de 'koningin der wetenschappen' genoemd, maar nu lijkt ze eerder een 'koningin-moeder' 
die haar beste jaren heeft gehad. 
Dat zegt veel over de status die God en het metafysische in de ons omgevende cultuur hebben. 
Maar het is niet allemaal duisternis. 
God is God en God handelt zelf en wij hoeven en kunnen Hem niet maken of stukmaken. 

Theologie maakt God niet; zij spreekt over God. God is in zichzelf, als Schepper, Verlosser en Voltooier een bron 
van vreugde. 
Zowel van verstilde en rustige, als van meeslepende en extatische vreugde. 
De mens is een wezen dat pas echt tot zichzelf komt in de transcendentie naar de schepping, naar het 'gij' en 
'wij' van de anderen en het Gij van de Ander, en naar de voltooiing in God. 
De bijdragen in deze bundel nodigen uit tot reflectie daarover.

Hans Tercic werd in 1956 geboren in Eygelshoven (Nederland). 
Hij studeerde pastoraaltheologie aan de U.T.P. in Heerlen. 
Na zijn priesterwijding in 1983 voor het bisdom Hasselt (België) studeerde hij dogmatiek in Rome en 
promoveerde met een proefschrift over J.H.Newman. 
Hij doceert dogmatiek aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven en verzorgt de exegetische en theologische 
vorming van contemplatieve religieuzen. 
Bij Betsaida verscheen in 2019 van zijn hand  Al het goede is een schaduw van God. Essays over John Henry 
Newman.

Incl. BTW

€ 17,95
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Jezus Christus en zijn tijd

11-8-2020

978 90 62571 14 7

Met deze klassieke bestseller wil Sheed ons binnenvoeren in de Evangelies, in het Palestina van de eerste 
eeuw, om ons Christus te laten ontmoeten. 
Zoals Maria, Jozef, Petrus en vele anderen Hem zagen, zo wil hij ons Hem laten zien, met al zijn contrasten: in 
zijn gehoorzaamheid, zijn mededogen, zijn tranen, zijn vreugde, zijn woorden en stilzwijgen. 
En zoals zijn tijdsgenoten zich door Hem geraakt voelden, zo wil hij ons laten voelen hoe nabij Hij ons nu nog is 
en ons leven raakt. 
Opmerkelijk zijn daarbij zijn verfijnde exegetische en spirituele beschouwingen, zijn heldere uiteenzetting en 
tegelijk zijn typisch Angelsaksische no-nonse stijl. 
Hij toont de lezer Jezus Christus, een concrete en coherente persoon, en die persoon is geloofwaardig. 
Het is een verademing. 

Maar Jezus loopt nog op een andere manier tussen de bladzijden van dit boek: via 32 realistische 
kleurenillustraties uit verschillende stijlen en tijden, die het leven van een tastbare Jezus uitbeelden.
Sheed bevestigt met dit boek een uitspraak van Benedictus XVI: “Ik denk dat juist deze Jezus – die van de 
Evangelies – een historische zinvolle en overtuigende figuur is.”

Frank Sheed (1897-1982) was een schrijver die als succesvol auteur en spreker veel heeft bijgedragen tot het 
verspreiden van het katholieke geloof. 
Hij en zijn vrouw, Maisie Ward, stichtten de katholieke uitgeverij Sheed & Ward.

Incl. BTW

€ 15,50
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Homilien von Piet Penning de Vries sj

11-8-2020

978 94 91991 92 9

Piet Penning de Vries SJ (1928-1995) war von 1962 bis 1973 Spiritual der Novizen des Jesuitenordens in den 
Niederlanden und von 1973 bis zu seinem Tod im Jahr 1995 Spiritual des Priesterseminars Rolduc im Bistum 
Roermond. Mehrere Generationen von Priestern, die in den Niederlanden gemäß dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil ausgebildet wurden, formte und prägte er als Spiritual und Prediger. Nach seinem Tod veröffentlichte 
sein Ordensmitbruder Jan Bots umfangreiche Sammlungen seiner Homilien. Diese Homilien sind für viele 
Menschen noch immer Anregung und Ermutigung auf ihrem geistlichen Weg.

Die vorliegende Studie behandelt die Predigttätligkeit einer einflussreichen, wenn auch eher unauffälligen 
Gestalten der niederländischen Kirche während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, einem sowohl 
kirchlich als auch gesellschaftlich turbulenten Zeitabschnitt. Was machte die Homilien von Pater Penning de 
Vries für viele Zuhörer zu einem so besonderen Ereignis? Inwiefern entspricht seine homiletische Methode den 
Merkmalen, die sich in der Geschichte der katholischen Homiletik als Konstanten erwiesen haben, und 
inwieweit berücksichtigt er neue Akzente, die gemäß dem Zweiten Vatikan für die Homilie von Belang sind? 
Eine Quellenstudie met Anregungen für katholische Homileten heute.

Incl. BTW

€ 19,90

vor dem Hintergrund der Merkmale der Homilie dem Zweiten Vatikanischen Konzil
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Sterk zelfbewust voorgelicht

9-6-2020

978 94 91991 91 2

Mama“, vraagt de kleine van drie, “toen ik werd geboren, ben je daar dan ontploft?”
“Nee, nee, daar ontplof je niet!” antwoordt de moeder verrast. 
Dan besluit de peuter: “Dan komen de baby‘s uit de mond!”
Vragen over seksualiteit stellen kinderen vaak heel vroeg. 
De eigen ouders zijn de eersten, die het kind stap voor stap het geheim van de menselijke seksualiteit 
verklaren. 
Zij zijn de beslissende factor in het leven van het kind. 
Hoe dat kan werken, lees je hier in veel praktische voorbeelden..

"In 2003 hadden we vier kleine kinderen en nauwelijks enig idee over seksuele voorlichting. 
Richard en Maria Büchsenmeister hebben ons door hun degelijke lezingen de meest waardevolle dingen over dit 
onderwerp meegegeven." 
Michi en Robert Schmalzbauer

"Maria en Richard Büchsenmeister getuigen verfrissend uit het dagelijks leven met kinderen. 
We wensen alle ouders dat dit boek hen stimuleert om steeds meer te worden wat ze al zijn: experts in het 
opvoeden van hun kinderen!"
Marina en Gordian Gudenus

Incl. BTW

€ 16,50

Seksuele opvoeding van kindertijd tot de prepuberteit

112 Paperback

Stark Selbstbewusst Aufgeklärt, Sexualerziehung vom kleinkindalter bis in die vorpubertät

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

 

Maria BüchsenmeisterAuteur

Richard BüchsenmeisterCo-auteur



In de schaduw van zijn vleugels

27-5-2020

978 94 91991 89 9

Talloze lezers werden geïnspireerd door het levensverhaal van de Franciscanerpater Gereon Goldmann (1916 -
2003). 
Zijn autobiografie  In de schaduw van zijn vleugels  leest als een ware avonturenroman.

Dit boek, dat gebaseerd is op feiten, beschrijft de waanzin van de Tweede Wereldoorlog. 
Tevens getuigt het van de kracht van het gebed. 
Het gebed is de sleutel voor alle bijzondere gebeurtenissen in het leven van pater Goldmann. 
Hij heeft zijn roeping tot het priesterschap te danken aan het gebed. Gebed was het geheim voor zijn 
herhaaldelijke ontsnapping aan de dood. 
Gebed is het geheim van al zijn missionaire successen.

Het levensverhaal van pater Goldmann toont dat hemelse krachten in beweging worden gezet door 
onafgebroken en vurig gebed.
Het verhaal is meeslepend en de boodschap erg bemoedigend.

Incl. BTW

€ 14,50

Een Franciscaan bij de SS

370 Paperback

Tödliche Schatten, tröstendes Licht, Ein Franziskaner in Uniform

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

NIET MEER LEVERBAAR

Gereon Goldman ofmAuteur



Uit de grond van ons hart

19-5-2020

978 94 91991 93 6

Bij het schrijven van dit boek hebben we in het bijzonder aan de priesters gedacht. 
Ons priesterhart wil hen steunen en bemoedigen. 
Met alle priesters willen we tegenover Jezus opnieuw ons vertrouwen en onze absolute volledige en 
onverdeelde trouw uitspreken. 
Wij willen ons grote 'ja' tegenover Hem herhalen, dat wij op de dag van onze wijding hebben uitgesproken. 
Dat volkomen 'ja', dat ons iedere dag opnieuw ons priestercelibaat doet beleven en waarvan een sterk 
getuigenis uitgaat. 
Het laat ons immers een leven leiden dat alleen zin heeft vanuit God.

Kardinaal Robert Sarah
Benedictus XVI - Joseph Ratzinger

Incl. BTW

€ 14,50

112 Paperback

Des profondeurs de nos coers
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Fake news ontmaskerd

18-5-2020

978 90 62571 12 3

Kan het christendom nog als fundament van de Europese cultuur gezien worden? 
En hoe zit het met al die schandalen binnen de Kerk? 
Wat is waar en wat is fake news?

Bestsellerauteur Manfred Lütz vertelt op pakkende wijze de onbekende geschiedenis van de grootste 
godsdienst aller tijden. 
Spannend als een thriller, maar dankzij de samenwerking met professor Arnold Angenendt ook met de laatste 
wetenschappelijke feiten gestaafd. 
En met spectaculaire resultaten.

Zo kunnen we meebeleven hoe een kleine joodse sekte in het Romeinse Rijk uitgroeit tot een wereldgodsdienst 
en vervolgens van ditzelfde rijk een christelijk rijk maakt, en hoe het uiteindelijk zover kwam dat de Germanen 
die over dit rijk zegevierden zelf ook christenen werden. 
We krijgen te horen hoe het nu echt zit met de kruistochten, welke verbazingwekkende resultaten er uit het 
meest recente onderzoek naar voren zijn gekomen als het gaat om de inquisitie, de heksenvervolging en de 
missie onder de indianen, en wat wij aan de Verlichting hebben te danken – en wat niet.
Trapte het christendom bij het propageren van de mensenrechten nu op de rem of op het gaspedaal – of op 
allebei? 
Hoe zit het met de emancipatie van de vrouw, de seksuele revolutie en vooral: wat is nu de werkelijke 
verhouding tussen het christendom en de Holocaust?

Bereid u voor op spectaculaire resultaten! Wat de wetenschap vandaag de dag te vertellen heeft met 
betrekking tot de gangbare beelden over het christendom, is werkelijk niet te geloven … en toch is het waar.

Manfred Lütz (1954 Bonn) is psychiater, psychotherapeut, theoloog en geneesheer-directeur van het Alexianer 
Ziekenhuis in Keulen. 
Hij is in Duitsland bekend als spreker op radio en televisie en als auteur van talrijke bestsellers. 
Samen met Jehuda Bacon, een overlevende van Auschwitz, schreef hij: Solange wir leben, müssen wir uns 
entscheiden (Zolang wij leven, staan we voor een keuze).

Recensie uit Kort Manifest: Nepnieuws tegen het christendom

Incl. BTW

€ 17,50

De verborgen geschiedenis van het christendom

316 Paperback

Der Skandal der Skandale: Die geheime Geschichte des Christentums

DeBoog

Betsaida
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Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Manfred LützAuteur



Jezus Christus de Verlosser van de mens

14-5-2020

978 90 62571 56 7

Toen ik je dat Leven van Jezus schonk, schreef ik daarin deze opdracht: “Zoek Christus. Vind Christus. Bemin 
Christus”. 
Het zijn drie, duidelijk onderscheiden etappes.
(h. Jozefmaria Escrivá, in De Weg, nr. 382).

Jezus Christus is de mens geworden Zoon van God. 
De persoon van Jezus Christus is het middelpunt van heel de christelijke godsdienst. 
Men kan gerust zeggen, dat niemand in de hele geschiedenis van de mensheid de harten van zo velen heeft 
bewogen en nog altijd beweegt: bij mensen van alle rassen, tijden en plaatsen, vóór of tegen Hem.
Jezus heeft in een bepaalde historische tijd geleefd. 
Hij is Mens, maar tegelijkertijd ook God. 
Hij heeft een heilsleer gepredikt en de mens met God verzoend door voor de zonden van de mensen aan het 
kruis te sterven en voor hun heil te verrijzen. 
In dit boekje zullen we al deze aspecten aan de orde stellen. 
We beginnen met het aspect dat aan alle andere vooraf gaat: zijn bestaan…

Jesús Simon werd in 1953 priester gewijd. Hij was parochiepriester en later godsdienstleraar. 
Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan.

Incl. BTW

€ 3,75
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Ik ben geheel de Uwe

27-4-2020

978 90 62571 13 0

“Jij bent de secretaresse van Mijn barmhartigheid.  Ik heb je uitgekozen voor die taak in dit leven en in het   
volgende leven.” 
“Jezus, ik vertrouw op U!” 

In dit boek willen we proberen iets te laten zien van de vertrouwelijke band die er bestond tussen Jezus en 
Faustina. 
Wij betreden de mysterieuze wereld van hun vertrouwelijke gesprekken waarin Jezus haar Zijn hevige 
verlangen naar zielen toont en Faustina erin toestemt Zijn ‘secretaresse’ te worden en Zijn belangrijkste apostel 
voor de wereld van vandaag.
Eerst gaan we kort in op de Goddelijke Barmhartigheid en schetsen we met enkele penseelstreken het leven 
van Faustina, opdat de lezer daarna ‘blootsvoets’, met de vereiste schroom, kan binnentreden in deze 
vertrouwelijkheid, zoals eens Mozes de berg Horeb besteeg, want het gebied dat we zullen betreden is heilig.

Miguel García Manglano is geboren in Valencia in 1979. 
Medewerker aan publicaties over bedrijfscommunicatie. Psychopedagoog en doctor in de theologie. 
Na een master te hebben behaald in Educatieve en Psychologische Interventie heeft hij zich op verscheidene 
scholen bezig gehouden met pedagogische oriëntatie. 
In 2014 is hij tot priester gewijd. 
Dit boek heeft hij samen met zijn moeder geschreven.

Incl. BTW

€ 13,50

Bloemlezing uit haar dagboek
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Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie

24-4-2020

978 90 62570 89 8

"In de Mis – in het ‘bloed van het eeuwigdurend Verbond’ – voltrekt Christus de rituelen van het Oude Verbond. 
In dit prachtige boek laat Brant Pitre ons dit met een liefdevol oog voor detail zien. 
We krijgen waardering voor datgene wat was, waardoor we des te beter zien ‘wat nu is en voor altijd zal zijn’. 
Een helder, diepgaand en praktisch betoog – niemand mag dit boek missen.
Scott Hahn

In Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie laat Brant Pitre de joodse Schriften en traditie samen het kader 
vormen voor wat Jezus deed bij het Laatste Avondmaal. Daarmee geeft hij een nieuwe kijk op het hart van de 
christelijke geloofspraktijk – de Eucharistie. 
Door ons naar de joodse wortels van ons geloof terug te voeren reikt Pitre ons een vergrootglas aan waarmee 
wij het toonbrood, manna, laatste Avondmaal en de diepste betekenis van de Eucharistie met een nieuwe blik 
kunnen bekijken. 
Zijn beheersing van de Schriften en de joodse tradities maakt hem tot de gids bij uitstek voor iedereen die graag 
meer inzicht wil krijgen in het hoogtepunt van Jezus’ optreden, het Laatste Avondmaal en de eerste Eucharistie."
(Dr. Tim Gray, President van het Augustine Institute in Denver.)

In Brant Pitre ontmoeten we een van de interessantste nieuwe katholieke wetenschappers van deze tijd. 
Hij studeerde theologie en bijbelwetenschappen en promoveerde in het Nieuwe Testament en oude jodendom 
aan Notre Dame Universiteit, Indiana. 
Hij doceert heilige Schrift aan het Notre Dame seminarie in New Orleans.
Als veelgevraagd spreker geeft hij in wijde kring lezingen over de Eucharistie en de wortels daarvan in de oude 
joodse traditie. 
Hij is de auteur van  Jesus, the tribulation, and the End of the Exile  (2005). 
Hij woont in de buurt van New Orleans met zijn vrouw Elizabeth en hun vijf jonge kinderen.

Incl. BTW

€ 13,75

208 Paperback

Jesus And The Jewish Roots Of The Eucharist : Unlocking the Secrets of the Last Supper
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Hoe het Christendom de beschaving heeft gered... en dit 
opnieuw moet doen

24-4-2020

978 94 91991 90 5

Dit boek gaat over zeven culturele revoluties, die een direct gevolg zijn van de aanwezigheid van het 
christendom in de wereld, en die de maatschappij fundamenteel ten goede hebben veranderd.

Het christendom bracht een radicaal nieuwe kijk op de persoon, het gezin, arbeid, godsdienst, gemeenschap, 
op het sterven en op de staat. 

Deze zeven revoluties hebben het aanschijn van het antieke heidendom radicaal getransformeerd door 
menselijke relaties te veranderen, in steeds wijder wordende concentrische cirkels, te beginnen met het 
individu tot uiteindelijk de hele samenleving beïnvloed werd.

Dit boek getuigt van de kracht van het evangelie doorheen de loop van de geschiedenis en vormt tegelijk een 
oproep aan de christenen van de 21ste eeuw om hun verantwoordelijkheid in de huidige samenleving op te 
nemen.

Incl. BTW

€ 16,50
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How Christianity saved Civilization: and must do so again
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De verborgen kracht van vriendelijkheid

24-4-2020

978 90 62570 84 3

De kaft van de oorspronkelijke Amerikaanse uitgave durft de lezer rechtstreeks aan te spreken: “U bent bijna 
zeker niet zo vriendelijk als u zou kunnen zijn – en uw relatie met God en met degenen van wie u houdt, lijdt 
daar misschien onder. 
Misschien hebt u gewoon niet de tijd en het geduld om consequent vriendelijk te zijn te midden van de 
irritaties waar u dagelijks tegenaan loopt. 
Daarom is De verborgen kracht van vriendelijkheid zo’n handzame hulp.”

Goede verkoperstaal? Ja, maar helemaal waar. “Consequent vriendelijk zijn” is moeilijk. 
Het lijkt een minder belangrijke gewoonte of “deugd”, die overigens wél aangenaam is voor anderen en ook 
prettig voor de vriendelijke persoon zelf, want tegen iemand die vriendelijk is zijn anderen meestal ook 
aardiger.

Dit boek maakt duidelijk dat vriendelijkheid geen klein, onbelangrijk “deugdje” is, maar dat wie zich er in oefent 
vanzelf vooruitgaat in de grote menselijke en bovennatuurlijke deugden. 
Maar het fijnste van dit boek is dat het uitlegt hoe vriendelijkheid in eenvoudige, praktische stappen kan 
worden aangeleerd. 
Niets zwaarwichtigs, heel direct, helder als glas, en zo wijs! 
Weinig lezers die niet door dit vriendelijk geschreven boek in de verleiding zullen komen deze bescheiden 
deugd eens wat meer uit te proberen.

De schrijver, Lawrence Lovasik (1913-1986), heeft eens gezegd dat het ideaal van zijn leven was om “door mijn 
geschriften God meer bekend en geliefd te maken”. De priester Lovasik heeft missiewerk gedaan in de kolen-
en staalgebieden van Amerika, hij stichtte de missiecongregatie van de Zusters van de Goddelijke Geest en 
heeft talloze brochures en boeken geschreven waarin hij de nadruk legt op het gebed en de heilige Eucharistie.

Incl. BTW

€ 14,75

Een praktische handleiding voor wie de wereld om zich heen een beetje leefbaarder wil 
maken, steeds een beetje meer.

256 Paperback
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Betsaida
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Nieuw handvest voor werkers in de gezondheidszorg

18-2-2020

978 94 91991 88 2

Het Handvest is tot stand gekomen om zo duidelijk mogelijke richtlijnen aan te reiken voor ethische 
problemen in de wereld van de gezondheidszorg. 

In 1994 werd de eerste uitgave voor het  Handvest voor de werkers in de gezondheidszorg 
gepubliceerd. 
Het boek werd vertaald in negentien talen en bleek een waardevol instrument te zijn bij de vorming 
van de beroepsgroepen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. 
Vanwege de nieuwe inzichten op biomedisch en wetenschappelijk gebied en vanwege de uitspraken 
van het leergezag na 1994, gedurende de pontificaten van Johannes Paulus II, Benedictus XVI en 
Franciscus, werd het noodzakelijk geacht om het Handvest bij te werken en te actualiseren.
De fundamentele opzet is echter dezelfde gebleven, de ondersteuning namelijk van de werkers in de 
gezondheidszorg om dienaars van het leven te zijn.

Incl. BTW

€ 14,50

Pauselijke raad voor het pastoraat in de gezondheidszorg

140 Paperback
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De kunst het hart te zuiveren

14-1-2020

978 94 91991 87 5

Omdat we leven in een technische samenleving zijn we geneigd te denken dat alles wat er gebeurt een externe 
oorzaak heeft.
Daarom is de menselijke persoon gewend om alleen naar anderen te luisteren en niet langer aandacht te 
besteden aan de inspiraties van het hart, die van de geest komen.

Het is het voorrecht van kunstenaars om dergelijke inspiraties te hebben, maar het komt niet enkel hun toe. In 
het geestelijk leven moet iedereen kunstenaar zijn en een eigen innerlijk leven opbouwen onder leiding van de 
oorspronkelijke en hoogste Kunstenaar. 

Dit boek gaat over gebed en geestelijk leven, over de ervaringen van genade en goedheid en over de 
onderscheiding van kwaad en menselijke passies in het dagelijks leven. 
Het is een mooie en eenvoudige weg om een geestelijk leven op te bouwen door middel van onderscheiding en 
gebed van het hart.

Incl. BTW

€ 6,90
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33 dagen tot het ochtendgloren

14-1-2020

978 94 91991 85 1

33 dagen tot het ochtendgloren  bevat bezinningsteksten voor een persoonlijke retraite in voorbereiding op 
een toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria. 
De lezer wordt gedurende 33 dagen meegenomen aan de hand van grote, mariale gestalten: de heilige Louis-
Marie Grignion de Montfort, pater Maximiliaan Kolbe, Moeder Teresa van Calcutta en Paus Johannes Paulus II.

Fr. Michael E. Gaitley
"Ik heb dit boek geschreven omwille van één belangrijke reden: een totale toewijding aan Jezus door Maria is 
de zekerste, gemakkelijkste, kortste en volmaaktste weg om een heilige te worden. 
Dit boek is bedoeld als een gemakkelijke en eigentijdse manier om uit deze schat te kunnen putten."

Incl. BTW

€ 14,50

Een doe-het-zelf retraite als voorbereiding op de toewijding aan Maria

264 Paperback

33 Days to morning Glory
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