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Acutis zonder bril

“Ik ben verbaasd dat hij geen bril moest dragen
doordat hij zo lang voor zijn computer zat. Was
dat het derde mirakel voor zijn heiligverklaring?”
Ja, scherp opgemerkt door onze zoonvanacht
jaar. De jonge heilige Carlo Acutis zat inderdaad
heel veel achter zijn scherm! Acutis verder voor-
stellen hoeft dezer dagen niet. Hem beter leren
kennen door een strip, dat kan sommigen wel
aanspreken. Met onze zoon lazen we deze strip
geboeid in één ruk uit. Zijn korte leven wordt
mooi geschetst, evenwichtig, niet opdringerig
en toch evangeliserend en stichtend. Eerlijk ook,
voor twijfelaars. Veel is herkenbaar: geruzie over
gameconsoles, gezeur overte lange thermuj d.. : Camille de Prévaux enFabrizio
Tot onze verdere verbazing wordt blijkbaar Car- ; i

. o : Russo, Carlo Acutis. Een heilige
10’s eigen eerste Communie niet vermeld, al komt : e
de Eucharistie verder ruim aan bod. Het verhaal rﬁ: ' e’e..l_l QB .
raakt meermaals, doorheen kleine anekdotes, P; gif\\f;us. " Ii::' 5?)
zoals de slaapzak die Carlo aan een dakloze geeft. : SBgN- 97.8949‘32(’)7622
En het was schrikken dat hij plots zo ziek was. : '
Ja, het heeft ons wel gepakt. Maar onze zoon van
zestien jaar: nee, die verkoos zijn scherm boven

deze strip...
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