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Op zoek naar de logica van God in evangelische hersenkrakers

DOORLUUK VAN DEN EINDEN

Paradoxen, tegenstrijdigheden, tegenstellingen:
daar lijkt het christendom soms van aan elkaar

te hangen. Het geloof is geen strakke wiskundige
formule of een legpuzzel waarbij ieder stukje pre-
cies op één plek past, maar een mysterie vol zaken
die zelfs de slimste theoloog de pet te boven gaan.
Geloofscritici gebruiken die tegenstrijdigheden
dankbaar als munitie, terwijl gelovigen het vaak
lastig vinden om voor anderen én zichzelf duidelijk
te maken hoe de vork nu eigenlijk in de steel zit.

In De econoom en de roekeloze zaaier duikt Rob
Mutsaerts, hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch, in
het Evangelie om zijn licht over diverse ogenschijn-
lijke paradoxen te laten schijnen. Waarom stond
Johannes de Doper zijn boodschap voor het volk in
een verlaten woestijn te verkondigen? Hoezo zond
Jezus zijn twaalf leerlingen platzak en onvoorbe-
reid op een belangrijke missie? En waarom moest
Hij sterven om de deur naar het leven voor de

mensheid te openen? Mgr. Mutsaerts loodst de
lezer door verschillende scénes uit de Evangelién
en biedt een verdiepende blik op aloude verhalen,
waaruit de logica die God hanteert - en die vaak
heel anders blijkt te zijn dan gewone mensenlo-
gica - naar voren komt. Daarbij put hij inspiratie
uit het werk van de befaamde katholieke denker
G.K. Chesterton. Hoewel zijn reflecties niet in alle
gevallen even overtuigend zijn — soms blijft hij om
de materie heen praten zonder echt concreet te
worden - lukt het hem over het algemeen goed om
verrassende inzichten in evangelische hersenkra-
kers te bieden.

Boeiend is een ‘intermezzo’ waarin bisschop
Mutsaerts ingaat op wonderen, die niet alleen in
het Evangelie, maar ook in de latere katholieke
traditie prominent aanwezig zijn. Wat moeten we
met de overleveringen over gebeurtenissen die
alle logica tarten? De auteur weet de waarde van

wonderen op een heldere manier uit te leggen -
met eenvoudige metaforen, zonder metafysisch
gezwam.
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