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2. Een zuivere ziel is als een mooie parel geschreven door de H. Pastoor van Ars
13,75€

De catecheses van de Pastoor van Ars (1786-1859) die de lezer aantreft in dit boek,
zijn opgetekend door een van zijn toehoorders. Ze belichten telkens een ander aspect
van onze geestelijke strijd en de middelen die Jezus Christus ons gegeven heeft om
deze strijd tot een goed einde te brengen. Ze zitten boordevol menselike en
godsdienstige wijsheid. De heilige priester spreekt in een eenvoudige, directe taal, en
om zijn toehoorders te raken maakt hij gebruik van soms krasse beelden. Zijn woorden
zijn gericht tot gelovigen die twee eeuwen geleden met dezelfde onzekerheden te
kampen hadden als wij nu.De Pastoor van Ars was iemand die beschikte over de gave
van het woord, en zijn hier gebundelde catecheses vormen daarvan het sprekende
bewijs. Het is net alsof hij zich hierin richt tot ieder van ons afzonderlijk. Dit boek is een
licht gewijzigde heruitgave van Over God en over ons, waarin dezelfde 36 catecheses
waren opgenomen.



