
dag mijnheer, hoe 
heet u?

WaArom wil je 
weten hoe ik heet?

gewoon, om u meer 
persoonlijk te 

kunnen begroeten…

Asra.  
ik heet  
Asra.

ik spreek niet 
goed ItaliAans…

de volgende dag.

Ik begrijp niet 
waArom je praAt 

met die jonge 
ItaliAan…

hij waArdeert me.

MaAr het is nog 
een kind!

Ja.
…maAr hij 

breekt muren 
af…

…hij is de zoon van die 
rijke Acutis-familie die op 

de viA Ariosto woont…

buongiorno, 
Asra. hoe 
gaAt het?

het gaAt 
wel, dankje.

Weet je, ik heb een hond 
geAdopteerd! Ik zal je 

hem zondag tonen.

ik ben Carlo.
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voor Carlo bestaAn er geen 
barrières tussen culturen. 

Mensen waArderen volgens hun 
sociAle status kan niet voor hem.

rajesh komt uIt de zeer 
gerespecteerde kaste van de 
BrahManen. dat is de hoogste 

kaste van de hindoegemeenschap.
Als hij zijn land verlaAt …

… wordt hij 
huIshoudhulp in 

Intalië

Weet je, ik heb 
een vriend… een 
super-vriend!

dat is goed. een 
klasgenoot? hij woont…

 in mijn hart.
hij heet 
Jezus.

eh, neen… het 
is niet echt een 

klasgenoot.

heb jij veel heImWee 
naAr je familie?

dat wil ik niet.
een lapJe stof kan me 

niet beter maken.

MaAr Carlo besChouwt 
hem als een vriend, aAn 
wie hij alles vertelt.

Weet je, op sChool wil 
iedereen merkkleding dragen. 
ze zijn er super-geobsedeerd 

door.

Jij kan ook 
merkkleding 

dragen.

hij is gefasCineerd door IndiA, het 
geboorteland van rajesh, die zich 

disCreet bezighoudt met huIshoude-
lijke taken bij de familie Acutis.
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