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Bijbelse verkondiging op hoog niveau

DOOR MGR. JORIS SCHRODER

Misschien bestaat er iets hogers, denken mensen.
Velen geloven in een soort van God. Over de eind-
tijd en de vraag naar het eeuwige leven is de theolo-
gie tegenwoordig nogal stil. Uitvaartondernemers
kunnen erover meepraten. De christelijke geloofsbe-
lijdenis eindigt evenwel met: “Ik geloof in de verrij-
zenis van het lichaam en het eeuwige leven.” Terwijl
de evangelisten in meerdere versies melding maken
van de opstanding van Jezus, is het de bekeerling
Sint-Paulus, die Jezus nooit tijdens diens aardse leven
ontmoet heeft, die reeds enkele decennia vodr het
verschijnen van de evangelieteksten melding maakt
van zijn persoonlijke ontmoeting op de weg naar
Damascus met de verrezen Heer, en wel vooral in
zijn Brief aan de Galaten, de Filippenzenbrief en zijn
eerste brief aan de Korintiérs.

Dit alles vindt men verantwoord en genuanceerd uit-
eengezet in een handzaam en stijlvol boekje, waarin
elke Paulijnse tekst kort in zijn historische en theo-

logische kader wordt geplaatst. De woorden uit de
Heilige Schrift zijn tegen een lichtgroene achtergrond
herkenbaar afgedrukt; een middeleeuws miniatuur
verleent elke paragraaf een zekere waardigheid. Voor
vakmensen of geinteresseerden bevindt zich achterin
een lijstje met verwijzingen. Je wordt in eenvoudige
bewoordingen ondergedompeld in de algemeen
erkende ervaring van de apostel van de heidenen.
Kortom: bijbelse verkondiging op hoog niveau die
niet specialistisch is. Het christelijke geloof is niet
allereerst vroomheid, maar Godsgeloof, gebaseerd
op Jezus, die gestorven is en begraven, opgestaan en
verrezen. Zo wordt Jezus’ dood bij uitstek een heils-
daad en beschikken wij over Gods antwoord op alle
menselijke leed. Het persoonlijk voortleven van de
individuele mens vindt hierin een fundament, zodat
het geloven in de verrijzenis impact heeft op het alle-
daagse menselijke bestaan. Christen-zijn is dan ook
niet allereerst en zeker niet alleen iets ethisch, maar

het geeft op grond van het getuigenis van Paulus -
met het doopsel als basis - een diepere zin aan ons
hele menselijke bestaan.
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