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Vurig preken met een heilige passie

DOORPIETER DERDEYN

“0, wat een mooi leven! Wat is het mooi, wat is het
groots om God te kennen, van Hem te houden en
Hem te dienen. Alles wat we verder doen is ver-
spilde tijd.” O, wat zijn deze preken van de heilige
pastoor van Ars heerlijk. Zeker, hij is recht voor zijn
raap, bikkelhard en diep traditioneel. Een stijl die
ver buiten de comfortzone ligt van de hedendaagse
feelgoodspiritualiteit. Hij is zo ongeveer een beul
voor de ziel door haar pleziertjes en gemakken te
ontzeggen en het lijden in te jagen. Maar met de
liefde komt dat, volgens hem, allemaal goed, want
komen we de hemel in. Zo weet deze heilige Johan-
nes Maria Vianney met zijn donderpreken een
gewaagde balans te bewaren tussen het betreuren
van de verdorvenheid van de zondige ziel en ander-
zijds het aanstekelijke bejubelen van de verheven-
heid van de zuivere ziel.

Als een begeesterde herder voedt hij zijn ‘kinde-
ren’ met een sublieme synthese van de katholieke

zedenleer, vanuit zijn doorleefd gezond verstand,
zijn medeleven met de noodlijdende en zijn leven-
dig pedagogisch vernuft. De heldere voorbeelden
en krachtige statements brengt hij met een perfect
gebalde bondigheid en eenvoud - en dat voor een
Fransman. Al windt hij geen doekjes om de ellende
van het leven, hij brengt met brandende liefde de
essentie van de blijde boodschap. “Het voedsel van
de ziel is God. O, wat een prachtige gedachte! Als
ons hart zuiver is en verenigd met God, voelen wij
in ons binnenste een blijdschap, iets zaligs dat je
bedwelmt, een licht dat je doet duizelen.”

Dit boek is een licht gewijzigde heruitgave van
Over God en over ons. Het enige vreemde is dat deze
preken vertaald werden uit het Engels en dat de
Franse herkomst van deel twee niet achterhaald
werd. Zo’n zeldzame kostbare parel, al zal die niet
iedereen bekoren, kan slechts aanbevolen worden
als gewetensonderzoek, als troost en bemoediging,

als vuur in de duisternis, als krachtig voedsel voor
de ziel en als voorbeeld voor een goede preek. Met
zo’n heilige passie werd deze eenvoudige dorpspas-
toor niet voor niets patroon van alle priesters.
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