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ledereen wordt uniek geboren, maar velen sterven als fotokopieén.
Carlo Acutis

Met de komst van Carlo in mijn leven zijn de dingen veranderd.

Van kleins af aan leefde hij voortdurend verbonden met Jezus.

Deze verbondenheid van hem heeft mij doen veranderen.

Zijn aanwezigheid in ons huis, zijn geloof, maakten dat ook ik me vragen begon te stellen.

Toen Carlo gestorven was, vond ik de kracht om aan de mensen die ik ontmoette iets van dat nieuwe
leven te geven, een beetje van

die Eeuwigheid die ons omgeeft, zonder ons ooit te verlaten.

Ik ontdekte dat ik een licht in me had, dat niet van mij was; ik ontdekte dat praten over deze thema’s
me geen moeite meer kostte.

Carlo toonde me hoe ik mijn leven kon leiden in het licht van de Eeuwigheid.

Hij leerde me om steeds naar de hemel op te zien, naar het Absolute, naar God, in plaats van gebukt
te gaan onder alles wat slechts betrekkelijk is.

Hij heeft me geholpen om elke dag een beetje meer pelgrim te worden naar het Absolute. Dat is een
geschenk van God.

Antonia Salzano Acutis,

moeder van Carlo Acutis

Carlo Acutis (1991 - 2006) is de eerste millennial die heiligverklaard werd.

Zijn grote liefde voor Jezus, levend aanwezig in de Eucharistie, maakte dat hij zich ging verdiepen in
computers en de mogelijkheden zag die geboden

werden door het internet, dat tijdens zijn jeugd in volle opkomst was.

Dit boek verhaalt zijn leven door de ogen van zijn moeder.
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Het is Waardig en Recht

Waarom de toekomst van de samenleving afhankelijk is van ware godsdienst

It is Right and Just
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Scott Hahn

Brandon McGinley
Gwénolée de Lambert
Martijn Wezenbeek

Toen Aleksandr Solzjenitsyn gevraagd werd naar de fundamentele oorzaak van de politieke en morele
verwoesting in Sovjet-Rusland, herinnerde hij zich wat ouderen hem verteld hadden toen hij nog een kind was:
“De mensen zijn God vergeten, daarom is dit allemaal gebeurd.”

Wanneer samenlevingen God verwaarlozen, vervallen ze in disfunctioneren.

Mensen gaan elkaar bestrijden om macht en aanzien, totdat uiteindelijk een ongemakkelijk co-existeren het
beste wordt waarop men nog kan hopen.

Dat is echter geen echte samenleving. Dat is geen beschaving.
Secularisme tast de zenuwbanen van de rechtvaardigheid aan, die ons bijeenhouden en die de samenleving

mogelijk maken.

Ware religie daarentegen is de vitale kracht van de beschaving.

Scott Hahn
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De tijdgenoten en eerste biografen van Thomas van Aquino (1224-1274) waren zich er terdege van bewust dat
Thomas, die als theoloog een intens verlangen bezat het mysterie van de drie-ene God in dit leven te
doordringen, tevens een man van intens gebed was.

De selectie van gebeden in dit boek werd samengesteld naar aanleiding van het bezoek van de relieken van
Sint-Thomas van Aquino aan de Lage Landen in het voorjaar van 2025.

Wereldwijd heeft er in de periode 2023-2025 een ‘Triennium Thomisticum’ plaats, d.w.z. drie jaren waarin
belangrijke data uit het leven van Sint-Thomas herdacht worden.

De zevenhonderdste verjaardag van de heiligverklaring (1323-2023), de achthonderdste verjaardag van zijn
geboorte (1225-2025) en de zevenhonderdvijftigste verjaardag van zijn overlijden (1274-2024).
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De diepe inzichten van pater Cessario maken het leven en denken van de heilige Thomas van Aquino

toegankelijk.
De auteur brengt de lezers nader tot de goddelijke wijsheid, die Thomas zo vurig heeft gezocht en onderwezen.

“Dit bescheiden boekje wil aantonen hoe Thomas van Aquino een heilige is voor alle christenen, ongeacht hun
interesses of vaardigheden.

De Kerk beschouwt Thomas van Aquino inderdaad als een man die begaafd was met buitengewone
intellectuele talenten.

Maar tegelijkertijd wordt hij ook als een heilige vereerd.

Thomas’ zoeken naar en overwegen van de goddelijke Waarheid bracht hem tot heiligheid.

Velen studeren theologie, maar enkel heilige wetenschappers verlichten de Kerk door hun onderricht.”

Pater Romanus Cessario o.p.
Senior Editor van Maghnificat
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ZONDER VERGEVING

Kaft ontwerp Birgitta de Jonge KAN DE WERELD NIET BESTAAN

Auteur André Roes

lllustrator kaft  Ruby van Wilgen

Het wezen van het christendom is verzoening.

In een cultuur waarin het christendom is teruggedrongen, heeft de boodschap van vergeving en verzoening het
moeilijk.

Wij leven in een mediacultuur die aanklaagt en beschuldigt.

In onze cultuur is een sterke fixatie ontstaan op onze schuld aan een zondig verleden.

Toch staat vergeving in het hart van de bijbelse boodschap geschreven.

Zonder vergeving kan de wereld niet bestaan.

Eenieder die verantwoordelijkheid draagt voor een organisatie of een gemeenschap, weet dat je moet kunnen
vergeven, hoe moeilijk dat ook is.

Vergeven is nodig om mensen bij elkaar te houden.

Vergeven is: het weer goed laten zijn, het kwade niet in stand houden.

André Roes (1946) is kerkhistoricus.

Hij promoveerde in 1984 te Leiden op leven en werk van de katholieke emancipator Anton van Duinkerken.
Hij publiceerde o0.a. over het werk van Sgren Kierkegaard, over de religieuze aspecten van het werk van Hans
Christian Andersen en Charles Dickens.

Hij schreef regelmatig voor het Benedictijns tijdschrift “Heiliging”.

Sinds 2020 schrijft hij voor Katholiek Nieuwsblad tweewekelijks over bijbel en Kerk.

In 2020 publiceerde hij “Maria. Pleidooi voor een barmhartige en vreugdevolle Kerk”.
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Zij horen meer thuis in de hemel dan op aarde.
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18 oktober 2015; Paus Franciscus verklaart Louis en Zélie Martin heilig op het Sint-Pietersplein.
Zij zijn het eerste echtpaar en ouders die samen door de Kerk heiligverklaard worden.

Niet omdat hun dochter Thérese heilig is, maar omdat hun leven, dat er op het eerste gezicht
heel gewoon uitziet, verankerd zat in een geloof dat bestand is tegen elke beproeving en omdat
hun leven volledig overgeleverd was aan de Goddelijke Voorzienigheid.

Zo werden hun eigen zielen en die van hun kinderen gericht op de Hemel.

In één van haar brieven schreef de heilige Thérese vol dankbaarheid:
“De goede God heeft mij een vader en een moeder gegeven die meer thuishoren in de Hemel dan op aarde".
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De catecheses van de Pastoor van Ars (1786-1859) die de lezer aantreft in dit boek, zijn opgetekend door een
van zijn toehoorders.

Ze belichten telkens een ander aspect van onze geestelijke strijd en de middelen die Jezus Christus ons gegeven
heeft om deze strijd tot een goed einde te brengen.

Ze zitten boordevol menselijke en godsdienstige wijsheid.
De heilige priester spreekt in een eenvoudige, directe taal, en om zijn toehoorders te raken maakt hij gebruik
van soms krasse beelden.

Zijn woorden zijn gericht tot gelovigen die twee eeuwen geleden met dezelfde onzekerheden te kampen
hadden als wij nu.

De Pastoor van Ars was iemand die beschikte over de gave van het woord, en zijn hier gebundelde catecheses
vormen daarvan het sprekende bewijs.
Het is net alsof hij zich hierin richt tot ieder van ons afzonderlijk.

Dit boek is een licht gewijzigde heruitgave van Over God en over ons, waarin dezelfde 36 catecheses waren
opgenomen.

De vertaling is voor deze uitgave herzien en wordt voorafgegaan door een voorwoord van mgr. Joris Schroder.



