
Geschriften over het huwelijk

23-12-2024

978 94 93207 54 7

Dit boek bundelt de vier werken die Augustinus van Hippo gewijd heeft aan thema’s die verband houden met 
het sacrament van het huwelijk:

Het goede van het huwelijk
De maagdelijkheid
De weduwstaat
Huwelijk en echtbreuk.

De geschriften van de kerkvader uit Hippo bevatten inzichten over huwelijk en seksualiteit, die voor onze 
hedendaagse gelovige bezinning van belang blijven.

Moge dit boek bijdragen aan een herbronning van de christelijke huwelijkstheologie en -spiritualiteit.

Incl. BTW

€ 32,50

Het goede van het huwelijk - De maagdelijkheid - De weduwstaat - Huwelijk

584 Hardcover

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:
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Hij heeft ons zoveel gegeven

1-11-2024

978 94 93207 43 1

Ik heb dit boek willen schrijven om de kracht te onthullen van het onderricht van de geestelijke leermeester die 
Benedictus XVI was.
Ik denk dat zijn theologische denken, dat zo nauwkeurig en diepgaand is, geworteld is in authentieke mystieke 
en geestelijke ervaring.
U zult dus in dit boek een bespreking vinden van de ziel van Joseph Ratzinger.
Ik heb getracht om die momenten naar boven te halen waarop hij tersluiks zicht heeft gegeven op het geheim 
van zijn hart.
Kardinaal Robert Sarah

Kardinaal Robert Sarah werd geboren te Guinee in 1945, in een periode dat het land verscheurd werd door een 
bloedige dictatuur. 
Amper 33 jaar oud werd hij de jongste aartsbisschop ter wereld, die zich met een tomeloze energie heeft 
ingezet voor de bevrijding van zijn volk. 
Paus Johannes Paulus II riep hem in 2001 naar Rome, paus Benedictus XVI creëerde hem in 2010 tot kardinaal 
en paus Franciscus maakte hem tot één van zijn naaste medewerkers aan de Curie.

Incl. BTW

€ 15,50

Eerbetoon aan Benedictus XVI

212 Paperback

Il nous a tant donné
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Als je niet opnieuw geboren wordt…

30-10-2024

978 90 62571 45 1

In het leven van een christen begint alles met het doopsel. 
Elke dag kunnen wij de weldaden ervaren die we sinds de toediening van dit sacrament hebben ontvangen, of 
dat nu lang geleden is of niet. 
Wij beseffen echter vaak niet voldoende wat de reikwijdte is van dit sacrament: het doopsel vormt niet alleen 
een bron van genaden, maar ook een roeping tot heiligheid.
Dit boek helpt ons om de riten en de vruchten van het doopsel te herontdekken, te groeien in het geloof en 
ons christelijk leven te versterken. 
Dit onderricht is voor iedereen toegankelijk en is gebaseerd op het Tweede Vaticaans Concilie en de woorden 
van de laatste pausen. 

Didier van Havre (Antwerpen, 1941) studeerde ruimtelijke ordening aan de Katholieke Universiteit Leuven 
waar hij vervolgens ook ging werken. 
Na het behalen van de doctorsgraad in de theologie werd hij in Rome priester gewijd door Johannes Paulus II. 
Tegenwoordig oefent hij zijn priesterlijk werk uit in Brussel, met bijzondere aandacht voor de prediking en het 
sacrament van de biecht. 

Eerder verscheen van hem Genezing van innerlijke wonden.

Incl. BTW

€ 13,50

Over de roeping van het doopsel
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Pier Giorgio Frassati

28-10-2024

978 94 93207 24 0

Heiligen vormen het bewijs dat het christendom mogelijk is.
Vanuit deze overtuiging heeft Luciana Frassati het leven beschreven van haar broer Pier Giorgio, met wie zij 
zeer verbonden was.

Dit boek helpt om de heilige Pier Giorgio beter te kennen en lief te hebben.
Op een eenvoudige en meeslepende wijze geeft het een beeld van een man die zijn hele leven geleefd heeft in 
trouw aan het evangelie en die een waarachtige vriend van Jezus werd.

Pier Giorgio Frassati is waarlijk een voorbeeld om na te volgen omdat hij ons leert hoe het alledaagse leven op 
eenvoudige maar heldhaftige wijze van binnenuit omgevormd kan worden.
De heilige Pier Giorgio toont ons hoe het dagelijkse leven vervuld kan worden van de stille aanwezigheid van 
God.
Uit het voorwoord door kardinaal Robert Sarah

Incl. BTW

€ 17,95

Een leven in heiligheid van dag tot dag

224 Paperback
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Priester Edward Poppe 1924 - 2024

12-6-2024

978 94 93207 52 3

In 2024 is het juist honderd jaar geleden dat Edward Poppe overleed, de bakkerszoon uit Temse, die 
zaligverklaard werd te Rome.
Dit jubileumboek geeft een goede inkijk in het leven van Priester Poppe aan de hand van tientallen 
foto’s en van een heldere levensbeschrijving door Edward Janssens, 
de rector van het heiligdom van priester Poppe te Moerzeke.
In het eerste deel wordt het leven van Poppe beschouwd vanuit de invalshoek: Edward Poppe als 
vriend. 
In het tweede deel komt Edward Poppe zelf aan het woord aan de hand van markante teksten uit zijn 
boeken en briefwisseling.

Edward Janssens is priester van het bisdom Gent (België). 
Hij werkte in het parochiepastoraat, als nationaal proost van de middenstandsjeugd (KJM) en voor de 
opleiding van de permanente diakens. 
Momenteel is hij diocesaan proost van het Vrouwenverbond voor Katholieke Aktie, bisschoppelijk 
gedelegeerde voor het seculier instituut Priester Edward Poppe en rector van het heiligdom van de 
zalige priester Edward Poppe te Moerzeke.

Incl. BTW

€ 30,00
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Pentlinger preken

10-6-2024

978 94 93207 51 6

Enige tijd geleden werden mij door de heer Dr. Christian Schaller van het Instituut ‘Paus Benedictus XVI’ te 
Regensburg de uitgeschreven bandrecorderopnames van enkele preken toegestuurd, die ik in de jaren ’80 en 
’90 van de vorige eeuw heb gehouden in de parochiekerk St. Johannes in mijn toenmalige woonplaats Pentling. 

Nieuwsgierig maar ook met enige scepsis begon ik te lezen. 
Het lezen van de teksten leidde dan al spoedig voor mij tot een ontmoeting met het Woord Gods, dat ik heb 
trachten te actualiseren. 
Maar ook was het een beweging van mijn hart die mij een ingang verschafte in die mooie dagen in Pentling.  

De vertrouwde dorpskerk kwam mij weer voor de geest en daarmee verbonden het geloven, het bidden en het 
zingen van de mensen, bij wie ik mij thuis voelde. 
Zo kwam de gedachte bij mij boven, dat het misschien ook voor anderen en niet alleen voor de mensen van 
Pentling, mooi zou kunnen zijn om met mij als het ware op zondag naar de kerk te gaan en de Heer te 
aanhoren. 
Afgezien van kleine correcties heb ik de tekst in zijn oorspronkelijke stijl zo laten staan, zoals hij bij het preken 
ontstaan was. 
Uit de inleiding van paus Benedictus XVI

Incl. BTW

€ 14,90

In de vorige eeuw gehouden preken door Benedictus XVI in de parochiekerk van 
Pentling.

104 Paperback
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Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop

10-6-2024

978 94 93207 26 4

Op het moment dat ze in verwachting is van haar vierde kind, verneemt Marie-Dauphine Caron dat haar oudste 
dochter lijdt aan een uitgezaaide botkanker. 
Anne-Gabrielle is dan net zeven jaar geworden. 
Wanneer ze beseffen dat geen genezing meer te verwachten valt, zijn beide ouders verpletterd door het 
verdriet. 
Tegelijk ontdekken ze hoe hoop ontluikt in hun hart.
Alexandre en Marie-Dauphine begeleiden hun dochter door het proces van pijnlijke behandelingen. 
Terwijl ze blijven bidden om een wonder, bereiden ze Anne-Gabrielle voor op haar naderende dood. 

Maar al snel begint het meisje hen de weg te wijzen, door haar lijden op te offeren voor de mensen die zij 
beschouwt als ongelukkiger dan zijzelf.
Met grote eenvoud vertelt Marie-Dauphine over de beproeving van de ziekte en over haar verwondering bij 
het zien van de innerlijke groei van haar dochtertje. 
Anne-Gabrielle ontdekte hoe ze betekenis kon geven aan haar lijden en putte daaruit een kracht, die tegelijk 
een bron van dankbaarheid werd voor de ouders en een nieuwe dimensie heeft gegeven aan het verdriet om 
de dood van hun kind.

Marie-Dauphine Caron is getrouwd en moeder van vijf kinderen. 
Ze is gepromoveerd classica en docente in het middelbaar onderwijs.

Incl. BTW

€ 19,50

Ook al sterft de menselijke hoop, de goddelijke hoop blijft stralen

404 Paperback
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Heiligheid voor losers

4-6-2024

978 90 62571 44 4

Dit boek is geschreven om jou te overtuigen van een waarheid – en wel van de belangrijkste waarheid in het 
leven van een mens: 
Jezus verlangt ernaar dat je heilig wordt. 
Streven naar heiligheid is weliswaar niet een makkelijke weg, maar het is te doen en, nog belangrijker, het is 
echt de moeite waard. 
Het is de gelukkigste, mooiste en meest waarachtige weg die jij in jouw leven kunt bewandelen. 
Het is de weg die jouw diepste verlangens zal vervullen met een vreugde en vrede die geen drugs, rijkdom of 
roem kan opleveren.

En het mooie is dat je niets geks hoeft te doen om heilig te worden. 
Je hebt ook geen superkrachten of bijzondere talenten nodig. 
Sterker nog, zelfs als je soms het gevoel hebt dat je een loser bent, kun je de weg van de heiligheid 
bewandelen. 
Juist dan! Want deze weg is niet alleen bedoeld voor een geestelijke elite, maar voor alle normale zondaars van 
goede wil.

Paul Graas (1989) is expert in karaktervorming. 
Via Stichting Instudo organiseert hij activiteiten om jongeren te helpen groeien in deugden en zich te verdiepen 
in het katholieke geloof. 
Via het platform Interaxion geeft hij workshops en lezingen in binnenen buitenland over 
opvoedingsvraagstukken in de digitale wereld. 

Incl. BTW

€ 12,00
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Lijdt Christus nu nog?

4-6-2024

978 90 62571 43 7

Binnen de katholieke eredienst is het kruisbeeld een bekend en belangrijk symbool. 
Het is een visuele herinnering aan het Lijden van Christus op Goede Vrijdag. 
Maar welke christen realiseert zich dat het lijden van Christus méér inhoudt dan zijn aardse, fysieke lijden? 
Veel gelovigen zijn zich er niet van bewust dat Jezus ook nu nog, in de hemel, gevoelig is: dat onze zonden Hem 
verdriet aandoen en onze liefde Hem blij maakt. 
Zijn lijden is dus niet een eenmalige gebeurtenis van tweeduizend jaar geleden, maar blijft in zijn Hart 
voortduren tot aan zijn wederkomst. 
Dit boek probeert licht te werpen op dat continue lijden van Christus.

Als het tot ons doordringt, hoeveel Christus lijdt om de zonden van alle tijden, zullen we meer voeling krijgen 
met zijn heilige menselijkheid – zijn vreugde en verdriet – en zullen we de urgentie inzien om zijn Hart te 
troosten. 
Daardoor verlichten wij zijn wonden en nemen wij deel aan zijn verlossingswerk. 
Tegelijk worden wij ertoe gebracht ook zelf onbaatzuchtig lief te hebben.
Zo blijkt dat de devotie tot het Heilig Hart van Jezus niet iets is uit het verleden, maar iets dat blijvend relevant 
is.

Michel Esparza (Spanje, 1957) begon zijn universitaire studie in Leuven, waar hij een licentiaat in de 
geneeskunde heeft behaald. 
Vervolgens heeft hij filosofie en theologie gestudeerd aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis te 
Rome, waar hij is gepromoveerd op een proefschrift
over de filosofie van Edith Stein. 
Na zijn priesterwijding in 1986 heeft hij als priester eerst een aantal jaren in België gewerkt en daarna in 
Spanje. 
Sinds 2018 is hij pastoraal werkzaam in Antwerpen. 

Incl. BTW

€ 13,50
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160 Paperback

Sintonia con Cristo

DeBoog

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Michel EsparzaAuteur

Helene LuytenVertaler

Jos van DyckCo-vertaler



Boîtes vides - Boîtes pleines

3-4-2024

978 94 93207 50 9

'Boîtes vides, boîtes pleines'. Je ne sais toujours pas si l'expression est de l'abbé Poppe lui-même. 
Je sais cependant qu'il l'utilise souvent lorsqu'il parle de l'Eglise, des prêtres et des chrétiens de son temps. A 
l'extérieur, tout est beau. 
Mais derrière cette façade se cache beaucoup de formalisme. 
Poppe a senti que cette situation était condamnée à terme.
Aux séminaristes et aux prêtres, Poppe déclarait sans équivoque qu'un prêtre vide est un désastre. 
La vie du prêtre doit être avant tout une vie intérieure, remplie par la prière, pleine d'une relation personnelle 
avec le Christ. 
Par un style de vie cohérent, le prêtre doit aspirer à la sainteté. 
S'il remplit sa boîte, sa vie sacerdotale portera du fruit.

Incl. BTW

€ 17,00

Le bienheureux Edward Poppe et les prêtres
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Bloemen voor Maria

3-4-2024

978 94 93207 46 2

Enkele jaren geleden verzorgden de monialen van Opgrimbie een selectie van kerkvaderteksten, die een ruime 
verspreiding kreeg. 
Het boek was getiteld Bloemen van wijsheid en bracht bezinnende teksten bij de zondagsevangelies van de 
liturgische jaren A- B - C.

De huidige bundeling is bescheidener van opzet, maar daarom niet minder interessant. 
Centraal in dit boek staat de persoon van Maria. 
De zusters hebben een gevarieerd aanbod aan kerkvaderteksten vertaald en gerang-schikt volgens de grote 
liturgische vieringen van de Moeder Gods. 
Moge dit boek bijdragen aan haar verering!

+ Patrick Hoogmartens
Bisschop van Hasselt

Deze bundel werd vertaald en samengesteld door de zusters monialen van de Monastieke Familie van 
Bethlehem, Maria Tenhemelopneming en de Heilige Bruno.

Incl. BTW

€ 17,50

Met Maria het liturgische jaar rond
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Het cadeau - Ouderdeel

23-2-2024

978 94 93207 49 3

‘Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam’ is een nieuw en bijzonder project voor kinde-
ren en ouders om thuis mee aan de slag te gaan. 
Het is ontstaan uit de behoefte van ouders aan informatie en middelen om aan hun kinderen over te 
kunnen dragen hoe mooi en goed God de mens heeft geschapen.
Het project bestaat uit een kinderdeel en een ouderdeel. In het kinderdeel leren de kinderen via 10 
brieven zichzelf kennen als een geschenk en een eenheid van lichaam en geest, met de vermogens om 
te kunnen kiezen. 
De rijk geïllustreerde brieven beginnen steeds met een korte situatie die aansluit bij de belevingswe-
reld van het kind en sluiten af met een Bijbelvers en een opdrachtje. 
Elk kind kan in zijn eigen exemplaar zijn naam zetten, aantekeningen maken en het zo als een waarde-
vol cadeau voor zichzelf bewaren. 
In het ouderdeel is een zeer uitgebreide en gevarieerde begrippenlijst opgenomen over thema’s die 
samenhangen met alles rondom liefde, relaties en seksualiteit. Naast de uitwerking van elk thema 
bevat het ouderdeel ook algemene tips over de seksuele opvoeding.

Voor zowel het kinder- als het ouderdeel schreef Mgr. van den Hout het voorwoord.

‘Het cadeau’ richt zich op kinderen die aan het begin van de puberteit staan, zo rond de 10-12 jaar.
Bij dit boek hoort een ouderdeel dat eveneens op onze website te koop is.

Incl. BTW

€ 12,50

10 brieven over Liefde, Leven en Lichaam
Begeleiding voor ouders bij het kinderdeel.
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Flavie Marie Florence MonjonIllustrator



Het cadeau - Kinderdeel

23-2-2024

978 94 93207 48 6

‘Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam’ is een nieuw en bijzonder project voor kinde-
ren en ouders om thuis mee aan de slag te gaan. 
Het is ontstaan uit de behoefte van ouders aan informatie en middelen om aan hun kinderen over te 
kunnen dragen hoe mooi en goed God de mens heeft geschapen.
Het project bestaat uit een kinderdeel en een ouderdeel. In het kinderdeel leren de kinderen via 10 
brieven zichzelf kennen als een geschenk en een eenheid van lichaam en geest, met de vermogens om 
te kunnen kiezen. 
De rijk geïllustreerde brieven beginnen steeds met een korte situatie die aansluit bij de belevingswe-
reld van het kind en sluiten af met een Bijbelvers en een opdrachtje. 
Elk kind kan in zijn eigen exemplaar zijn naam zetten, aantekeningen maken en het zo als een waarde-
vol cadeau voor zichzelf bewaren. 
In het ouderdeel is een zeer uitgebreide en gevarieerde begrippenlijst opgenomen over thema’s die 
samenhangen met alles rondom liefde, relaties en seksualiteit. Naast de uitwerking van elk thema 
bevat het ouderdeel ook algemene tips over de seksuele opvoeding.

Voor zowel het kinder- als het ouderdeel schreef Mgr. van den Hout het voorwoord.

‘Het cadeau’ richt zich op kinderen die aan het begin van de puberteit staan, zo rond de 10-12 jaar.
Bij dit boek hoort een ouderdeel dat eveneens op onze website te koop is.

Incl. BTW

€ 15,00
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Geen eenzame weg

19-2-2024

978 94 93207 47 9

Het is in onze fel geseculariseerde omgeving niet evident om als christen het geloof positief te beleven. 
Dikwijls worden we als gelovigen naar de rand geduwd en moeten we horen dat ons geloof voor vandaag 
helemaal meer relevant is, geen sociale boodschap meer inhoudt en dat het iets is dat alleen nog 
binnenskamers kan worden beleefd.

Toch is de christelijke boodschap er niet om in de sacristie op te sluiten, zoals paus Franciscus zegt, maar om in 
het volle leven uit te dragen.
Dit boek is geschreven vanuit de overtuiging dat we ook als gelovigen iets te bieden hebben aan de 
maatschappij en dat we een bijdrage kunnen leveren om deze meer humaan te maken.

Mogen de korte bezinningen, die hier worden aangeboden, inspiratie geven om het vuur van de Geest in ons te 
laten oplaaien.
Uit het voorwoord van de auteur

Incl. BTW

€ 16,50

Hoe vandaag als christen positief in de wereld staan
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Vreugde alom!

14-2-2024

978 90 62571 41 3

Wat is er nu bekender dan het verhaal van Kerstmis?  En toch …
bestaat er een verhaal dat meer tot de verbeelding spreekt? 

Alleen al de cast van acteurs is vreemd en exotisch: er is sprake van herders en sterrenwichelaars, een keizer en 
een despoot, een maagd die zwanger is en een baby die de Almachtige God is. 
Zoveel vreemdheid vraagt om een verklaring. 

Bestseller auteur Scott Hahn gaat die uitdaging aan. 
Hij weet een deel van het mysterie voor ons te ontsluieren via zijn onderzoek naar het verhaal en zijn 
personages – in het licht van de bijbelse en historische context. 
Tegelijk toont hij aan dat Kerstmis het familieverhaal bij uitstek. 
Kerstmis, zoals het in het Nieuwe Testament tot ons komt, is in de kern het verhaal van een vader een moeder 
en een kind; we lezen over hun relaties en interacs. 
Over hun drijfveren, hun eigen levens en hun gemeenschappelijke leven.
Ons verdiepen in het leven van deze ‘aardse drie-eenheid’ is een blik werpen in e hemel

Scott Hahn (1957) is gepromoveerd in de theologie en hoogleraar aan de Franciscaans Universiteit van 
Steubenville in Ohio. 
Hij is de stichter en directeur van het Institute of Applied Biblical Studies. 
Niet alleen is hij een gerespecteerd wetenschapper en veelgevraagd spreker, hij is ook een geliefd auteur.

Incl. BTW

€ 18,50

Christus kwam ter wereld en alles werd anders     (tot op de dag van vandaag)
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Bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament

14-2-2024

978 90 62571 39 0

Bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament is een gebedenboekje van de heilige Alfonsus de Liguori, die leefde 
in de 18e eeuw. 
Het bevat overwegingen en gebeden voor 31 achtereenvolgende bezoeken (voor elke dag van de maand één) 
aan het Allerheiligste Sacrament.

In dit boekje vindt de lezer het bekende gebed van de Geestelijke communie terug in zijn oorspronkelijke 
context. 
Naast gebeden die zich richten tot de eucharistische Jezus, maken ook gebeden tot Maria en tot sint Jozef deel 
uit van elk van de bezoeken.
In de loop van de eeuwen heeft het boekje de status van een geestelijke klassieker gekregen: de teksten ervan 
zijn heel geschikt om te worden overwogen en
gebeden tijdens de stille aanbidding.

Alfonsus Maria de Liguori  (1696-1787) was jurist, theoloog en priester. 
Hij is de stichter van de redemptoristen. 
Tegenover het in zijn tijd wijd verbreide jansenisme met zijn rigoureuze pessimisme benadrukte hij de 
goddelijke barmhartigheid. 
In 1762 werd hij benoemd tot bisschop. 
In 1839 werd hij door paus Gregorius XVI heilig verklaard.
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De Kerk in al haar wederwaardigheden

22-1-2024

978 94 93207 45 5

Dit boek schetst de manier waarop ik mijn relatie met de Kerk gedurende mijn lange leven beleefd heb, zowel 
vanuit het perspectief van wat ik van haar ontvangen heb als van wat ik aan haar zending heb kunnen 
bijdragen. 
En dit zonder de momenten van spanning en onenigheid weg te laten die toe te schrijven zijn aan mijn eigen 
intellectuele verleidingen op bepaalde momenten van mijn onderzoek, of aan die van andere filosofische en 
theologische denkers. 
De draagwijdte van dit werk is dus deels autobiografisch, maar vooral kerkelijk en pastoraal.

Uit het voorwoord van de auteur. 
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Toebehoren aan Gods werk

22-1-2024

978 94 93207 44 8

De Kerk leeft!   En de Kerk is jong!

Zij draagt de toekomst van de wereld in zich en laat daarom ook aan ieder van ons de weg naar de toekomst 
zien.

De Kerk leeft en wij zien het: wij ervaren de vreugde die de Verrezene aan de zijnen heeft beloofd.
De Kerk leeft: zij leeft omdat Christus leeft, omdat hij werkelijk verrezen is.

Mogen deze twaalf sleutelteksten van paus Benedictus XVI - 'een eenvoudige en nederige arbeider in de 
wijngaard van de Heer' - velen de weg naar de Heer tonen.
Uit de inleiding door Jörgen Vijgen
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