
Een jaar van Gods missionaire opdracht

6-12-2023

978 90 83379 60 9

De Kerk is er om te missioneren.
Vanuit het gebed en de aanbidding.
Door onze houding, handelingen en woorden.
Christus verkondigen als de verrezen Heer.

Teksten uit 20 eeuwen, van pausen, bisschoppen,
priesters, religieuzen en christengelovigen.

Wat verkondigen wij?
Hoe bidden wij?
Welke manieren zijn er om te missioneren?

Elke dag een inspirerende tekst.
Een heel jaar lang.

Van 
Hildegard, Franciscus, Guardini, Maria Euthymia, Luigi en Maria Beltrame Quattrocchi, Johannes Paulus I, Titus 
Brandsma, Carlo Acutis, Pierre Goursat, Chiara Lubich, 
Álvaro del Portillo en nog zo’n vijftig anderen.
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€ 9,75
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De grootste troost komt van het gebed

2-10-2023

978 90 62571 35 2

Het gebed is het beste wapen dat we bezitten: het is een sleutel, die het hart van God opent.
Je moet tot Jezus spreken met je hart, niet enkel met je lippen.
In bepaalde omstandigheden moet je enkel je hart laten spreken.

Dit boekje biedt allereerst een kort overzicht van Pater Pio’s leven. 
Verder twee typen gebeden: gebeden die zijn voorzien van passende overwegingen van Pater Pio (De 
Rozenkrans en de Kruisweg) 
en gebeden op voorspraak van Pater Pio (naast losse gebeden de Litanie van Pater Pio en twee novenen.) 
Het boekje, dat is geïllustreerd met elf foto’s, sluit af met drie korte teksten van Pater Pio over de Eucharistie.

Incl. BTW

€ 12,50

Bidden met en tot Pater Pio
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Lessen van de heilige Thérèse

2-10-2023

978 90 62571 40 6

Lessen van de heilige Thérèse wil de spiritualiteit van de karmelietes Thérèse van Lisieux vruchtbaar maken 
voor mensen in onze tijd. 
De 99 korte lessen in dit boek bevatten elk een inleidende tekst, een overdenking en een gebed. 
De teksten zijn gebaseerd op Thérèses eigen woorden en gaan in op haar leven en haar liefde voor Jezus; de 
overwegingen vormen een kennismaking met haar deugden – de ‘geur’ van Gods kleine bloem – en laten zien 
hoe de lezer Thérèse daarin kan navolgen.
Thérèse is beroemd geworden vanwege haar ‘kleine weg’: om heilig te worden moet de mens zijn geestelijke 
armoede, zijn ‘kleinheid’, aanvaarden en zichzelf weggeven in de handen van God. 
Deze ontdekking heeft alles te maken met haar liefde voor de Heer. Haar eenvoudige en zuivere hart brandde 
van een immense liefde voor Jezus. 
Steeds nieuwe generaties lezers van haar geschriften worden getroffen door de schoonheid en de diepgang van 
die liefde. 
Dit boek, dat zich goed leent voor dagelijkse bezinning, richt zich op de diverse facetten van die liefde en is 
geschreven om aan mensen van nu handreikingen te bieden voor een verdiept geestelijk leven. 
De heilige Thérèse van Lisieux (1873-1897), ook wel de ‘kleine Theresia’ genoemd, is een van de populairste 
katholieke heiligen. 
Ondanks dat ze maar 24 jaar is geworden, heeft ze met haar ‘kleine weg’ grote invloed uitgeoefend op het 
theologisch denken over Gods barmhartige liefde voor de mens. 

Zij heeft daarbij zulke belangrijke nieuwe accenten gezet dat ze door paus Johannes Paulus II in 1997 is 
uitgeroepen tot kerklerares, als derde vrouw in de geschiedenis.

John Paul Thomas is een Engelstalige priester die zich inzet voor de verspreiding van Thérèses spiritualiteit.

Incl. BTW

€ 17,50

De wijsheid van Gods kleine bloem
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Religieuze stripboeken - Thérèse van Lisieux

1-8-2023

978 94 93207 40 0

Uit gehoorzaamheid aan haar overste, haar eigen zus Pauline, begint Zuster Thérèse van het Kind Jezus in 1895 
in de Karmel van Lisieux haar levensverhaal op te schrijven.

Bij het aanbreken van haar eerste levensdag ontvangt Thérèse Martin de belofte ooit een roos te zullen zijn. 
Vierentwintig jaar later belooft zij, in de avondschemering van haar leven, dat zij het rozen zal laten regenen. 
Dit mystieke thema vergezelt haar op mysterieuze wijze: 
Thérèse vergelijkt zichzelf met een kleine witte roos, terwijl zij zich tot aan haar laatste ademtocht volledig laat 
opbranden door de liefde.
Om dat te bereiken herontdekt zij de weg van het kindschap.
Zes maanden na haar dood buigt haar bisschop, Monseigneur Hugonin, zich over haar “Geschiedenis van een 
ziel”…

Incl. BTW

€ 16,50

Liefhebben is alles geven
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Echtparen, laat jullie liefde weer opbloeien!

11-7-2023

978 90 62571 37 6

In dit boek richt kardinaal Robert Sarah zich in het bijzonder tot christelijke echtparen. 
Hij helpt hen in 19 korte overwegingen om de diepste bron van hun liefde te herontdekken – God zelf – en de 
rijkdom van hun sacramentele huwelijk. 
Ook reikt hij tal van geestelijke middelen aan om de onderlinge liefde te versterken en te laten groeien.

Het boek is gebaseerd op een retraite die de kardinaal in 2019 heeft gegeven voor echtparen in Lourdes. 
Centraal in zijn boodschap staat de overtuiging dat er voor alle stellen een weg van vernieuwing bestaat, ook 
als de onderlinge relatie van de echtgenoten gebukt gaat onder 
moeilijkheden. 
Want ook als de liefde voor elkaar lijkt weggeëbd, blijft ze kostbaar in Gods ogen en is ze in elke situatie terug 
te vinden als een schat die verborgen is geraakt. 
Wat daarvoor nodig is, is om zich als echtpaar tot Christus te richten, want Hij alleen kan ons de ultieme 
vreugde geven waartoe wij allen zonder uitzondering zijn geroepen.

Tot de middelen die kardinaal Sarah ons in dit boek aanbiedt behoren een noveengebed tot ‘Maria die de 
echtparen heelt’ en een workshop over de kunst van het als echtgenoten naar elkaar luisteren.

Robert Sarah (1945) groeide op in het Afrikaanse land Guinee en werd op 20 juli 1969 priester gewijd. 
Paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1979 tot metropolitaan aartsbisschop van Conakry en paus 
Benedictus XVI creëerde hem in 2010 tot kardinaal. 
Door paus Franciscus werd hij in 2014 benoemd tot prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en 
de Regeling van de Sacramenten, welk ambt hij heeft 
bekleed tot hij op 20 februari 2021 met emeritaat ging. 
Hij is auteur van meerdere boeken waaronder God of niets, dat in veel talen is vertaald.

Incl. BTW

€ 14,95
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Maria van Nazareth

11-7-2023

978 90 62571 38 3

Dit boek volgt Maria aan de hand van het Evangelie stap voor stap tijdens haar leven op aarde: de 
aankondiging door de engel, het bezoek aan haar nicht Elisabeth, de opdracht in de tempel, haar 
verborgen leven, de bruiloft te Kana en haar smart aan de voet van het Kruis.

De auteur wil ons laten zien dat christenen de Moeder van Jezus niet alleen moeten bewonderen, 
maar ook navolgen.
Hij besteedt daarom bijzondere aandacht aan de roeping van Maria en karakteriseert haar als het 
ultieme voorbeeld van een schepsel dat streeft naar heiligheid in alle omstandigheden waarin het zich 
bevindt. 
Dit boek helpt de lezer hetzelfde te doen.

Federico Suárez (Valencia 1917 – Madrid 2005) studeerde geschiedenis, haalde zijn doctoraat in 1942 
en werd in 1948 priester gewijd. 
Naast zijn werk als hoogleraar moderne en hedendaagse geschiedenis, heeft hij veel pastoraal werk 
verricht in met name universiteitskringen. 
Hij is de auteur van diverse geschiedkundige en geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere 
talen zijn vertaald.

Incl. BTW

€ 18,50

Christelijke spiritualiteit en religieuze ervaring

256 Paperback

La virgen Nuestra Senora

DeBoog

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Federico SuárezAuteur

Paul de RooVertaler



Over lege en volle dozen

12-6-2023

978 94 93207 41 7

Vaak gebruikte Priester Poppe de uitdrukking "Lege of volle dozen" om de kerk, de priesters en 
christenen van zijn tijd te karakteriseren.  
Achter de façade schuilde veel formalisme.

Poppe voelde aan dat het zo niet verder kon en dat dit niet lang meer zou standhouden.
In zijn toespraken tot seminaristen en priesters stelde Poppe onomwonden: een "lege" priester is een 
ramp voor hemzelf en voor de kerk.

Een priester dient zijn leven te vullen met innerlijk leven en met gebed, met een persoonlijke relatie 
met Christus.
Hij moet streven naar heiligheid met een overeenkomstige levensstijl.
Dan zal zijn priesterleven voldoening geven en vruchtbaar zijn. 

Incl. BTW

€ 17,00
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Catechismus voor het geestelijke leven

26-4-2023

978 94 93207 39 4

Dit boek is een catechismus voor het innerlijke leven. 

Het wil de belangrijkste middelen aangeven om het geestelijke leven binnen te gaan. 
In de tijd van de kerkvaders werden de catechumenen gedurende de hele vastentijd begeleid met grote 
catechesen om hun in staat te stellen te begrijpen hoezeer het doopsel, dat zij gingen ontvangen, hun leven 
zou veranderen. 
Deze catechismus - die is opgesteld rond de sacramenten, het gebed, de ascese en de ere dienst - is op 
hetzelfde doel gericht. 
Dit boek wil elke gelovige bewust maken van het doopsel als het begin van een grote bekering, een grote 
terugkeer naar de Vader. 
Kardinaal Robert Sarah 

Incl. BTW

€ 19,95
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De 'Macht' van de leek, dat wil zeggen van de christen

26-4-2023

978 94 93207 38 7

Op 15 oktober 2022 zei paus Franciscus over Luigi Guissani: 'Als jongen van pas vijftien jaar had hij 
aangevoeld dat Christus het éénmakende centrum is van de hele werkelijkheid, het antwoord op alle 
menselijke vragen, de verwezenlijking van elk verlangen naar geluk, goedheid, liefde en eeuwigheid 
dat aanwezig is in het mensenhart. 
De verbazing en de fascinatie van deze eerste ontmoeting met Christus hebben hem nooit meer 
losgelaten. 

Zoals de toenmalige kardinaal Ratzinger bij zijn begrafenis zei: 
"Don Guissani hield de blik van zijn leven en zijn hart altijd gericht op Christus. Zo begreep hij dat het 
christendom geen intellectueel systeem is, geen pakket dogma's, geen moralisme, maar een 
ontmoeting, een liefdesverhaal, een gebeurtenis." 
Hier ligt de wortel van zijn charisma. Don Guissani heeft harten aangetrokken, overtuigd en bekeerd 
omdat hij aan anderen doorgaf wat hij na zijn fundamentele ervaring in zich droeg: een passie voor de 
mensen en een passie voor Christus als vervulling van de mens. 
Veel jonge mensen zijn hem gevolgd, omdat jonge mensen een sterke intuïtie hebben. 
Wat hij zei, kwam uit zijn levenservaring en zijn hart, en daarom wekte hij vertrouwen, sympathie en 
interesse'. 

Luigi Giussani (1922-2005) was eerst godsdienstleraar en later docent aan de Katholieke Universiteit 
van Milaan. 
Zijn boeken zijn vertaald in meer dan twintig talen. 
Sinds 2012 beschouwt de Kerk hem als ‘Dienaar Gods’.

Incl. BTW

€ 8,90
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Sycamore

27-3-2023

978 90 81891 77 6

20 stappen die de kern en de gebruiken van het katholieke geloof belichten. Voor wie hiermee wil 
kennismaken en voor wie het geloof wil verdiepen. 
Sycamore gaat over de zoektocht naar geluk, het bestaan van God, het sterven en verrijzen van Jezus, 
de heilige Geest en de Kerk, de Bijbel, het geschenk van het geloof en de kracht van het gebed. 
Andere thema’s zijn de betekenis van liefde, de zeven Sacramenten, de sociale leer van de Kerk, de 
christelijke roepingen, Maria en de heiligen, het leven na de dood en de hoop op de hemel.
• In begrijpelijke taal
• Met levendige verhalen en voorbeelden
• Per thema vragen ter overweging
• Toepasselijke teksten uit de Bijbel
• Meer dan honderd mooie afbeeldingen

Dit boek is geschikt om zelf te lezen of ter hand te nemen bij parochie-bijeenkomsten, 
bezinningsmomenten, Sacramentenvoorbereiding, ouderavonden, gebedsgroepen, huiskringen ... 
“De benadering van Sycamore is veelomvattend, door en door katholiek, op verschillende manieren 
inzetbaar, dynamisch, interactief en van hoge kwaliteit.”
Father Jon Bielawski (medewerker evangelisatie bisdom Plymouth)

Father Stephen Wang is priester van het bisdom Westminster. 
Hij werkte in parochies, op scholen en universiteiten, door heel Londen. 
Hij doceerde filosofie en theologie en schreef meerdere boeken, zoals Aquinas and Sartre, A Way of 
Life for Young People, 
How to discover your Vocation, The New Evangelisation and The Christian Faith. 
Hij is nu werkzaam als rector op het Engelse seminarie in Rome.

https://www.sycamore.fm/videos/

Incl. BTW

€ 17,50
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De gebedscultuur van de kerk

17-3-2023

978 94 93207 37 0

Het gebed is een waardevolle religieuze handeling die diep geworteld is in de mens als schepsel van God. 
De mens behoort immers geheel en al aan God toe en daarom dient hij 'deze heerschappij van zijn Schepper te 
erkennen en te belijden; 
de vrome mensen van alle tijden hebben dit in feite gedaan door te bidden' (Algemene inleiding getijdengebed, 
nr. 6)

In de loop van haar geschiedenis heeft zich in de door Jezus Christus gestichte kerk een cultuur van gebed 
ontwikkeld die kenmerkend is voor haar leven als geloofsgemeenschap. 
Fundamenteel en centraal staat in het gebedsleven van de kerk de dankzeggende lofprijzing van God, de 
Heilige.

Zoals geheel de liturgie is ook het gebed een diaconia Dei, de dienst van God aan ons, en onze dienst aan God. 
Het is immers God die onze lippen opent om te bidden, woorden die wij dagelijks zeggen wanneer wij op die 
dag beginnen met het eerste gebedsuur (vgl. Ps. 51 (50), 17).

Dit boek wil een hulp zijn tijdens het leerproces van het zich eigen maken van het getijdengebed door degenen 
die dit gebed van de kerk gaan bidden, tot hun vreugde en verrijking van hun geloofsleven.

Evert de Jong studeerde liturgie aan de Katholieke Universiteit (thans Radboud Universiteit) te Nijmegen bij 
prof. dr C.A. Bouman. 
Gedurende vele jaren was hij secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie. 
Dit boek is de vrucht van zijn colleges liturgie aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven, 
het Sint-Janscentrum en het Sint-Bonifatiusinstituut, beide te ’s-Hertogenbosch.

Incl. BTW

€ 15,50
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De wereld van binnenuit veranderen

6-3-2023

978 90 62571 34 5

Kunnen we de wereld omvormen om haar meer in overeenstemming te brengen met Gods dromen? 
Mariano Fazio antwoordt volmondig ja op deze vraag. 
Volgens hem is het juist de taak van christenen om met de hulp van Gods genade bij te dragen aan de opbouw 
van de samenleving. 
En daarmee krijgt de wereld haar oorspronkelijke schoonheid en goedheid terug.
Deze taak vormt een boeiende opdracht voor elke gelovige: “De wereld van binnenuit omvormen, op onze 
schreden terugkeren om datgene te helen wat we met de zonde kapot hebben gemaakt, een bijdrage leveren 
aan de opbouw van Gods koninkrijk (…), een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en 
gerechtigheid, een koninkrijk van vrede … dit alles is het waartoe de Heer ons roept.”

Dit boek verduidelijkt de rol van de christen in de huidige samenleving en laat zien hoe ieder voor zich de 
wereld van binnenuit kan veranderen, zoals ook Jezus Christus heeft gedaan.

Mariano Fazio (Buenos Aires, 1960) is priester, historicus, filosoof, schrijver en hoogleraar.
Tussen 2002 en 2008 was hij rector van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome. 
Vanaf mei 2010 was hij voor het Opus Dei regionaal vicaris in Argentinië. 
Eind 2014 werd hij benoemd tot vicaris-generaal van het Opus Dei. 
Hij is auteur van zeker dertig boeken over geloof in de moderne samenleving.

Incl. BTW

€ 13,95
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Geloven maakt anders

24-2-2023

978 94 93207 29 5

Spiritualiteit heeft drie krachtlijnen: ontmoeting, ordening en omvorming. 
Aan dit boek ligt de overtuiging ten grondslag dat ons leven een zoektocht is en dat het christelijke 
geloof, in verbondenheid met de katholieke Kerk, daarbij een oriëntatie biedt welke beantwoordt aan 
een diepmenselijk verlangen en daarom ook een wezenlijke bijdrage levert aan een harmonisch 
menselijk leven.

Mgr. drs. Joris Schröder studeerde theologie, catechetiek, psychologie en geschiedenis in Straatsburg, 
Lyon en Nijmegen. Hij was als priester bijna twee decennia docent in het middelbaar onderwijs; 
daarna vicaris-generaal in het bisdom 's-Hertogenbosch en enige jaren verantwoordelijk voor de 
kathedraal en spiritueel begeleider van het seminarie, waaraan hij thans nog les geeft; hij verzorgt 
bezinningsdagen en publiceert regelmatig over spiritualiteit.

https://www.radiomaria.be/de-leeswijzer/geloven-maakt-anders-mgr-joris-schroder-veldkapellen-rond-de-
kerktorens-van-bree-francine-drijkoningen/

Incl. BTW

€ 13,50
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Priester voor eeuwig

31-1-2023

978 94 93207 36 3

Ik kom in nederigheid bij ieder van u, als een broeder, een vriend, een vader en een medeleerling van Jezus 
Christus. 
Ik kom om samen met u te overwegen het prachtige geschenk dat aan de Kerk gegeven is: het priesterschap. 
Jezus Christus doet ons op ongehoorde en kosteloze wijze delen in zijn priesterschap. 
Het priesterschap verplicht ons daarom te schitteren van heiligheid. ‘Inderdaad’, zo zegt de H. Johannes 
Chrysostomus, ‘de ziel van de priester moet zuiverder zijn dan de stralen van de zon, opdat de Heilige Geest 
hem nooit zal verlaten, opdat hij kan zeggen: Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij’. 

Dit is een eenvoudig boek, beknopt, voor iedereen toegankelijk. 
Ik wilde een boek waarmee de priesters hun diepste identiteit weer zouden ontdekken, opdat het volk van God 
zijn blik op hen zou vernieuwen.

Heiligen, mannen en vrouwen, leken en geestelijken komen aan het woord. 
De zuiverheid van hun ziel zal het ons mogelijk maken om het wezen van het priesterschap terug te vinden. 
Zoek hier geen traktaat over academische theologie. 
De theologie van de heiligen wordt hier ontvouwd. 
Die is beschouwend, spiritueel, maar ook praktisch en concreet. 
Kardinaal Robert Sarah

Incl. BTW

€ 18,75
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Aanbidding in het hart van de wereld

25-1-2023

978 90 62571 33 8

De eucharistische aanbidding – het aanbidden van Jezus in de nederige gedaante van een hostie – is een 
onuitputtelijke bron van verlichting, troost en genezing voor al wie zich op deze wijze tot Hem richt. 
Door Hem in het heilig sacrament te aanbidden bevinden we ons in de directe aanwezigheid van de Heer: we 
putten onvergankelijk leven uit de levende bron die God zelf is.

Aanbidding in het hart van de wereld gaat in op vier dimensies die volgens de auteur kenmerkend zijn voor de 
eucharistische aanbidding: schoonheid, stilte, tijd en bovennatuurlijke hoop. 
Deze verdiepende overwegingen richten zich op zowel het verstand als het hart van de lezers. 
Ze willen ons stimuleren om met grote liefde te knielen aan de voet van de monstrans, waar Jezus zelf geduldig 
op ons wacht.

Dominique Rey (1952) is sinds 2000 bisschop van het bisdom Fréjus-Toulon. 
Als lid van de Emmanuel-gemeenschap is hij in 1984 priester gewijd voor het bisdom Parijs.
In 2014 benoemde paus Franciscus hem tot adviseur van de Pauselijke Raad voor de Leken.

Incl. BTW

€ 17,50
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