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Een lied voor Nagasaki

De geschiedenis van Takashi Nagai; wetenschapper, bekeerling en overlevende van de
atoombom

A song for Nagasaki

Uitgever: Betsaida

€ 18,50

Publicatiedatum: 27-12-2022 Een lied voor

ISBN: 978 94 93207 34 9 Incl. BTW
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Auteur  Fr. Paul Glynn
Vertaler dr. J.A. Raymakers

Co-vertaler Ans van de Kerkhof

Op de trieste dag, toen de atoombom explodeerde boven Urakami, viel de kathedraal in puin en een groot
aantal christenen, afstammelingen van de bouwers, kwamen om. Dokter Takashi Nagai, hoofd van de afdeling
radiologie van de universiteit van Nagasaki, bevond zich ter plaatse.

Ook al wist hij dat zijn inzet betekende dat hij aan dodelijke straling zou worden blootgesteld, toch stelde Nagai
zich met zijn medische vaardigheden ter beschikking van de slachtoffers in de verwoeste stad.

Hij werd getroffen door stralingsziekte en was de korte tijd die zijn leven nog restte, aan bed gekluisterd.

Nagai begon te schrijven.

Zowel christenen als niet-christenen waren diep geroerd door het getuigenis van zijn geloof in Christus, dat
hem als Job uit het Oude Testament liet zijn: temidden van de nucleaire wildernis bewaarde hij rust en vrede in
zijn hart, hij koesterde geen wrok tegen wie dan ook en hij vervloekte God evenmin.

Uit het voorwoord door Shusaku Endo



uitgeve

Betsaiga'l

Dagboek van een slavin

De heilige Josephina Bakhita

Giuseppina (santa) Bakhita Il Diario

Uitgever: Betsaida

Publicatiedatum: 7-12-2022 € 12’50

ISBN: 978 94 93207 325 Incl. BTW
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Auteur Stefaan Lecleir

lllustrator  Giorgio Trevisan

Dagboek

van een slavin
De heilige Josephine Bakhita

Betsaida

De Soedanese heilige Josephine Bakhita (1869-1947) vertelt in haar autobiografie hoe ze als kind werd
ontvoerd en verkocht als slavin.

Jarenlang werd ze mishandeld, tot ze in contact kwam met de Italiaanse consul, die haar vrijkocht.
Deze biografie verhaalt ook haar verdere leven.

In 1893 trad Bakhita in bij de Zusters van Liefde van Canossa in Venetié.

Tot aan haar dood in 1947 leidde ze een heilig leven als religieuze van dit missionair instituut.

De h. Josephine Bakhita spreekt in haar korte relaas vaak over de geestelijke vertroostingen, die haar de weg
naar de vrijheid gewezen hebben.

Haar verhaal - dat voor het eerst in het Nederlands gepubliceerd wordt - eindigt dan ook hoopvol.

Het leven van de h. Josephine Bakhita laat zien hoe de liefde de diepste pijn kan genezen.



Befggiga'l
Veritatis gaudium (Festschrift)

Feestbundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Grootseminarie St.
Willibrord

Uitgever: Betsaida

Publicatiedatum: 30-11-2022 € 20}95

ISBN: 978 94 93207 33 2 Incl. BTW
Aantal pagina's: 432 Hardcover

Auteur  Mgr. Jan Hendriks

Redactie JOrgen Vijgen

Veritatis Gaudium

Betsaida

In zijn meditatie over dankbaarheid schrijft de Duitse theoloog Romano Guardini (1885-1965) “Voortdurend
zichzelf te ontvangen uit Gods hand, en er dus ook voor te danken, behoort tot de wezenshouding van de
mens.”

Guardini raadt aan dagelijks voor God deze “aanbiddende verwondering” in gebed uit te spreken: ‘Heer, hoe
ged dat U gewild hebt dat ik zou zijn!".

“Alles tussen God en mij wordt levendig, en de dingen worden juist.”

Het is zeker passend deze beschouwingen van Guardini, een schrijver zeer dierbaar invloedrijk voor paus
Franciscus, over de intieme en interpersoonlijke relatie tot God uit te breiden en toe te passen op de
gemeenschap van een priesterseminarie.

Uit het voorwoord van Mgr. J. Hendriks bisschop van Haarlem-Amsteram

In deze geest is dit Festschrift tot stand gekomen bij gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de
oprichting van het Grootseminarie St.-Willord van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In dankbaarheid kijken de betrokkenen terug op de vele vruchten die et seminarie heeft voortgebracht.

Vol vertrouwen kijkt men ook vooruit naar de vele vruchten die het nog zal voortbrengen.

De twintig bijdragen in deze bundel weerspiegelen de rijke deskundigheid waarmee de docenten zich inzetten
bij de vorming van nieuwe priesters voor de Kerk vandaag.



uitgeve

Betsaida™
Kindertoewijding tot Jezus door Maria

In de geest van de heilige Theresia, Gods kleine bloempje

Uitgever: DeBoog

Co-uitgever(s): Betsaida Kindertoewijding
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Auteur Blythe Marie Kaufman

“Dit boekje is een prachtig middel om kinderen op een gemakkelijke en toegankelijke manier te laten
kennismaken met Gods heilige moeder.

Deze bewerking van het klassieke werk van de heilige Louis-Marie de Montfort, Ware godsvrucht tot Maria,
bereidt het hart en de geest van jonge mensen erop voor om de tedere liefde van Maria te ontvangen en zo
gebracht te worden tot een ontmoeting met haar Zoon, Jezus Christus.

Ik beveel dit boek van harte aan, aan zowel ouders als catechisten.

Zij vinden hierin een solide en praktisch middel om het geestelijke en devotionele leven van de kinderen te
ontwikkelen en hun een stevige basis te geven van waaruit zij hun relatie met de Heer en zijn Kerk kunnen
opbouwen.”

Kardinaal Sarah, voormalig prefect van de Congregatie voor de goddelijke eredienst.



Betggiga'l
Ik ben gelukkig, gelukkig, gelukkig!

Geestelijke biografie van zuster Clare Crocket

Sou Feliz, Feliz, Feliz

Uitgever: Carmelitana

Co-uitgever(s): Betsaida € 16 95
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Auteur Ricardo Figueiredo

lllustrator Beatriz Libano Monteiro

Geestelijke
biografie
van zuster
Clare Crockett

Clare Crockett (1982-2016) kende wilde tienerjaren, maakte een onverwachte bekering mee en werd
religieuze.

Ze laat ons zien dat het mogelijk is om gelukkig te zijn.

Ze hoort bij Jezus en vindt vreugde in de gave van zichzelf aan Hem en haar medemensen.

Voor zuster Clare was het ‘alles of niets’. ledere mens wordt geroepen tot diezelfde radicale liefde en
zelfgave.

God legt in iedere mens het verlangen om z6 te veranderen dat we helemaal aan Hem toebehoren,
wat onze roeping ook moge zijn.

Ricardo Figueiredo werd geboren in 1990 in Belas (Portugal) en priester gewijd in 2015.

Eerst was hij pastoraal actief in de parochies van Peniche, Atouguia da Baleia en Serra d’El Rei, waar hij
samenleefde met verschillende jonge mensen.

Op dit moment is hij pastoor in Obidos, A-dos-Negros en Gaeiras, en geestelijke begeleider van
verschillende jongeren.

Hij rondt een doctoraat af in de systematische theologie.
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Een inleiding tot het gebed

Uitgever: Betsaida
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Auteur kardinaal Tomas Spidlik sj

Vertaler Noortje van Seters

BIDDEN IN HET HART

Een | d

Betsaida

Waarom zou men bidden? Wat kunnen we vragen in ons gebed? En bidden we enkel in de geest of ook in het
lichaam?

Tomas Spidlik neemt in dit boekje de lezer bij de hand en doorloopt met hen het waarom en de verschillende
fases en facetten van het gebed.

Tomas Spidlik werd in 1919 geboren in Moravié, in het huidige Tsjechié.

Vanaf 1954 doceerde hij als jezuiet Oosters-Christelijk theologie, spiri tualiteit en patristiek aan diverse
Pauselijke universiteiten in Rome.

Vanaf 1991 woonde en werkte hij in Het Centro Aletti te Rome.

Kardinaal Tomas Spidlik, groot kenner van de oosters-christelijke en ignatiaanse spiritualiteit, inspirator van het
Tsjechische volk tijdens de communistische onderdrukking en een geestelijk vader voor velen, overleed op 16
april 2010.

Noortje van Seters, de vertaalster van dit boekje, werd in 1981 geboren in Oosterhout, Noord-Brabant.
Zij studeerde aan het Theologisch Atelier, naar Kardinaal Spidlik vernoemd en onderdeel van het Centro Aletti
te Rome, en is sindsdien betrokken bij de activiteiten van dit centrum.



Betsaida™
Van mijn leed zal niets verloren gaan

Brieven over het lijden

Niente di cio che soffri andra perduto. Mistica della vita quotidiana

Uitgever: Betsaida

€ 19,95

Van mijn leed
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Co-vertaler Laetitia de Groot

Als lijden je treft, heb je mensen nodig die niet alleen begrijpen hoe je je voelt, maar die je ook helpen om de
betekenis van jouw leed te begrijpen.

Dit is de kern van de zaak: indien lijden, vermoeidheid, zorgen een betekenis hebben, dan kun je je blik daarop
gericht houden.

Daardoor verandert de zin van het leven volledig.

Ik zag mensen die erin slaagden zo hun eigen leven te omarmen, die de weg vonden om deze schat te bereiken:
ze gingen door de pijn en maakten - op mysterieuze, onbegrijpelijke wijze - een soort omvorming door, zo
diepgaand dat juist het lijden hun redding is geworden.

Costanza Miriano

Costanza Miriano (Perugia, 1970) is gehuwd en moeder van vier opgroeiende kinderen.

Ze studeerde klassieke talen en journalistiek en werkt bij de RAI.

Als free-lance journaliste werkt ze voor enkele kranten, waarin ze schrijft over onderwerpen als gezin en
opvoeding.

Costanza is lid van de Pauselijke Raad voor de Leken.



Befggiga'l
Morgen zal het te laat zijn

Het leven van de heilige Pierre-Julien Eymard, 'apostel van de Eucharistie'

Tomorrow will be too late

Uitgever: Betsaida

Publicatiedatum: 15-6-2022 € 15150
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Auteur Norman B. Pelletier sss
Vertaler Jim Schilder

Redactie Centrum voor Parochiespiritualiteit Morgen

zal het te laat

'De maatschappij heeft haar centrum van waarheid en naastenliefde verloren.

ledereen is geisoleerd en in zichzelf gekeerd, iedereen wil zelfvoorzienend zijn', aldus Pierre-Julien Eymard
(1811-1868) over de religieuze en morele ontreddering na de Franse Revolutie.

Talloze mensen waren vervreemd geraakt van de Kerk en van het centrum van het Rooms-Katholicisme: de
Eucharistie.

Als kind had Eymard al een sterke band met Jezus in de H. Mis.

Ondanks veel moeilijkheden slaagde hij erin priester te worden.

Aanvankelijk werd zijn geloof gekleurd door het strenge katholicisme van zijn tijd, maar dankzij een bijzondere
ervaring ontdekte hij de liefde van Christus, levend aanwezig in de Eucharistie.

In 1856 stichtte hij in een Parijse sloppenbuurt de Congregatie van het Heilig Sacrament om de eucharistische
liefde van Christus te verkondigen.

Deze congregatie bestaat nu in veel landen, waaronder Belgié en Nederland.

In dit boek schetst pater Norman Pelletier sss met veel kennis en liefde het inspirerende leven van pater
Eymard en diens doorleefde visie op de vreugde van de Eucharistie.

Honderd jaar later zou die visie door het Tweede Vaticaans Concilie gemeengoed worden in de Kerk.

Bij zijn heiligverklaring in 1962 werd Eymard de 'apostel van de Eucharistie' genoemd.



uitgeve
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De Kardinale deugden

verstandigheid, rechtvaardigheid, dapperheid, gematigdheid
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De kardinale deugden behoren vanaf de klassieke Oudheid tot de grote schatten van de westerse filosofie.
Het gaat hierbij om de deugden van verstandigheid, rechtvaardigheid, dapperheid en gematigdheid.

Als eerste verwoord door Plato, werden ze uitgewerkt door Aristoteles en zijn ze in het christendom nader
geduid door Thomas van Aquino, die ze opnam in zijn theologisch-filosofische denken.

De filosoof Josef Pieper heeft op zijn beurt deze vier hoofddeugden willen actualiseren door ze aan de hand van
genoemde denkers, met name Thomas, toegankelijk te maken voor onze tijd.

Zijn vier essays hebben als rode draad de onuitputtelijke relevantie van de kardinale deugden voor het
handelen van de mens: hij laat zien hoe bepalend ze in feite zijn voor de ontwikkeling van de menselijke
persoon.

In zijn helder geschreven teksten neemt Pieper de lezer mee op een filosofische zoektocht naar de wijsheid die
een mens in staat stelt zich volledig te ontplooien.

Josef Piepers essays over de verstandigheid, rechtvaardigheid, dapperheid en gematigdheid zijn in 1960
afzonderlijk in Nederlandse vertaling verschenen.
De kardinale deugden is daarvan een licht gewijzigde, gebundelde heruitgave.

Josef Pieper (1904-1997) wordt gerekend tot de belangrijkste katholieke filosofen uit de twintigste eeuw.
Hij heeft filosofie, rechten en sociologie gestudeerd.

Gedurende vele jaren heeft hij filosofische antropologie gedoceerd aan de Universiteit van Minster.

Hij heeft veel gepubliceerd over fundamentele filosofische vraagstukken en werken van zijn hand zijn in vele
talen vertaald.

Zijn essays over de kardinale deugden worden gerekend tot zijn belangrijkste en invloedrijkste werken.



Befggiaa'l

Deugdzaam leiderschap

Een agenda voor persoonlijke voortreffelijkheid

Virtuous Leadership

Uitgever: DeBoog —
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Een agenda voor persoonlijke voortreffelijkheid

Auteur Alexandre Havard

Dit boek gaat over de speciale band die er bestaat —in het bijzonder in het bedrijfsleven en de politiek — tussen
leidinggeven en het beoefenen van de deugd.

Op basis van het leven van enkele van de grootste politieke, intellectuele en godsdienstige leiders van de
moderne tijd, en de persoonlijke ervaring van de auteur, toont Deugdzaam Leiderschap aan dat leiderschap en
deugdzaamheid niet alleen verenigbaar zijn, ze zijn zo goed als synoniem.

Na een beschrijving van de klassieke menselijke deugden die het meest essentieel zijn voor leiderschap, wordt
onderzocht hoe leiders groeien in deugdzaamheid, daarna hoe deugden leiden tot zelfontplooiing, en
vervolgens hoe de grootsheid van de bovennatuurlijke deugden van geloof, hoop en liefde van invloed zijn op
leiderschap.

Het laatste hoofdstuk van het boek biedt een methodologie voor het bereiken van innerlijke groei,
toegesneden op de behoeften van drukke professionals die willen leven vanuit een hoger doel.

Deugdzaam Leiderschap is dus uiteindelijk heel praktisch gericht.

Het is bedoeld om voor de lezer een gids te zijn in de zoektocht naar persoonlijke voortreffelijkheid.

Alexandre Havard (1962) is de bedenker van het Deugdzaam Leiderschapsmodel en de oprichter van het
Havard Virtuous Leadership Institute (www.hvlig).

Hij is geboren in Parijs en aldaar afgestudeerd aan de René Descartes Universiteiteen van Frankrijks
toonaangevende juridische faculteiten.

Daarna heeft hij in verschillende Europese landen als advocaat gewerkt.

Hij woont en werkt nu in Moskou, waar hij seminars over deugdzaam leiderschap aanbiedt aan senior
leidinggevenden uit het bedrijfsleven en aan universiteitsstudenten.

Zijn boek Virtuous Leadership (New York, 2007) is inmiddels in meer dan twintig talen vertaald, waaronder
Chinees, Russisch, Frans en spaans.

Alexandre Havard is ook de auteur van Created for Greatness: The Power of Magnanimity (Washington, 2011).



Betsaicla'l
Pasen vieren

In een heilig tridutim

Uitgever: Betsaida

€ 14,50 Pasen vieren

Publicatiedatum: 21-3-2022 in een heilig triduum
ISBN: 978 94 93207 27 1 Incl. BTW

Aantal pagina's: 196  Paperback

Auteur Evert de Jong

Het mysterie van het leven van Jezus wordt door de Kerk voortdurend herdacht en tegenwoordig
gesteld in de viering van de liturgie, met name in de eucharistieviering op de zondag.

Het jaarlijks hoogtepunt van dit gedenken vindt plaats in de driedaagse viering waarin Jezus' lijden en
sterven, zijn grafrust en zijn opstanding uit de dood op een bijzondere plechtige wijze worden
herdacht als het centrale mysterie van zijn leven.

Deze driedaagse dient op grond van de traditie gezien te worden als één doorlopende liturgische
viering.

De vaders van het Tweede Vaticaans Concilie hebben aan deze jaarlijkse viering van het paasmysterie
weer haar centrale plaats willen geven in de eredienst van de Kerk.

Evert de Jong studeerde liturgie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen bij C.A. Bouman.
Gedurende vele jaren was hij secretaris van de Nationale Raad voor de Liturgie van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie.

Dit boek is een vrucht van zijn colleges Liturgie aan o.a.het Nederlands Instituut Katholieke
Kerkmuziek in Utrecht, de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en het Sint-Janscentrum
te 's-Hertogenbosch.



uitgeve

Betsaiaa'l

Religieuze stripboeken - Maximiliaan Kolbe

Een heilige uit Auschwitz

Maximilien Kolbe. Un saint a Auswitz

Uitgever: Betsaida

Publicatiedatum: 21-3-2022 € 16;50 Knst‘ﬁE

ISBN: 978 94 93207 23 3 Incl. BTW e
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Auteur Jean-Francois Vivier
lllustrator Denoél (Régis Parenteau-Denoél)

Inkleuring Joél Costes

Juli 1941. In het concentratiekamp van Auschwitz, draagt de franciscaan Maximiliaan Kolbe zijn ultieme offer
op:
hij biedt zich aan om te sterven in ruil voor het leven van de vader van een gezin.

Dit heldhaftige sterven mag de rest van zijn leven echter niet doen vergeten.

Pater Kolbe was een buitengewoon man: hij was professor, journalist, uitgever en missionaris in Japan.
Hoewel hij enkel de armoede zocht, getuigt het leven van Maximiliaan Kolbe van een adembenemende
rijkdom.

Zijn leven stond geheel in dienst van de Maagd Maria.

« Ik zou mijzelf tot op de draad willen verslijten in dienst van de Onbevlekte Maagd, verdwijnen zonder een
spoor achter te laten.

Moge de wind mijn as verspreiden over de vier windstreken. »

Maximiliaan-Maria Kolbe.



Betsaida™
Bidden voor beginners

Prayers for Beginners

Uitgever: Betsaida

€ 13,95 RS A

Publicatiedatum: 21-3-2022 BIDDEN VO®R
ISBN: 978 94 93207 22 6 Incl. BTW BEGINNERS

Aantal pagina's: 156  Paperback

Auteur  prof. Peter Kreeft
Vertaler Esther Jozic

Co-vertaler Betsy Raymakers

De vermaarde theoloog Peter Kreeft deelt met de lezers zijn zoektocht naar verdieping van het innerlijke leven.
Hij put daarbij uit de aloude wijsheid van de heiligen en van de geestelijke schrijvers uit de loop der eeuwen.
Kreeft benut vooral ook de eenvoudige maar diepe inzichten uit de klassieker van frére Laurent, Besef van Gods
tegenwoordigheid.

Wat de meeste mensen nodig hebben, is niet een boek voor ervaren bidders, maar een boek voor beginners.
Gewoon een praktisch boek, geschreven door iemand zoals zij, een beginner die dezelfde problemen ervaart,
iemand die snapt wat niet werkt voor drukke, afgeleide, niet erg-heilige mensen - maar die tegelijk ook weet
wat wél werkt.

Peter Kreeft.
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Tijd voor God

Uitgever: DeB i
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Auteur Jacques Philippe

Tijd voor God

B am ‘

Terwijl yoga, zen en andere vormen van Oosterse meditatietechnieken het goed doen in het Westen,
blijft het gebed — zuivere gratis gave van de liefde van God — de heiligen bezielen.

Alleen nederigheid, liefde en trouw zijn als ‘kwaliteiten’ vereist om toegang te krijgen tot deze
onuitputtelijke bron, het Hart van God.

Maar voor wie is het gebed weggelegd?

En hoe, waar en wanneer moet ik het beoefenen?

In Jacques Philippes uitstekende boekje, rijk aan voorbeelden en concrete raadgevingen, vindt de
lezer een antwoord op al deze vragen.

Jacques Philippe behoort tot de Gemeenschap der Zalig-sprekingen. Hij is priester sinds 1985.
Zowel in Frankrijk als daar buiten leidt hij veel retraites .

In het gebed gaat het er niet om dat je veel denkt,
maar dat je veel bemint. (Teresa van Avila)



Betsaida™
Je leven geven voor het werk van een ander

Cristianesimo alla Prova — 6: Dare la vita per I'opera di un Altro

Uitgever: Betsaida

Publicatiedatum: 17-1-2022 € 14150

ISBN: 978 94 93207219 Incl. BTW
Aantal pagina's: 256  Paperback
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~Je leven geven@@‘
Auteur  Luigi Giussani " voor het werk -

44 yan een Ander

Co-auteur Julidn Carrén fr

Vertaler Michiel Peeters pr.

'Hij, Christus, is het leven van mijn leven.
In Hem is alles opgesomd wat ik zou willen, alles wat ik zoek, alles wat ik offer, alles wat zich in mij ontwikkelt
uit liefde voor de personen met wie Hij me samengebracht heeft.’

Je leven geven voor het werk van een Ander bundelt de bijdragen van Luigi Giussani aan de laatste Geestelijke
Oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding die hij meemaakte (1997-2004).

Hij laat erin zien hoe de hedendaagse cultuur de zin van het leven heeft losgekoppeld van de ervaring.

Zelfs waar nog sprake is van God, wordt Hij niet langer opgevat als de zin van het leven, maar als 'iets' dat los
staat van het dagelijkse bestaan.

Zo wordt ook de werkelijkheid beroofd van haar zin en rol als teken.

Deze opvatting houdt verband met de reductie van het christendom tot ethiek of louter religieus discours: er
wordt een Christus voorgesteld zonder Kerk, zonder lichaam in de geschiedenis, en daardoor 'ontbeert de
ervaring die de mens heeft van Christus de mogelijkheid geverifieerd te worden in haar gelijktijdigheid, dat wil
zeggen in de waarheid van wat Hij over zichzelf gezegd heeft'.

Hoe kunnen we uit deze situatie komen?

Alleen als we verbaasd raken over de gebeurtenis van een ontmoeting met een uitzonderlijk aantrekkelijke
menselijke aanwezigheid - waarbinnen Christus zich, in het leven van de Kerk, ervaarbaar maakt - die de vraag
doet opkomen:

'Hoe kan iemand z6 zijn?"'



Befggiga'l

De Verlosser van de Wetenschap

The savior of Science

Uitgever: Betsaida .
- €17,95
Publicatiedatum: 3-1-2022
ISBN: 978 94 93207 17 2 Incl. BTW
Aantal pagina's: 268  Paperback

Auteur  Stanley L. Jaki
Vertaler Wim Peeters
Co-vertaler Henk Rijkers
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Stanley Jaki onthult in dit boek één van de best bewaarde geheimen van de wetenschapsgeschiedenis:

de vitale rol die theologie heeft gespeeld in een vruchtbare ontwikkeling van de wetenschap.

Jaki laat zien dat het geloof in Christus de enige weg was om de geboorte van de wetenschap, die in de Hoge
Middeleeuwen begon, mogelijk te maken.

Jaki betoogt dat alleen het christelijke monotheisme de intellectuele garanties biedt voor een geldige
kosmologische redenering.

Hij herstelt de notie van doelgerichtheid, die door bepaalde evolutietheorieén was geélimineerd.
Vervolgens onderscheidt hij duidelijke ethische richtlijnen tegenover het soms angstwekkende misbruik van
wetenschappelijke kennis.

Stanley Jaki (1924-2009) was een Hongaars Rooms-katholiek geestelijke en fysicus.

Hij behaalde een doctoraat in de natuurkunde aan de Fortham University in New York (1958).

Daarna deed hij onderzoek in de wetenschapsfilosofie aan Stanford, Berkeley en aan het Institute for Advanced
Study in Princeton.

Sinds 1975 doceerde hij fysica aan de Seton Hall University in New Jersey.

Jaki schreef verschillende boeken over de verhouding tussen de moderne wetenschap en het christendom.
In 1987 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor het bevorderen van de verstandhouding tussen

wetenschap en religie.
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