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Geloven in de

Auteur Pater Jean C.J. D’Elbée LIEFDE

Ve rta | er d r. J A Raym a ke rs Een persoonlijke retraite volgens

Heilige Thérése van Lisieux

"We hebben gesproken over Zijn liefde voor allen, laten we het nu hebben over Zijn liefde voor jou
persoonlijk.

Dat is een overweging die je niet in de boeken vindt. Dat is een overweging die je in het boek van jouw
eigen leven vindt."

Dat is waar dit boek, deze persoonlijke retraite ieder van ons dieper in mag leiden.
Het is een retraite die je kan beleven in jouw dagelijks leven, door iedere dag slechts een klein
gedeelte te lezen.

Pr. Jean d'Elbée schrijft, in de geest van de heilige Thérése, over Gods onmetelijke liefde en over het
rotsvaste vertrouwen in Hem, om ons hart te verenigen met Zijn hart. Liefde, vertrouwen,
nederigheid, vrede, naastenliefde, het apostolaat, het Kruis, Maria en de heiligen; al deze
onderwerpen gericht op de meest eenvoudige en essentiéle waarheid in ons leven: 'Alleen de liefde
telt.'

Geloven in de liefde heeft vele harten gebracht tot het hart van de Vader.

Het helpt je om in je dagelijks leven met Hem te gaan, in Hem te rusten en alles met vreugde met
Hem te beleven.
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Magnificat — verheug je! Zoals Maria met dit lied Gods grote goedheid vol vreugde bezong, zo mag ook jij
samen met Maria 90 dagen ontdekken hoe groot Zijn goedheid is en hoe veel Hij van jou houdt.

Deze journal dient als gids op de 90-daagse reis waarin je als vrouw je liefde voor Christus in je dagelijks leven
mag verdiepen, een reis waarin je vrijheid mag vinden door loslaten. Samen met andere vrouwen ga je op weg
en bemoedig je elkaar.

Geinspireerd door de Heilige Thérése van Lisieux mag je groeien in overgave en vertrouwen.

Door trouw aan het gebed, het geschenk van het vasten en de kracht van de gemeenschap mag je ontdekken
hoezeer God voor jou zorgt en jou ziet als zijn geliefde dochter!

Voor Magnificat 90 heb je zowel de journal als het boek ‘Geloven in de Liefde’ nodig. Deze kan je hier voor een
combinatieprijs aanschaffen.

“Doordat Jezus klein en zwak voor mij werd, maakte Hij mij sterk en vol moed”
H. Thérese van Lisieux
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Van het keppeltje
naar het kruis

Co-vertaler Marijke Abts-Stragier

Sint-Paulus, mijn geliefde tochtgenoot, is door Christus binnen drie dagen ondersteboven geworpen en bekeerd
op de weg naar Damascus.

Jezus heeft mij meer dan dertig jaar lang moeten bewerken.

Hij heeft me van jongs af aan naar zich toe getrokken, hoewel ik niets wist van God of religie, omdat mijn
familie niet praktiseerde.

Mijn hart leidde me naar Jezus, maar mijn verstand verzette zich en mijn joodse identiteit beinvloedde me.

Eindelijk, na een lange weg, nam God de sluier voor mijn ogen weg.

Het is voor mij onmogelijk om niet te spreken over wat ik gezien en gehoord heb.

Ik brand van verlangen deze ontdekking van de God van Jezus die mijn leven veranderde, wijd en zijd bekend te
maken.

Jean-Marie Elie Setbon
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In Gods engelen waken over ons licht Georges Huber het werkelijk bestaan en handelen van de engelen toe,
met name de rol die zij spelen als vriend en metgezel in het leven van de mensen.

Door zijn levendige stijl die gepaard gaat met een solide kennis van zaken, weet de auteur de eigen en zo
machtige wereld van de engelen duidelijk uiteen te zetten. Daarbij maakt hij gebruik van de persoonlijke
ervaringen van pausen, en citeert hij teksten van de filosoof Thomas van Aquino, van de stichter van de
jezuieten Ignatius van Loyola en van theologen uit zijn eigen tijd. Ook enkelen mystica’s passeren de revue,
naast parallellen en vergelijkingen ontleend aan het dagelijks leven.

En dat alles in een coherent en aansprekend betoog dat nergens zwaarwichtig aandoet, en altijd vanuit een
heldere argumentatie.

Na lezing van dit boek schreef de abt-generaal van de cisterciénzers aan de auteur:

“Het is werkelijk een boek de engelen waardig, dat in elk opzicht de toets der kritiek kan doorstaan.”

Het boek verscheen voor het eerst in het Frans in 1970 en werd al snel in diverse talen vertaald. Inmiddels
mogen we het wel een klassieker noemen.

In 1973 verscheen de eerste en tot nu toe enige Nederlandse vertaling. Dit boek is daarvan een licht gewijzigde
heruitgave.

Georges Huber (1910-2003) was een Zwitsers journalist.

Hij studeerde af in politieke, sociale en economische wetenschappen en behaalde een licentiaat in
internationale wetenschappen.

Daarna deed hij aan de Katholieke Universiteit van Parijs postdoctoraal werk in de filosofie.

Vo6r en na de Tweede Wereldoorlog is Huber in Rome de correspondent geweest van een aantal Franse,
Duitse, Canadese en Italiaanse bladen.

Hij heeft veel boeken en artikelen geschreven over de Kerk en het geloof.

Samen met zijn vrouw was hij lid van de derde orde van de karmelieten.
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“Wie geen leermeester kan vinden om te weten welke weg hij moet inslaan bij het gebed, laat hem
deze roemrijke heilige tot zijn leidsman kiezen”, zegt de heilige Teresia van Avila.

De heilige Jozef komt in de evangelién niet aan het woord.

Toch heeft God hem uitverkozen voor een heel bijzondere taak: zorg te dragen voor de twee grootste
schatten die er ooit op aarde hebben bestaan — Jezus en Maria. Jozef, de laatste van de aartsvaders,
bezit dan ook een grote rijkdom aan gaven in zijn persoon. Hij is bovendien een stimulans om meer
vertrouwen te hebben in waartoe we als gewoon mens in staat zijn: hij laat ons zien hoe ieder van ons
in ons eigen leven heilig kan worden. Jozef van Nazareth bevat een reeks overwegingen over het
leven van de heilige Jozef, in het licht van het geloof en uitgaande van wat het Evangelie over hem
zegt.

Dit boek doet de echtgenoot van Maria en de vader van Jezus uit zijn discrete schaduw treden en
helpt de lezer om te komen tot een grotere liefde en devotie voor deze heilige, die geldt als de
patroon voor de hele kerkgemeenschap en in het bijzonder van echtgenoten, gezinsvaders,
handarbeiders en stervenden.

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot jaar van sint Jozef en aandacht gevraagd voor Jozef als
beschermer van de armen, vluchtelingen en migranten.

Federico Sudrez (Valencia 1917 — Madrid 2005) studeerde geschiedenis, haalde zijn doctoraat in 1942
en werd in 1948 priester gewijd. Naast zijn werk als hoogleraar moderne en hedendaagse
geschiedenis, heeft hij veel pastoraal werk verricht in met name universiteitskringen.

Hij is de auteur van diverse geschiedkundige en geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere
talen zijn vertaald.
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In dit boek schetst Chesterton een even ongewoon als boeiend en toegankelijk portret van de katholieke
filosoof bij uitstek: Thomas van Aquino.

De grote Franse thomist Etienne Gilson heeft over dit boek gezegd dat het “tegelijk waar, eenvoudig,
aangenaam leesbaar en diep” is.

Daarmee is niets te veel gezegd ...

“Chesterton is geen fotograaf. Hij is schilder, en hem te zien schilderen is een tantaluskwelling en een
opvoeding tegelijk. Hij lacht en schertst en dwaalt af; hij neemt schitterende ballen van paradoxen van een
tafel naast hem, waar een onuitputtelijke voorraad van deze dingen ligt, en werpt ze de lucht in en zo leidt hij
de lezer af, en steeds verder van zijn onderwerp weg. “Is dit een portret van sint Thomas?” begint de lezer zich
af te vragen, “en als het daarvoor moet doorgaan, waarom blijft de schilder dan niet bij zijn werk?” Maar
geduld! Wait and see! Daar op het doek staat opeens de grote en massieve figuur van “De zwijgende Os van
Sicilié”. Hier zijn de sprekende trekken van zijn gelaat en zijn gedachten zelf liggen uitgedrukt in de diepe blik
van zijn peinzende ogen: daar staat voor u de man, de wijsgeer, de heilige zelf. Hoe hij het doet, dat is het
geheim van Chesterton. Maar hij doet het en het beeld dat eindelijk voor de lezer oprijst, blijft hem bij en
wordt nooit meer vergeten.”

Bovenstaande recensie van Ernest Barker die ten tijde van Chesterton verscheen in de Sunday Times, siert de
achterkaft van de Nederlandse vertaling uit 1934. Na deze vertaling was dit belangwekkende boek van
Chesterton lange tijd niet meer in het Nederlands beschikbaar. Tot dit moment...

Hier vindt de lezer een nieuwe vertaling, van de hand van Ronald Valk, die volop recht doet aan de
sprankelende, originele stijl van de ‘prins der paradoxen’.

Thomas van Aquino (1225-1274) was een lItaliaanse filosoof en theoloog, die gerekend wordt tot de scholastici.
Hij is de meest invloedrijke systematische denker op theologisch en wijsgerig gebied uit de middeleeuwen. Zijn
werken genieten nog altijd hoog aanzien in de katholieke Kerk; zozeer zelfs dat een van zijn bijnamen is: Doctor
Communis, Algemene Leraar van de Kerk.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) was een Engels schrijver, filosoof, lekentheoloog, apologeet en
literatuur- en kunstcriticus. Hij is de geestelijk vader van de priester-detective Father Brown en de schrijver van
beroemde apologetische werken als Orthodoxy en The Everlasting Man. In 1922 ging hij als anglicaan over tot
de katholieke Kerk. Vaak in één adem genoemd met C.S. Lewis verschilt hij van deze andere beroemde
apologeet door zijn geheel eigen en onweerstaanbare stijl.
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Naast het verhaal zullen kleuren, activiteiten en gebeden het kind helpen de spiritualiteit van Thérese in zijn
eigen leven te integreren.

“Als iemand heel klein is, laat hem dan tot Mij komen” (Sp 9,4).

Het vertrouwen en het verlaten van de kindertijd waartoe God ons roept, kenmerken het pad van heiligheid
van Thérese van Lisieux.

Dit album nodigt de jongsten uit om het nederige en gedurfde leven en de spiritualiteit te ontdekken van
"kleine Thérese", patrones van de missies,

beschouwd als "de grootste heilige van de moderne tijd" door Sint Pius X en uitgeroepen tot kerkleraar door
Sint Johannes Paulus II.

Wie de kleine Thérése en haar weg van de liefde wil leren kennen, heeft heel veel aan dit boekje.

Het is bedoeld om voor te lezen aan kinderen en hen erin te laten kleuren.

Haar levensverhaal wordt uitgebreid beschreven en er zijn kleurplaten en andere opdrachtjes voor de kinderen.
Deze jonge heilige, uitgeroepen tot Kerklerares, heeft kinderen en ouders veel waardevols te vertellen.
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Ik bid de rozenkrans voor priesters en seminaristen, maar ook mét hen.
Wanneer is samen met hen bid, is het mooi om de talloze intenties te zien die zij in het gebed aanbrengen.

Zij dragen de noden en zorgen van al hun parochianen, families, de Kerk en de gehele wereld in hun
priesterharten.

Terwijl ze de rozenkrans bidden, brengen zij deze intenties bij het Hars an Maria, vertrouwen op haar
moederlijke voorspraak.

De priesters die ik ken, inspireren me echt om mijn katholiek geloof met vurige dankbaarheid en vreugde te
beleven.

www.biddenvoorpriesters.be — www.biddenvoorpriesters.nl
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Hoofdpersoon Chiara Corbella Petrillo

Chiara Corbella Petrillo was vijf maanden zwanger, toen men een kwaadaardig gezwel ontdekte.

Om de gezondheid van het kindje niet in gevaar te brengen, stelde ze de behandelingen uit.

Ze stierf op 28-jarige leeftijd, een jaar na de geboorte van de kleine Francesco.

Opgebrand door liefde, leeft ze nu voort bij God en bij hun toe andere kindjes, die haar reeds voorgegaan
waren.

Chiara's levenslust, haar liefde en haar glimlach verspreidden zich razendsnel over de wereld als een boodschap
van hoop en licht te midden van lijden en verdriet.

Dit boek is geschreven door twee hartsvrienden van Chiara en Enrico.

Uit eerste hand vertellen de auteurs over Chiara's jeugd, haar huwelijk en gezinsleven, en haar eenvoudig 'ja'
aan elke moeilijkheid die haar pad kruist.

Vooral echter gaat dit boek over haar gelovige zekerheid dat het leven niet eindigt bij ziekte en dood, omdat
we geboren worden om voor eeuwig te leven.

Vaak hebben we het lijden vergeleken met een dans.
Het is God die je uitnodigt om met Hem te dansen, en als je ja zegt, ontdek je dat er naast de pijn ook vrede en
vreugde is.
(Enrico Petrillo)
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Dit boekje is een verzameling van markante uitspraken van Moeder Julia Verhaeghe, de stichteres van de

Geestelijke Familie Het Werk.
Zij werden deels genomen uit haar geschriften en deels uit herinneringen van gesprekken met haar

Waar het gaat over de wijsheid van het hart, kunnen de lezers van dit boekje veel van Moeder Julia leren.
Moge de boodschap van haar leven velen tot een diepere eenheid met God brengen.
mgr. Philip Boyce ocd
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Betsaida / De Boog

Het internet staat bol van een overaanbod aan godsdiensten en vreemde filosofieén.
ledereen zit met grote en kleine levensvragen, maar het aanbod aan antwoorden is te overweldigend.

Daarbij komt dat traditionele vormen van het christendom, zoals het katholicisme, log en zwaar overkomen,
met een liturgie die moeilijk te begrijpen is, complexe theorieén, regels die ingewikkeld lijken en een
bureaucratie die er topzwaar uitziet, omslachtig is en soms corrupt.

Uit dat alles volgt de dringende nood aan Katholicisme puur & simpel. Dit boek leert je de basis van het
katholieke geloof in eenvoudige, duidelijke taal.

Het legt gewoon uit waarom wij geloven dat God bestaat.

Het laat je kennismaken met Jezus Christus, wat zijn leven en dood betekenen en hoe de katholieke Kerk tot
stand kwam.

Het legt uit wat het betekent katholiek te zijn en hoe men het geloof leeft.

Dit boek is een vertrekpunt, geen eindbestemming.
Voor de uitgebreide katholieke geloofsleer moet je naar de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’ grijpen en
vooral... kennismaken met het geloof in de praktijk.

Ha'l
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DE LIEFDE

Betsaida

In het hart van het christendom staat de overtuiging dat Gods liefde op een unieke wijze gestalte heeft

gekregen in het leven van Jezus Christus.
Christus is de icoon van de caritas — een icoon die men niet beter kan naschilderen dan door zelf mensen van

caritas te worden.

Dit boek is een wandeling vanaf de bron die Gods liefde is naar de wijze waarop we van deze liefde kunnen

getuigen in ons dagelijks leven.
Daarbij wordt steeds uitgegaan van de twee wezenskenmerken van de caritas: de liefde als grondhouding en de

Jezus-ontmoeting als inhoud.

René Stockman is doctor in de maatschappelijke gezondheidszorg.

Als generale overste van de congregatie Broeders van Liefde verblijft hij hoofdzakelijk in Rome.

Hij geeft lezingen aan verschillende universiteiten en publiceert over ethiek, spiritualiteit en geschiedenis.
Tevens is hij betrokken bij de wereldwijde katholieke gezondheidszorg.
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De Dialoog
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Het heeft even geduurd voordat er een nieuwe vertaling van De Dialoog van de heilige Catharina van Siena
(1347-1380) het licht zag.

De laatste vertaling stamt uit 1935 en is voor de lezer van vandaag nauwelijks meer toegankelijk. En dat is
jammer.

Want de schriftelijke weergave van de tweegesprekken tussen God en zijn dienares Catharina van Siena
vormen een uniek spiritueel document dat ook, of juist, in deze tijd kan verwonderen en inspireren.

De tijd waarin deze kerklerares leefde werd gekenmerkt door verval en verdeeldheid in de Kerk en de
verschrikkelijke gevolgen van de pest, die een derde deel van de bevolking wegvaagde. Catharina is een van de
lichtpunten van de 14e eeuw.

Door haar geestelijke helderheid, haar diep beleefde religiositeit en haar radicale beleving van het evangelie
was zij sterk betrokken bij het lijden van haar medemens en bij het lijden van de Kerk.

Dat zelfs de paus door haar werd bewogen zijn rol als ‘Christus op aarde’ op te nemen en vanuit Avignon terug
te keren naar Rome is historisch en een kerklerares waardig.

De Dialoog is ontstaan vanuit een diepe mystieke ervaring van God die steeds opnieuw mensen in vuur en vilam
weet te zetten: ‘U bent een diepe Zee, o eeuwige Drie-eenheid, waarin ik, hoe dieper ik duik, steeds meer vind,
en hoe meer ik vind, hoe meer ik ga zoeken’.

Catharina is, samen met Brigitta van Zweden en Edith Stein, een van de drie vrouwelijke patroonheiligen van
Europa.
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Een man zijn naar Gods hart.

Pure Manhood
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Auteur Jason Evert
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Betsaida

Heldere antwoorden op vragen die iedere man zich stelt over vrouwen, dating, seksualiteit en echte
mannelijkheid:

- Wat wil een vrouw eigenlijk?

- Wat is te ver gaan?

- Wat is er verkeerd aan fantaseren?

- Wat is er mis met porno? Je kwetst toch niemand?
- Wat is er verkeerd als zij het ook wil?

- Wat met safe sex?

- Ben ik niet vrij om te doen wat ik wil?

- Hoe blijf ik dan zuiver?

Pure Manhood geeft het antwoord op deze en andere vragen, met praktische raadgevingen die jonge mannen
helpen om te groeien in de deugd van zuiverheid.

Jason Evert is een internationaal veelgevraagd spreker met ondertussen meer dan een miljoen scholieren en
studenten onder zijn gehoor.

Hij schreef ook tien boeken.

Jason en zijn vrouw Crystalina zijn de oprichters van het Chastity Project, een wereldwijd netwerk van jonge
influencers die zuiverheid promoten.
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Paus Franciscus

Auteur Mariano Fazio

Op 13 maart 2013 werd Jorge Mario Bergoglio verkozen tot 265ste opvolger van de heilige Petrus en
nam de naam Franciscus aan.

Hij is, zo zegt hij zelf, een paus die gekomen is van het andere eind van de wereld, met als bagage een
ruime pastorale ervaring.

Als paus die goedlachs is, dicht bij de mensen staat en opvalt door zijn eenvoud, geniet hij een
toenemende belangstelling onder vertegenwoordigers van de media, ook onder niet-gelovigen.
Mariano Fazio heeft de huidige paus van dichtbij gekend toen deze nog aartsbisschop van Buenos
Aires was.

Vanuit deze vriendschap beschrijft hij ons de sleutels tot zijn denken, tot zijn visie op het apostolaat en
tot zijn verlangen om met de hele wereld in dialoog te treden.

Mariano Fazio (Buenos Aires, 1960) is historicus, filosoof en priester.

Tevens oud-hoogleraar Geschiedenis van het politieke denken aan de Pauselijke Universiteit van het
Heilig Kruis in Rome.

Hiervan is hij van 2002 tot 2008 rector geweest.

Sinds 2010 is mgr. Fazio regionaal vicaris van het Opus Dei in Argentinié.
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Betsaiga'l

Een vuur dat oplaait

Priester Poppe en de Eucharistie

Uitgever: Betsaida
o €12,50
ublicatiedatum: 10-6-2021 -

ISBN: 978 94 93207 09 7 Incl. BTW
Aantal pagina's: 164  Paperback

Auteur E.H. Eduard Janssens

Dot Prppe s Fosharitin

Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Eucharistie bron en hoogtepunt is van ons leven. Een
gelovige kan niet onder de vraag uit:

Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag?

De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.

Zijn eucharistische methode intrigeert.

In de catechese vandaag krijgen de Eucharistie en dus de ontmoeting met de Heer opnieuw een
centrale plaats.

De echte vraag is dan: Hoe kunnen we leven vanuit die ontmoeting?

Hoe kan ons leven als christenen en als christelijke gemeenschappen meer eucharistisch worden?
Uit het voorwoord van bisschop Lode Van Hecke

Edward Janssens is priester van het bisdom Gent.

Hij werkte in het parochiepastoraat, als nationaal proost van de middenstandsjeugd (KJM) en voor de
opleiding van permanente diakens.

Momenteel is hij diocesaan proost van het Vrouwenverbond voor Katholieke Actie, bisschoppelijk
gedelegeerd voor het seculier instituut Priester Edward Poppe en rector van het heiligdom van de
zalige priester Edward Poppe te Moerzeke.



Befggiga'l
De kick van kuisheid

Een vervuld leven zonder uit de kleren te gaan.

Thrill of the chaste, Finding fulfillment while keeping your clothes on

Uitgever: Betsaida

Co-uitgever(s): DeBoog € 16 50
’

Publicatiedatum: 8-5-2021
ISBN: 978 94 91991 95 0 Incl. BTW
Aantal pagina's: 264  Paperback

DAWN EDEN GOLDSTEIN

Auteur Dawn Eden Goldstein
Vertaler Rene Potman
Kaft ontwerp  Angela Moody
Voorwoord Mgr. Rob Mutsaerts

Redactie Ave Maria Press, Notre Dame 2015.

In De kick van kuisheid nodigt Dawn Eden Goldstein de lezer uit kennis te nemen van het katholieke idee over
relaties en seksualiteit, door de lens van haar eigen ervaringen.

Ze deelt hoe haar christelijke geloof, de levens en voorspraak van de heiligen, en de genezende kracht van de
sacramenten haar leidden naar haar ware identiteit in Christus.

Openhartig vertelt ze vrouwen en mannen die weten wat er in de wereld te krijgen is, hoe ze thuis kunnen
komen

De ervaringen van Dawn tonen dat deze andere manier van leven inspanning vereist, maar ze biedt geestelijk
advies en praktische tips om verleiding te vermijden en zuiver te leven.

Ze benoemt de pijn uit het verleden en laat zien dat geen wond zo diep is of God kan hem genezen.

Daarbij houdt ze steeds het einddoel van al ons streven voor ogen: de eeuwige, zalige aanschouwing van God
die de zuiveren van hart te wachten staat.

Dawn Eden Goldstein is een bekroonde auteur en blogger.

Ze werd geboren in een Joodse familie, verloor als tiener haar geloof en werd agnost.

In de jaren 1990 werkte ze als rockmuziek-historica en -journaliste. Daarna werkte ze op de redacties van
enkele kranten in New York.

Op 31-jarige leeftijd maakte ze een ingrijpende bekering mee en een jaar later werd ze gedoopt. Zes jaar
daarna trad ze toe tot de katholieke Kerk.

In 2016 behaalde Dawn het canoniek doctoraat in de theologie.

Door haar bekering kan ze de gevolgen van haar besluit kuis te gaan leven beschrijven als een ware bevrijding.
Dawn vertelt hoe de ware vrijheid te vinden, zonder anderen

te veroordelen.

ROB MUTSAERTS Aux. bisschop Bisdom ’s-Hertogenbosch
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Jezus en de Joodse wortels van Maria

Op zoek naar de Moeder van de Messias

Jesus and the Jewish Roots of Mary

Uitgever: DeBoog
Co-uitgever(s): Betsaida
ueverter € 15,75
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Auteur Brant Pitre

JEZUS en de
JOODSE WORTELS

van MARIA

Op zoek naar de Moeder van de Messias

BRANT PITRE

B/
QOCOOOCOOOCOOLLOOROOOCOOOOOIOOOOOK

Dit boek is bestemd voor eenieder die zich ooit heeft afgevraagd wat de Bijbel ons nu eigenlijk te zeggen heeft
over Maria, de moeder van Jezus.

Het is met name bedoeld voor diegenen die zich geen raad weten met katholieke opvattingen over Maria en
die daarmee worstelen, dan wel deze opvattingen afwijzen als zijnde onbijbels of zelfs een vorm van afgoderij.

Ik heb alle begrip voor deze standpunten, want ooit behoorde ik zelf ook tot de mensen die er zo over dachten.
Hier volgt mijn geschiedenis ...

In Brant Pitre ontmoeten we een van de interessantste nieuwe katholieke wetenschappers van deze tijd.

Hij studeerde theologie en bijbelwetenschappen en promoveerde in het Nieuwe Testament en oude jodendom
aan Notre Dame Universiteit, Indiana.

Hij doceert de heilige Schrift aan het Notre Dame seminarie in New Orleans.

Als veelgevraagd spreker geeft hij lezingen over de Eucharistie en de wortels daarvan in de oude joodse
traditie.

Hij woont in de buurt van New Orleans met zijn vrouw Elizabeth en hun vijf jonge kinderen.
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Leren bidden om te leren beminnen

Apprendre a prier pour apprendre a aimer

Uitgever: DeBoog
Co-uitgever(s): Betsaida
e € 13,95
Publicatiedatum: 19-4-2021
ISBN: 978 90 62571 15 4 Incl. BTW LEREN
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¢
Auteur Jacques Philippe (Bl’d’d'm

Vertaler drs. Renée de Roo-Raymakers OM TE LEREN
Co-vertaler drs. Mieke van Vugt-Hilhorst

Beminnen
B/

De wereld van vandaag heeft het meest behoefte aan gebed.

Vanuit gebed ontstaan alle vernieuwingen, alle ingrijpende en vruchtbare genezingen en veranderingen die we
onze samenleving eensgezind toewensen.

Onze aarde is heel ziek en alleen het contact met de hemel kan haar genezen.

Het nuttigste wat de Kerk van nu kan doen, is mensen laten inzien dat zij ernaar hunkeren om te bidden en hun
leren hoe dat moet.

lemand plezier in bidden laten beleven, en iemand helpen zich te blijven inzetten op deze soms moeizame weg,
is het mooiste geschenk dat je kunt geven.

Als je kunt bidden, kun je alles, want vanaf dat moment heeft God vrije toegang tot je leven, kan Hij er zijn
invloed laten gelden en er de wonderen van zijn genade verrichten.

Jacques Philippe (1947) is sinds 1976 lid van de Gemeenschap van de Zaligsprekingen waarbinnen hij
verschillende functies heeft bekleed.

Sinds 1985 is hij priester en geeft hij retraites, zowel in zijn geboorteland Frankrijk als daarbuiten.

Hij is een geliefd auteur van boeken over spiritualiteit.

Meerdere van zijn bestsellers zijn in een twintigtal talen uitgegeven, waaronder in het Nederlands.
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Het huwelijk

gave en opgave van trouwe liefde

Die Ehe

Uitgever: DeBoog

Co-uitgever(s): Betsaida
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Vertaler dr. J.A. Raymakers HUWELIJK

gavc en opgavc
van trouwe liefde

B/

"Liefde is in de hemel; het huwelijk is in de hel", schreef Lord Byron meer dan 150 jaar geleden.

"Onjuist", antwoordt Dietrich von Hildebrand, en hier in dit boek laat hij zien hoe het huwelijk een van de
diepste bronnen van vreugde van jou kan worden - tenminste als je het benadert zoals God het heeft bedoeld.

In dit boek ontdek je:

Het enige juiste motief om te trouwen — en de vele verkeerde motieven (waarvan sommige maar al te vaak
door Christenen worden geaccepteerd).

Hoe liefde verschilt van het sensuele verlangen.

Hoe een ongelukkig huwelijk een “roep” van God kan zijn.

Hoe moeilijkheden en lijden je huwelijk kunnen verdiepen — en jullie beiden tot betere mensen kunnen maken.
Het belang van nederigheid in het huwelijk en de cruciale rol van de wil om de liefde te ondersteunen en in
stand te houden.

De betekenis van het huwelijk als Sacrament: zijn beloften, zijn eisen en hoe het een bron van kracht en genade
is



Befggiga'l
Jezus, de Gezalfde van God in ons midden

De eucharistieviering leren begrijpen

Uitgever: Betsaida

Publicatiedatum: 15-3-2021 € 14150

ISBN: 978 94 93207 08 0 Incl. BTW
Aantal pagina's: 160  Paperback

Auteur Evert de Jong

De eucharistieviering vormt de bron en het hoogtepunt van het leven van de Kerk, zoals ook het Tweede
Vaticaanse Concilie gesteld heeft.

De aloude liturgische riten van dit sacrament worden in dit boek op een zeer toegankelijke en overzichtelijke
wijze verklaard.

Uitgangspunt daarbij is het fundamentele inzicht dat de lofprijzing van God de kern vormt van de eredienst van
de Kerk.

Deze uitgave is slechts een hulp bij het verstaan van de eucharistieviering.

Het ware verstaan vindt echter plaats door het met grote regelmaat deelnemen aan de viering zelf van de
eucharistie.

Uit eigen ervaring weet ik dat men alleen zo in de liturgie kan groeien. (Uit de inleiding van de auteur)

Evert de Jong studeerde liturgie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen bij C.A. Bouman.

Gedurende vele jaren was hij secretaris van de Nationale Raad voor de Liturgie van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie.

Dit boek is een vrucht van zijn colleges liturgie aan o.a. het Nederlands Instituut Katholieke Kerkmuziek in
Utrecht, de priester-en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en het Sint-Janscentrum te 's-Hertogenbosch.
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Betsaiga'l

Het mariale leven

De zwarte notitieboekjes van E.P. Gabriél Jacquier - Religieus van Sint-Vincentius de
Paul (1906-1942)

La vie matriale

Uitgever: Betsaida

€9,50 Het

Publicatiedatum: 15-3-2021 mariale
ISBN: 978 94 93207 06 6 Incl. BTW leven
Aantal pagina's: 180  Paperback

Auteur E.P. Gabriél Jacquier
Kaft ontwerp  Birgitta de Jonge

De Zwarte Notitieboekjes van

E.P.GABRIEL JACQUIER

RELIGIEUS VAN SINT-VINCENTIUS DE PAUL

Betsaida

Geestelijk kindschap in eenvoud, vertrouwen, overgave.
De principes van 'de kleine weg' van de H. Theresia van het Kind Jezus beleeft Pater Gabriél Jacquier tot in
uiterste consequentie in zijn afhankelijkheid van Maria.

In haar vindt hij de gemakkelijke en volmaakte weg waarover de H. Grignion de Monfort spreekt, om te komen
tot de vereniging met God.

Op dit mariale leven past hij de principes toe van de H. Johannes van het Kruis, 'maar onze Moeder is er om de
taak te vergemakkelijken en onze zwakheid tegemoet te komen.

De heiligen die zich rechtstreeks met God verenigd hebben, hebben eerst de zuivering van hun 'ik' moeten
ondergaan.

Wie zich overgeeft aan Maria, wordt gezuiverd door het feit zelf van deze overgave.'

E.P. Gabriél Jacquier (1906-1942)

Bij de zusters Monialen van Betlehem wordt dit boek aanbevolen als de gids bij uitstek voor mariale
spiritualiteit.
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Kardinaal Franciscus-Xaverius Nguyén Van Thuan

Getuigenis

Franciscus-Xaverius Nguyé&n Van Thuan

Uitgever: Betsaida
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Auteur  Elisabeth Nguyé&n Thi Thu Hdng

Co-auteur Stefaan Lecleir

Kardinaal Franciscus-Xaverius
Nguyén Vin Thuén

Getuigenis

[

De Vietnamese kardinaal Franciscus Xaverius Nguyén Van Thudn werd geboren in een familie die zich inzette in
het kerkelijk leven en in de samenleving.

Ze hadden te lijden onder de kolonisatie, onder de gruwel van de Tweede Wereldoorlog en onder de
Indochina-en Vietnamoorlog.

Zelf werd Thuan dertien jaar van zijn vrijheid beroofd.

Bij zijn vrijlating in 1988 bespeurde zijn familie een diepe zielsverandering.

Zelfs tijdens zijn gevangenschap was hij er in geslaagd de Eucharistie op te dragen, vaak in het geheim.
Jezus had hem staande gehouden en uitgezonden, ook naar diegenen die van nature zijn vijanden waren.
Ze werden geraakt door zijn integere leven en vooral door de tekenen van liefde.

Sereen en gelovig bood hij zijn vriendschap aan.

Dit boek is gebaseerd op het unieke relaas van Kardinaal Thudns jongste zus Elisabeth en op een hele reeks
getuigenissen van zijn vrienden, voormalige leerlingen en gevangenisbewakers.

In de persoon van deze kardinaal komt de dageraad uit het Oosten op ons af; zijn leven toont hoe God nieuw
leven kan brengen in de diepste duisternis.

(Uit het voorwoord van Kardinaal Peter Turkson - Perfect van het Dicasterie ter Bevordering van de Integrale
Menselijke Ontwikkeling)
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Tof toch! Werkboek

Eerste Communie doen met priester Edward Poppe

Uitgever: Betsaida

Publicatiedatum: 18-2-2021 € 4195

ISBN: 978 94 93207 00 4 Incl. BTW
Aantal pagina's: 30 Geniet boekje

Auteur E.H. Eduard Janssens

Co-auteur Dominique De Coninck

Tof toch! Werkboek

Waarom dit boekje over priester Poppe aanschaffen? Eerst en vooral kom je veel meer te weten over
bijbelverhalen met allerlei doe-opdrachten. We frissen je geheugen nog eens op over het doopsel en de
biecht als voorbereiding op je Communie. Daarnaast maak je kennis met eenvoudige gebeden van een
bekende katholieke figuur uit Vlaanderen, priester Poppe. Priester Poppe heeft er namelijk voor gezorgd,
meer dan 100 jaar geleden, dat heel wat kinderen hun Communie deden.

Meer nog, met foto’s leggen wij je eenvoudig uit hoe je te Communie gaat, hoe je bidt, hoe je een kruisje
maakt, wat je doet in een kerk en hoe je buigt voor een altaar.

Daarnaast hebben wij een voorleesverhaal over het leven van priester Poppe in dit boekje gestopt. Je catechist,
je vader of moeder kunnen het je voorlezen.

Kortom, voor een degelijke voorbereiding op de eerste Communie en een kennismaking met de katholieke
wereld is dit project een aanrader. Naast het werkboek is het aan te raden om ook het handboek aan te
schaffen. Voor alle grootouders, peters en meters is dit een ideaal geschenk voor je kleinkind!

Edward Janssens is priester van het van het bisdom Gent.

Hij werkte in het parochiepastoraat, als nationaal proost van de middenstands- jeugd (KJM) en voor de
opleiding van permanente diakens.

Momenteel is hij diocesaan proost van het Vrouwenverbond voor Katholieke Aktie, Bisschoppelijk gedelegeerd
voor het seculier instituut Priester Edward Poppe en rector van het heiligdom van de zalige priester Edward
Poppe te Moerzeke.

Dominique De Coninck is aanvangsbegeleider en leraar Engels en Duits verbonden aan Sint-Martinusscholen
Asse, Walfergem.

Hij volgde de opleiding licentiaat toegepaste taalkunde aan Vlekho, godgeleerdheid en
godsdienstwetenschappen aan KU Leuven, opvoedkunde aan HIVO Brussel en mentor en coach aan Odisee
Brussel.

Momenteel is hij secretaris van het verbroederingscomité Asse - llsede en voorzitter van de
scholierenuitwisseling Asse-llsele.

Hij is eveneens lid van de stuurgroep Engels bisdom Mechelen-Brussel.

Hij is actief vormselcatechist geweest in de parochie H. Kruis te Lebbeke.

Hij is geinteresseerd in reizen naar bedevaartsoorden, zomercursussen volgen in Cambridge en Londen,
muzikaliteit, dance, vergeten groenten en fruit en tot rust komen in de natuur.
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Tof toch! Handboek

NIET MEER LEVERBAAR

Eerste Communie doen met priester Edward Poppe

Uitgever: Betsaida

€9,95

Incl. BTW

Publicatiedatum: 18-2-2021

Aantal pagina's: 52 Geniet boekje

Auteur E.H. Eduard Janssens

Co-auteur Dominique De Coninck

Tof toch! Handboek

Waarom dit boekje over priester Poppe aanschaffen? Eerst en vooral kom je veel meer te weten over
bijbelverhalen met allerlei doe-opdrachten. We frissen je geheugen nog eens op over het doopsel en de
biecht als voorbereiding op je Communie. Daarnaast maak je kennis met eenvoudige gebeden van een
bekende katholieke figuur uit Vlaanderen, priester Poppe. Priester Poppe heeft er namelijk voor gezorgd,
meer dan 100 jaar geleden, dat heel wat kinderen hun Communie deden.

Meer nog, met foto’s leggen wij je eenvoudig uit hoe je te Communie gaat, hoe je bidt, hoe je een kruisje
maakt, wat je doet in een kerk en hoe je buigt voor een altaar.

Daarnaast hebben wij een voorleesverhaal over het leven van priester Poppe in dit boekje gestopt. Je catechist,
je vader of moeder kunnen het je voorlezen.

Kortom, voor een degelijke voorbereiding op de eerste Communie en een kennismaking met de katholieke
wereld is dit project een aanrader. Naast het werkboek is het aan te raden om ook het handboek aan te
schaffen. Voor alle grootouders, peters en meters is dit een ideaal geschenk voor je kleinkind!

Edward Janssens is priester van het van het bisdom Gent.

Hij werkte in het parochiepastoraat, als nationaal proost van de middenstands- jeugd (KJM) en voor de
opleiding van permanente diakens.

Momenteel is hij diocesaan proost van het Vrouwenverbond voor Katholieke Aktie, Bisschoppelijk gedelegeerd
voor het seculier instituut Priester Edward Poppe en rector van het heiligdom van de zalige priester Edward
Poppe te Moerzeke.

Dominique De Coninck is aanvangsbegeleider en leraar Engels en Duits verbonden aan Sint-Martinusscholen
Asse, Walfergem.

Hij volgde de opleiding licentiaat toegepaste taalkunde aan Vlekho, godgeleerdheid en
godsdienstwetenschappen aan KU Leuven, opvoedkunde aan HIVO Brussel en mentor en coach aan Odisee
Brussel.

Momenteel is hij secretaris van het verbroederingscomité Asse - llsede en voorzitter van de
scholierenuitwisseling Asse-llsele.

Hij is eveneens lid van de stuurgroep Engels bisdom Mechelen-Brussel.

Hij is actief vormselcatechist geweest in de parochie H. Kruis te Lebbeke.

Hij is geinteresseerd in reizen naar bedevaartsoorden, zomercursussen volgen in Cambridge en Londen,
muzikaliteit, dance, vergeten groenten en fruit en tot rust komen in de natuur.
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Veertigdagentijd kalender: volledig pakket

Stap voor stap op weg naar Pasen

Petits pas vers Paques - Mon chemin de Caréme

Uitgever: Betsaida

Co-uitgever(s): Samuel Advies [Zeertigdagentya a[ende
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Publicatiedatum: 16-2-2021

ISBN: 978 23 53897 25 4 Incl. BTW
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Auteur Emmanuelle Morlin-Ponsaa

Co-auteur Mireille Morlin
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Betsalga
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In samenwerking met Samuel Advies en Emmanuel brengt Uitgeverij Betsaida een nieuwe kalender voor de
Veertigdagentijd die kinderen helpt om zich stap voor stap voor te bereiden op het grote Paasfeest.

Het volledige Veertigdagentijd-pakket bevat volgende onderdelen:

- Veertigdagentijdkalender

- 2 vellen stickers om aan te duiden hoe ver je op weg bent naar Pasen

- 2 vellen met stevige kaartjes waarop de evangelielezingen staan voor de zondagen en de dagen van de Goede
week.

Er zijn ook opdrachtenkaartjes.

- een doosje om in te elkaar te zetten (om de kaartjes in te bewaren)

- een begeleidend boek met Bijbelteksten, overdenkingen, gebeden en uitdagingen van de dag.

Dit pakket is aan te bevelen voor gezinnen met kinderen van basisschool leeftijd.

Extra info:
Op de kalender staat een Franse tekst.
De kaartjes en het begeleidende boekje zijn in het Nederlands.
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Betsaida™
Veertigdagentijd kalender: begeleidend boek

Stap voor stap op weg naar Pasen

Petits pas vers Paques - Mon chemin de Caréme

Uitgever: Betsaida
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Auteur Emmanuelle Morlin-Ponsaa

Co-auteur Mireille Morlin
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N

In samenwerking met Samuel Advies en Emmanuel brengt Uitgeverij Betsaida een nieuwe kalender voor de
Veertigdagentijd die kinderen helpt om zich stap voor stap voor te bereiden op het grote Paasfeest.
De vastenkalender is aan te bevelen voor gezinnen met kinderen van basisschoolleeftijd.

In dit begeleidend boek vindt u de Bijbelteksten, overdenkingen, gebeden en activiteiten voor elke dag van de
veertigdagentijd.
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Opvoeding is zelf-communicatie

Een bijdrage voor het door paus Franciscus gewilde "Global Compact on Education "

Educazione, Comunicazione di sé

Uitgever: Betsaida

Publicatiedatum: 9-2-2021 € 5190

ISBN: 978 94 93207 04 2 Incl. BTW
Aantal pagina's: 72 Paperback

Auteur  Julidn Carrén fr
Vertaler Michiel Peeters pr.

Co-vertaler  Phili Vand d Opvoeding is
_V - .
llippe Vandersande zelf~Communicatie

Sulidn Carrdn

&

Een opvoeder is niet iemand die propaganda maakt, maar die zich inzet om iets wat al in de jongere zit wakker
te maken, zijn vrijheid in beweging te zetten.

Julidn Carrén werd in 1950 geboren in Navaconcejo (Spanje).

Na in 1975 tot priester gewijd te zijn, werkte hij als docent Heilige Schrift aan de Universiteit van San Damaso in
Madrid.

In 2004 verhuisde hij naar Milaan, toen don Giussani hem vroeg hem te helpen in zijn verantwoordelijkheid als
leider van de katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding (Comunione e Liberazione, CL).

Sinds 19 maart 2005 is Carrdn President van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding.

Vanaf het academisch jaar 2004-2005 doceert hij theologie aan de Katholieke Universiteit van Milaan.



Brieven over het lijden

Brieven

Lettere sul dolore, Uno sguardo sul mistero della sofferenza

Uitgever: Betsaida

Publicatiedatum: 4-1-2021 € 12}50

ISBN: 978 94 93207 03 5 Incl. BTW
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Auteur Emmanuel Mounier
Vertaler Norbert van der Sluis pr.

Redacteur Michiel Peeters pr.

uitgeve

Betsai

EMMANUEL MOUNIER

OVER HET LIJDEN

Brieven

Betsaida

Jij bent als een geheimenisvol offer, een sacrament verborgen in een ziekbed, te midden van al die grote

dingen waaraan mensen voorbijgaan zonder om te kijken.

De Franse filosoof Emmanuel Mounier (1905-1950) was één van de grondleggers van het personalisme.
De ervaring van de dood van zijn beste vriend toen hij 22 was, de ernstige ziekte die zijn dochtertje Frangoise
blijvend 'afwezig' maakte en de tragedie van de Tweede Wereldoorlog gaven Mounier een doorleefde blik op

het mysterie van het lijden.

Zijn brieven aan familie en vrienden tonen een diep-menselijke weg, die ook vandaag kan helpen niet te
vervallen in wanhoop of onverschilligheid maar 'ons voordeel te doen met de rijkdommen van het ongeluk dat

ons treft'.

?‘Ja'l



