
Het wordt avond, de dag loopt reeds ten einde

18-11-2019

978 94 91991 82 0

De westerse samenleving lijkt niet meer in staat om te zorgen voor het doorgeven van het culturele erfgoed en 
van de ervaring uit het verleden. 
Sinds enkele decennia leeft in verschillende landen de wil om te breken met het verleden en al zijn tradities. 
De mens houdt niet meer van zichzelf en ook niet van zijn naasten en van het land van zijn voorvaderen. 

Men bestrijdt ons religieuze, culturele en historische erfgoed - de wortels waaruit we zijn voortgekomen. 
Daarmee is een nieuwe vorm van dictatuur en culturele kolonisatie ontstaan, die de voedingsbodem is voor 
een ressentiment dat leeft bij een deel van de bevolking.

Het gaat er niet om dat we heimwee koesteren naar een verleden dat nooit meer terugkomt. 
Maar het is wél nodig dat onze jongeren weten van welke geschiedenis zij de erfgenamen zijn. 

Feitelijk wensen vele westerse jongeren een wereld waarin het niet meer zo zal zijn dat iedere volgende 
generatie telkens opnieuw wordt belast met de zware verplichting om alles uit het niets te moeten opbouwen. 
Het wordt tijd dat hun de vrijheid wordt gegund om van hun ouders zekerheden te ontvangen, en ook regels 
die gebaseerd zijn op ervaring. 
Ontvangen is een vorm van vrijheid.

Incl. BTW

€ 18,50

Kardinaal Robert Sarah in gesprek met Nicolas Diat

436 Paperback

Le soir approche et déjà jour baisse

Betsaida

DeBoog
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Kardinaal Robert SarahAuteur

Nicolas DiatCo-auteur



De prinses en de kus / De schildknaap en de boekrol

15-11-2019

978 94 91991 84 4

Dit prachtige prentenboek bevat twee-verhalen-in-één om voor te lezen of zelf te (her)lezen.

De prinses en de kus  illustreert op aansprekende wijze de tijdloze boodschap dat  liefde komt uit een zuiver 
hart, een goed geweten en een oprecht geloof.
Het verhaal vertelt over een lieve koning en koningin die hun dochter een geschenk van God geven - namelijk 
haar eerste kus - om te bewaren of weg te schenken.
Het verstandige meisje wacht tot de man verschijnt die dit kostbare geschenk waardig is. 
Waar is hij en hoe zal ze hem ooit ontmoeten? 
Het verrassende antwoord van dit wonderlijke verhaal raakt het hart van zowel ouders als kinderen.

De schildknaap en de boekrol  vertelt de avonturen van een jonge schildknaap die aan de zijde van een dappere 
ridder een lange en gevaarlijke reis maakt. 
Uiteindelijk komt hij oog in oog te staan met een monsterachtige, boze draak. 
Pas dan krijgt de schildknaap inzicht in een geheim, dat groter is dan de grot en dat de bron is van feestvreugde 
in het hele koninkrijk.

Kinderen doen belangrijke inzichten op wanneer ze, aan de zijde van de jonge schildknaap, ontdekken wat het 
betekent om de gevaren van bekoringen te weerstaan en wat het inhoudt om het hart te bewaken tegen alles 
wat onzuiver is.
Hoe kan een jongeman zijn hart zuiver bewaren? 
Door te leven volgens Uw Woord.  (Psalm 119, 9)

Incl. BTW

€ 16,50

Een verhaal over Gods geschenk van zuiverheid

66 Hardcover

The princess and the kiss, The Squire and the Scroll

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

 

Jennie BishopAuteur

Preston McDanielsCo-auteur



Al het goede is een schaduw van God

4-11-2019

978 94 91991 83 7

'Newman was zich terdege bewust van het risico dat God met de aard van zijn schepping en de incarnatorische 
weg van verlossing en voltooiing had genomen. 
Maar als God dat risico nam, dan moest de mens er ook de moed toe hebben. 
Newman had die moed en heeft er meer dan eens duur voor betaald. 
Hij kende het kruis in zijn leven en leerde het beleven als zijn deelname aan het verlossende paasmysterie. 
Wanneer het kruis zijn hart dichter bij het hart van de Heer bracht, wist hij dat iedere echte of ogenschijnlijke 
mislukking hem dichter brachten bij het 'vriendelijke licht' van Gods leiding en overwinning.'
De hier voor het eerst verzamelde essays van de Newman-kenner Hans Tercic leiden de lezer naar het hart van 
de persoon, het leven en het denken van de Engelse oratoriaan en kardinaal John Henry Newman (1801-1890) 
wiens zaligverklaring op 19 december 2010 plaatsvond. Op 13 oktober 2019 wordt hij heiligverklaard.

Hans Tercic werd in 1956 in Eygelshoven (Ned.) geboren. 
Hij studeerde pastoraaltheologie met specialisatie Theologische Research en Liturgie aan de Universiteit voor 
Theologie en Pastoraal te Heerlen. 
In 1983 werd hij priester gewijd voor het bisdom Hasselt in België. 
Na zijn wijding studeerde hij dogmatiek in Rome en werkte gelijktijdig aan zijn proefschrift over het element 
'conflict' in het denken van J. H. Newman. 
Hij doceerde exegese Nieuwe Testament en dogmatiek aan diverse theologische opleidingen. 
Momenteel doceert hij dogmatiek aan het Johannes XXIII seminarie in Leuven, is deken van het kathedrale 
kapittel van het bisdom Hasselt en verzorgt de exegetische en theologische vorming van contemplatieve 
religieuzen. 
Behalve artikelen over verschillende theologische disciplines publiceerde hij enige boeken van historische, 
dogmatische en meditatieve aard.

Incl. BTW

€ 17,95

Essays over John Henry Newman

288 Hardcover

Essays over John Henry Newman

Betsaida
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Rev. dr.E.H. Hans TercicAuteur
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Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld

15-10-2019

978 94 91991 81 3

Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld  is een synthese van het denken van Luigi Giussani over de 
christelijke ervaring.
Het toont het uitzonderlijke karakter van het Christendom als onvoorziene en onvoorzienbare gebeurtenis van 
het Mysterie dat mens geworden is. 
Dit feit te herkennen en te erkennen stelt de mens in staat tegelijkertijd zijn rede te gebruiken en bewogen te 
worden door genegenheid.

Giussani bespreekt de manier waarop Christus aanwezig blijft in de geschiedenis - middels het gezelschap van 
degenen die hij in het Doopsel aan zich verbindt - en laat zien hoe het besef van Christus' barmhartigheid 
negativiteit kan overwinnen en kan bemoedigen tot een dienstbaar en nuttig leven.

Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld  is een diepgaand en ontroerend werk dat ieder die 
geïnteresseerd is in de christelijke gebeurtenis, zal kunnen boeien.

Mgr. Luigi Giussani (1922-2005) was eerst godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs en later docent 
'Inleiding in de theologie' aan de Katholieke Universiteit van Milaan. 
Uit zijn opvoedingswerk is de kerkelijke beweging Gemeenschap en Bevrijding ( Comunione e Liberazione , CL) 
ontstaan. 
Zijn boeken zijn vertaald in meer dan twintig talen, waaronder in het nederlands:  
Het risico van de opvoeding  (2011)
Het religieuze zintuig  (2017)
Aan de oorsprong van de christelijke claim  (2018)
Waarom de Kerk  (2019). 
Sinds 2012 beschouwt de Kerk hem als 'Dienaar Gods'.

Stefano Alberto  is docent theologie aan de Katholieke Universiteit van Milaan.
Javier Prades  is rector van de Kerkelijke Universiteit San Damaso te madrid en hoogleraar systematische 
theologie. 
Tevens is hij lid van de Internationale Theologische Commissie.

Incl. BTW

€ 14,50

Nieuwe sporen van christelijke ervaring

218 Paperback

Generare tracce nella storia del mondo

Betsaida

Publicatiedatum:
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Gebeden tot de Heilige Geest

14-8-2019

978 90 62570 43 0

De diverse gebeden vertonen grote onderlinge verschillen. 
Qua herkomst, uit de klassieke Oudheid, de Middeleeuwen, maar ook uit onze eigen tijd. 

Ze gaan van de oude Romeinse liturgie tot de hedendaagse Nederlandse dichtkunst, van Hildegard van Bingen 
tot Henriette Roland Holst. 
Sommige komen uit de oude katholieke, latijnse liturgie, andere zijn van een hedendaagse Nederlandse dichter. 
Omdat over de Heilige Geest slechts in beelden gesproken kan worden, vertonen de gebeden tevens grote 
verschillen in literair genre. 
Sommige lijken bijna een dogmatische uiteenzetting, in een studeerkamer geschreven door een theoloog, 
andere bezingen de Heilige Geest in poëtische beelden en allegorieën.

Het is dan ook een gevarieerde bundel geworden, voor een even gevarieerd gebruik. 
Sommige zijn meer geëigend voor persoonlijk gebed, voor meditatie en overweging; andere kunnen gebruikt 
worden voor het gezamenlijk bidden, of komen uit zangbundels en kunnen dus gezamenlijk gezongen worden.
De gebeden zijn opgenomen in chronologische volgorde.
Moge deze bundel ons weer leren bidden tot de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, en ontsteek in ons het vuur 
van Uw liefde.

Dr. Régis de la Haye (1945) is diaken aan de Basiliek van Onze Lieve Vrouw 'Sterre der Zee' in Maastricht, en 
docent kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis aan de opleidingen van het bisdom Roermond. 
Hij is ere-archivaris van het Rijksarchief in Limburg.

Incl. BTW

€ 7,50

Deze bundel bevat een uitgebreide selectie gebeden en liederen tot de Heilige Geest.
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Mannen en vrouwen komen uit Eden

14-8-2019

978 94 91991 80 6

Een volkswijsheid stelt: mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. 
Deze humoristische stelregel lijkt uit ervaring te zijn gegroeid. 
Diep in elk menselijk hart is het verlangen gegrift om lief te hebben en geliefd te worden in een intieme, 
duurzame relatie.

Dit boek nodigt uit om, in het voetspoor van de heilige paus Johannes Paulus II, Gods prachtige plan voor de 
mensheid te herontdekken. 
Als we de ware betekenis van man en vrouw willen leren kennen, dienen we niet alleen onze psychologie of 
ons gedrag te onderzoeken, 
maar wat nog belangrijker is: dat wat God heeft onthuld over onze uiteindelijke oorsprong.

Het geheim van man en vrouw wordt niet gevonden op diverse planeten, maar in het Bijbelse verhaal van het 
eerste paar, 
door God geschapen en geplaatst in de tuin van het paradijs. 
Mannen en vrouwen komen uit Eden!

Incl. BTW

€ 14,50

Een handleiding bij de Theologie van het Lichaam van Johannes Paulus II

147 Paperback

Men and Women are from Eden

Betsaida
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De innerlijke vrijheid

9-8-2019

978 90 62570 34 8

Dit boek gaat over een grondthema van het christelijk leven, te weten de innerlijke vrijheid. 

Het lijkt me van groot belang - schrijft de auteur in de inleiding - dat iedere christen ontdekt dat hij zelfs in de 
slechtste omstandigheden in zichzelf een ruimte van vrijheid heeft die niemand hem kan afnemen, omdat God 
er de bron en waarborg van is. 
Doen we deze ontdekking niet, dan zal het leven ons altijd blijven benauwen en zullen we nooit echt gelukkig 
zijn. 
Als we er daarentegen in slagen deze ruimte in ons te benutten, zullen er natuurlijk nog wel dingen blijven die 
ons pijn doen, maar dan kan niets ons meer echt klein krijgen of onderdrukken.

We hopen dat dit boek een hulp kan zijn voor wie open willen staan voor de geweldige innerlijke vernieuwing 
die de Heilige Geest in onze harten wil bewerken, en zo toegang tot de glorie rijke vrijheid van Gods kinderen 
krijgen.

Jacques Philippe is lid van de Gemeenschap van de Zalig sprekingen waar hij belangrijke taken heeft gehad 
(algemeen bestuur, verantwoordelijk voor de priesters en seminaristen, verantwoordelijk voor de vorming van 
de catechisten). 
Hij is priester sinds 1985 en preekt retraites in Frankrijk en andere landen. 

Incl. BTW

€ 12,75

De kracht van het geloof, de hoop en de liefde

144 Paperback

DeBoog
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Leven in Christus

16-7-2019

978 90 62570 83 6

Dit boek bevat een routebeschrijving voor de nieuwe evangelisatie, gebaseerd op de Brief van Paulus aan de 
Romeinen. 
Het is een gids die de gelovige helpt om zich te verdiepen in het mysterie van Christus en in de implicaties van 
zijn eigen doopsel.

Het boek is de achtste, herziene uitgave van het werk  Het leven onder de heerschappij van Christus . 
In de tien jaar die verstreken zijn sinds de eerste uitgave, heeft de schrijver de gelegenheid gehad om de 
inhoud te presenteren in verscheidene oecumenische ontmoetingen en bezinningen. 
Belangrijke vertegenwoordigers van andere christelijke belijdenissen hebben er hun instemming mee betuigd 
en suggesties gedaan.
Zo ontstond het idee om de tekst te herzien en toegankelijk te maken voor iedereen, zodat het boek nog beter 
aan een oecumenische doelstelling beantwoordt.

Pater Raneiro Cantalamessa, kapucijn, werd na zijn studies in de theologie en de klassieke letteren hoogleraar 
Geschiedenis van de Christelijke Oudheid aan de Katholieke Universiteit van Milaan. 
Hij was lid van de Internationale Theologische Commissie tot 1981. 
In 1980 verliet hij het onderwijs om zich geheel te wijden aan de prediking in verschillende landen, steeds met 
een bijzondere aandacht voor de oecumene. 
Vanaf 1980 is hij de predikant van het pauselijk huis. 
Hij heeft op de Italiaanse televisie het cultureel en godsdienstig programma  De redenen van de hoop  
gepresenteerd.

Incl. BTW

€ 14,75

De spirituele boodschap van de Brief aan de Romeinen

256 Paperback

La vita in Cristo
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En dan denk ik aan Brabant... Brandt daar nog licht?

16-7-2019

978 90 75717 94 5

De mensheid blijft hardnekkig richting moeras lopen. Het vooruitgangsgeloof is weggeëbd. 
Je kunt daar somber van worden, cynisch, of gelaten de ontwikkelingen aanschouwen. 
Rob Mutsaerts wijst op een andere mogelijkheid: met hart, ziel en vooral ook met verstand orthodox geloven, 
en dat het liefst zonder te somberen en op gepaste tijden een en ander met de glimlach en humor te 
aanschouwen.
'En dan denk ik aan Brabant...' gaat op basis van argumenten de dialoog met de seculiere wereld aan en zoekt 
aanknopingspunten in de hedendaagse cultuur om het gesprek aan te gaan en de relevantie van het katholiek 
geloof voor onze tijd te duiden.

Rob Mutsaerts (1958) heeft na het voltooien van de rechtenstudie de seminarieopleiding doorlopen en ontving 
in 1993 de priesterwijding. 
Hij was o.m. zeven jaar pastoor in Millingen aan de Rijn en eveneens zeven jaar pastoor in Heeze. 
In 2010 werd hij tot bisschop gewijd en is sindsdien hulpbisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch. 
Eerdere werken van zijn hand zijn  Jezus kan niet voetballen  (4de druk) en  Gewoon over geloof  (2de druk).

Incl. BTW

€ 19,95
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Jezus Christus, onze Verlosser

16-7-2019

978 90 62570 98 0

Christus zoeken. Christus vinden. Christus liefhebben. 
Deze heilige en betrouwbare raad omschrijft de gehele weg van het geestelijk leven, die ons voert tot de 
vereniging en eenwording met Jezus Christus.
De eerste etappe van deze weg bestaat uit het streven naar een levendig geloof, zoals dat van de psalmist: Uw 
nabijheid, Heer, wil ik zoeken (Ps. 27:8). 
Daarvoor is het noodzakelijk om regelmatig de heilige Schrift te lezen en om, net zoals Maria, de handelingen 
en de woorden van de Heer te overwegen in ons hart. 

Het lezen van andere geschikte boeken kan hier zonder twijfel ook bij helpen.
Dit is ook het doel van deze inleiding in de christologie: een grote groep mensen nader kennis te laten maken 
met de prachtige rijkdom en de ondoorgrondelijke diepte van het mysterie van Christus (vergelijk Fil. 3:8; Ef. 
3:8).

Omdat dit een theologisch boek is, zal er dieper worden ingegaan op het onderwerp en zal het ook beter 
verklaard worden dan bij een eenvoudige catechese. 
Er wordt in dit boek gebruikgemaakt van de methode en structuur van een systematisch-theologische 
verhandeling en van de juiste uitdrukkingen, die op een eenvoudige wijze uitgelegd zullen worden. 
Om deze reden zijn dan ook citaten uit de heilige Schrift opgenomen, evenals verklaringen van de heilige 
Thomas van Aquino, die door het Tweede Vaticaans Concilie voor een dergelijke studie zijn aanbevolen. 
Natuurlijk wordt er ook vaak geciteerd uit de Catechismus van de katholieke Kerk, waarin de verschillende 
onderwerpen precies en correct worden verhandeld.

Vincente Ferrer Barriendos is priester. 
Hij is gepromoveerd in de geneeskunde (universiteit van Navarra) en in de theologie (universiteit van Lateranen 
in Rome, waar hij ook docent is geweest).

Incl. BTW

€ 14,75

Inleiding in de Christologie
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Meer dan je durft te dromen

16-7-2019

978 90 62570 52 2

Pedro Casciaro vroeg in 1935 om opname in het Opus Dei en bracht de moeilijke jaren van de Spaanse 
Burgeroorlog aan de zijde van Jozefmaria Escrivá door. 
De levendige en humorvolle manier van vertellen van de schrijver weet de menselijke en bovennatuurlijke aard 
van onze stichter juist te beschrijven: zijn blijdschap, eenvoud, oprechtheid, optimisme en innerlijke kracht, zijn 
hartelijkheid, genegenheid voor iedereen, zijn liefde voor de vrijheid, zijn passie voor alles wat echt menselijk is 
en zijn geest van kindschap tegenover God. 

De auteur benadrukt het vertrouwen dat de stichter in de leden van het Werk had: hij steunde volledig op ons, 
ook al waren wij nog zeer jong. 
Dit hielp ons te rijpen en ons gevoel voor verantwoordelijkheid te versterken. 

Het boek gaat weliswaar over het leven van de schrijver, maar het richt zich hoofdzakelijk op de jaren die hij in 
de nabijheid van de stichter doorbracht. 
Van menige gebeurtenis die hij vertelt - in Madrid, de overtocht door de Pyreneeën, Burgos - is hij een van de 
weinige, of zelfs de enige nog levende ooggetuige. 
Deze bladzijden zijn dan ook van onschatbare waarde.
uit het voorwoord van mgr. Javier Echevarría, 1994.

Incl. BTW

€ 14,75

Mijn herinneringen aan de stichter van het Opus Dei
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Missie voltooid

16-7-2019

978 90 62570 40 9

Álvaro del Portillo (1914-1994) is in het leven van de Kerk een persoonlijkheid van formaat, hoofdzakelijk om 
twee redenen: omdat hij de opvolger was van de stichter van het Opus Dei - een taak die hij op voorbeeldige 
wijze heeft volbracht - en omdat hij gedurende lange tijd hoogwaardige juridische en theologische arbeid heeft 
verricht op diverse belangrijke terreinen. 
Eerst tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, vervolgens als consultor van diverse Vaticaanse congregaties.

Wie ooit naast don Álvaro del Portillo heeft gewerkt, zal zich altijd zijn glimlachend en welwillend gelaat 
herinneren: hij was de rust en de vriendelijkheid zelf. 
Zijn blik was helder, azuurblauw, transparant, diep, intelligent, attent. Een blik die we nooit zullen vergeten en 
die ons goed zal doen omdat hij ons vrede geeft, en niettemin, tegelijkertijd een stevige blik van iemand die 
zeker is van zijn tred, zodat men zich naast hem verplicht voelde de pas op te voeren om hem bij te kunnen 
houden.
De bevoegde commissies van de Congregatie van de Zalig- en Heiligverklaringen hebben in het jaar 2012 
unaniem positief de vraag beantwoord over de heldhaftige beleving van de deugden door mgr. del Portillo en 
paus Benedictus XVI heeft zich deze conclusie eigen gemaakt. 
Op 5 juli 2013 tekende paus Franciscus het decreet waarin de wonderbaarlijke genezing van een Chileense 
jongen op voorspraak van mgr. del Portillo wordt erkend. Vervolgens vond op 27 september 2014 de 
zaligverklaring plaats.

Hugo de Azevedo (1932) is priester, theoloog en kerkjurist. 
Hij heeft ondermeer een biografie van de heilige Jozefmaria geschreven.

Incl. BTW

€ 14,75

Biografie van Álvaro del Portillo
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Een spirituele tocht naar binnen

9-7-2019

978 94 91991 75 2

Het spirituele leven kan worden beschouwd als een tocht naar binnen.
Het is een tocht die niet steeds rechtlijnig verloopt en die verschilt bij ieder mens.
Maar iedereen die een spiritueel leven wil leiden, dient die tocht te beginnen.
Het is geen eenzaam pad, maar een weg waarop we ons laten leiden door de goddelijke Drie-eenheid, die in 
ons aanwezig is als gedoopte. 
Het komt er op aan om vrije ruimte te maken in ons hart, opdat de goddelijke Drie-eenheid werkzaam kan 
worden in ons.

Broeder René Stockman is generale overste van de congregatie van de broeders van liefde. 
Hij schrijft over ethiek, spiritualiteit en geschiedenis; hij is tevens betrokken bij de wereldwijde katholieke 
gezondheidszorg.

Incl. BTW

€ 16,50
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Waarom de Kerk

22-6-2019

978 94 91991 76 9

Hoe kan iemand die te maken krijgt met Jezus Christus, één dag nadat deze van de aardse horizon verdwenen 
is, of een maand, of honderd, duizend, tweeduizend jaar later, verifiëren of Hij de Waarheid is die Hij beweert 
te zijn? 
Dit probleem vormt de kern van wat in de geschiedenis Kerk genoemd wordt. 
Het woord Kerk duidt een historisch verschijnsel aan dat als enige bestaansreden heeft: de mens de 
mogelijkheid te bieden om zekerheid te verkrijgen over Jezus Christus; 
kortom, het antwoord te zijn op de vraag: ‘Hoe kan ik, die - al is het maar één dag - na Christus leef, te weten 
komen of Hij echt voor mij van het grootste belang is? 
En hoe kan ik daar redelijke zekerheid over krijgen?’

Luigi Giussani (1922 – 2005) was een Italiaans katholieke priester, theoloog en pedagoog. 
Hij stichtte de internationale beweging  Comunione e Liberazione .

Incl. BTW

€ 15,50
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Niet langer vreemdelingen?

1-6-2019

978 94 91991 78 3

Gedwongen om hun geboorteland Pakistan te verlaten, kwamen Javed en zijn gezin naar Nederland. 
Ze leefden er de eerste tijd in een kleine kamer, samen met negen andere mensen.
Ze mochten niet werken en voelden zich beroofd van hun identiteit. 
Omringd door vreemden, moesten ze zich aanpassen aan een nieuwe cultuur, een onbekend klimaat en een 
vreemde taal.

In Pakistan was Javed actief als sociaal hulpverlener, maar nu was hij plotseling aangewezen op de hulp van 
anderen. 
Depressie was een constante bedreiging. 
Geïnspireerd door hun geloof besloten Javed en zijn gezin echter niet bij de pakken neer te zitten en zelf hun 
omgeving te veranderen. 
Ze stelden zich dienstbaar op tegenover lotgenoten en verbonden zich met de lokale gemeenschap. 
Zo zorgden ze voor vernieuwde hoop en zin, en kwamen ze in contact met Nederlanders.

Wat betekent het concreet om asiel aan te vragen in Europa? 
Hoe welkom zijn asielzoekers en welke moeilijkheden moeten ze overwinnen?
Dit boek vertelt de ervaringen van binnenuit.
Javeds verhaal toont welke innerlijke kracht nodig is om migratie en een asielprocedure te doorstaan en wat 
wij kunnen doen om asielzoekers te helpen.

Javed Masih is geboren in Pakistan. 
Hij werkte daar als docent en als pastoraal en sociaal werker.
In 2014 werd hij met zijn gezin gedwongen om asiel aan te vragen in Nederland, waar hij nu woont en werkt. 
Javed heeft drie mastertitels en is auteur van meerdere boeken.

Incl. BTW

€ 9,90
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Geboden en deugden

16-5-2019

978 90 62571 64 2

Geboden en deugden  is het tweede deel in een reeks van twee over de katholieke moraaltheologie. 
Het eerste deel  Fundamentele moraal , dat eerder in de Atrium-serie is verschenen, bestudeert de grondslagen 
van het zedelijk handelen. 
In dit deel worden de concrete omstandigheden uiteengezet waarin het morele leven van de mens zich 
afspeelt. 
Het handelt dus over het onderdeel van de moraal dat  Toegepaste moraal  wordt genoemd.
Beide delen hebben als doel de katholieke morele leer begrijpelijk te maken voor de algemeen ontwikkelde 
lezer en daarbij de theologische vaktaal te vermijden. 
Tegelijk heeft de auteur er in beide delen naar gestreefd een uiteenzetting te geven die niet alleen begrijpelijk 
is, maar ook een getrouwe weerspiegeling van genoemde leer.
Om de toegepaste moraal helder uiteen te kunnen zetten, gaat dit boek uit van het schema van de geboden en 
deugden dat we aantreffen in de  Catechismus van de Katholieke Kerk .

Aurelio Fernández is priester van het bisdom Oviedo (Spanje). 
Hij is doctor in de filosofie (Salamanca, Spanje) en in de theologie (Fribourg, Zwitserland). 
Hij is professor aan de faculteit Theologie van Burgos (Spanje) en gasthoogleraar aan de universiteit van Mainz 
(Duitsland).
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Liber Cathemerinon

16-5-2019

978 90 62570 82 9

De vroegchristelijke dichter Aurelius Prudentius Clemens, geboren omstreeks 348 in de Romeinse provincie  
Hispania Tarraconensis  (nu Noord-Spanje) en gestorven na 405, waarschijnlijk niet later dan 413, wordt 
algemeen gezien als de grootste Latijnse dichter van de late Oudheid. 
Zijn werken, die een sterk apologetisch karakter vertonen, bleven tot ver in de Middeleeuwen populair en 
enkele van zijn hymnen hebben hun weg gevonden in het getijdengebed.

Het  Liber Cathemerinon  is een reeks van twaalf hymnen, die gebeden en lofzangen bevatten en waarvan de 
meeste zijn geordend naar de tijd van de dag of de liturgische tijd van het jaar. 
In dit dichtwerk poogt Prudentius de orthodoxe geloofsleer uit te dragen op een wijze die voor zijn niet-
gelovige tijdgenoten verstaanbaar is: door aan te sluiten bij hun leeservaring die bestond uit het lezen van de 
grote antieke Romeinse schrijvers.

In deze uitgave van het  Liber Cathemerinon  wordt de Latijnse tekst geflankeerd door de Nederlandse vertaling 
van drs. N.M. Mantje en gevolgd door diens essay  De dood zal niet meer zijn.
Over het Liber Cathemerinon als casus van zijn geloofsonderricht.  
Hierin wordt de dichter in het kader van zijn tijd geplaatst, wordt er aandacht geschonken aan de klassieke 
literaire bronnen van het dichtwerk en worden de verschillende theologische thema's die Prudentius heeft 
willen verwoorden, nader geanalyseerd. 
Rode draad in het essay is de vraag wat hedendaagse geloofsverkondigers kunnen leren van de aanpak van 
Prudentius.

Nico M. Mantje (1958, Haarlemmermeer) is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en classicus. 
Na de studie klassieke talen in Leiden volgde hij de postdoctorale opleiding journalistiek aan het Robert 
Schuman Instituut in Brussel; zijn priesteropleiding heeft hij gevolgd aan de seminaries Rolduc en Bovendonk.

Incl. BTW

€ 15,75
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Een gelukkig huwelijk

1-4-2019

978 90 62570 81 2

Voor Paquita Dominguez en Tomás Alvira was de roeping tot het huwelijk een wezenlijk onderdeel van hun 
leven. 
Zonder Paquita zou Tomás maar de helft van zichzelf zijn geweest. Beiden hebben al hun energie gewijd aan 
het stichten van een christelijk gezin. 
Achter deze eenvoudige woorden gaan vele offers en grote edelmoedigheid schuil. 
Om hun verhaal goed te kunnen begrijpen, moeten we ook de nauwe band verstaan, die bestond tussen Tomás 
Alvira en de heilige Josémaria Escrivá de Balaquer, stichter van Opus Dei, die Tomás in 1937 voor het eerst 
heeft ontmoet.

In dit boekje wil ik u graag kennis laten maken met dit echtpaar, dat een ogenschijnlijk gewoon leven leidde 
zoals vele anderen. 
Ze hadden zichzelf evenwel nadrukkelijk ten doel gesteld een vreugdevol en stralend gezin te stichten in de 
heiligheid van het huwelijk. 
De gebeurtenissen en anekdotes zijn van grote eenvoud, maar tonen overtuigend aan, dat de heiligheid in het 
dagelijkse leven tot stand komt door het persoonlijke antwoord dat wordt gegeven op de genade die God 
schenkt.  
(Antonio Vázquez)

Het onderzoek in verband met de zaligverklaring van het echtpaar Alvira is ingesteld door de aartsbisschop van 
Madrid op 19 februari 2009.
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Bron van Licht en Waarheid

1-4-2019

978 90 62570 78 2

In dit boekje wordt in een notendop uitgelegd waarom de Katholieke Kerk bron van licht en waarheid is. 
Het geeft antwoord op vragen van katholieken en zij die katholiek willen worden. 
Maar ook op vragen en bemerkingen van o.a. protestantse christenen.

Alles is kort en bondig, met verwijzingen naar de heilige Schrift en de  Catechismus van de Katholieke Kerk .
Het is een boekje om bij je hebben, om zelf telkens weer te raadplegen en om door te geven.

Incl. BTW

€ 2,90
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Hoe leer ik bidden van dag tot dag?

19-3-2019

978 94 91991 74 5

Het gebed is wezenlijk voor het leven van iedere gedoopte. 
Maar hoe kun je bidden? 
Praktische raadgevingen die helpen om temidden van dagelijkse bezigheden een gebedsleven te onderhouden, 
zijn zeldzaam.
Wanneer iemand verlangt (weer) iedere dag te gaan bidden, rijzen meteen fundamentele vragen: 'Wat moet ik 
doen? Wat moet ik zeggen? 
Hoe kan ik structuur geven aan mijn gebedstijd?'
In antwoord op deze vragen heeft Laurent Landete een praktisch vier-stappenplan ontwikkeld. 
Eenvoudig, toegankelijk, aangepast aan ieders persoonlijke ritme, zo geeft deze methode iedereen de 
mogelijkheid om een gebedsleven te beginnen en daarin te volharden.

Laurent Landete is zelfstandig verpleegkundige, gehuwd en vader van zes kinderen. 
Hij heeft een langdurige ervaring met geestelijke begeleiding. 
Sinds 2010 is hij de moderator van de Gemeenschap Emmanuel, een katholieke gemeenschap met de roeping 
om God bekend te maken bij iedere mens. 
Laurent Landete is door paus Franciscus benoemd tot consulteer van de Pauselijke Raad voor de Leken. 
Laurent Landete werd in 2018 door paus Franciscus benoemd tot lid van het dicasterie voor de leken, het gezin 
en leven.

Incl. BTW

€ 9,95
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Ademhaling van de ziel, oase van vrede

15-3-2019

978 90 82060 68 3

De mens is van nature een religieus wezen:  homo religiosus. 
In dit boek gebruikt paus Benedictus XVI de uitdrukking:  homo orans:  de mens is van nature ook een biddend 
wezen. 
In het hart van elke mens ligt een verlangen naar oneindigheid, dat hem doet verlangen en zuchten, smeken en 
danken.

Dit boek bevat een representatieve selectie van catechesen van paus Benedictus XVI  over het gebed.
In beknopte, toegankelijke hoofdstukken wordt een onderwerp ontsloten dat zowel verband houdt met het 
mysterie van God als met het oerverlangen van de mens.

Paus Benedictus XVI nodigt ons doorheen deze teksten uit tot zorg voor de ademhaling van onze ziel. 
De paus wil eenieder bemoedigen om de weg te gaan die, door woestijn en strijd, voert tot de oase van vrede.

Voor eenieder die zoekt naar verdieping van het geestelijk leven is dit een aanrader! 
  
Reeds eerder verscheen in deze reeks al het boek met de catechesereeks van Paus Benedictus over Sint-Paulus
http://betsaida.org/product/getuige-en-leraar-van-het-geloof

Incl. BTW

€ 14,95
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Wat zag Jezus vanaf het kruis?

2-3-2019

978 90 81891 79 0

Dit boek bevat een overweging, een lijdens-meditatie. 
Het is geen theologische uiteenzetting. 
De heilige Schrift en de Traditie vertellen veel over Jezus aan het kruis.
Passie-relieken vullen deze gegevens aan.

Vanaf het kruis zag Jezus de stad Jeruzalem, de tempel, Getsemane en de bovenzaal van het laatste avondmaal. 
Hij zag de voorbijgangers, de apostelen, Maria en de vrouwen. 
Maar ook de soldaten en de twee misdadigers naast Hem. 
Hij zag alle mensen die lijden en voor wie Hij lijdt. 
Hij schouwde de hemelse Vader en de Kerk. 
Hij zag ieder van ons.

Jeroen Smith (1963) is priester van het bisdom Rotterdam. 
Hij schreef eerder De Lijkwade van Turijn herzien (1994), De gestigmatiseerde Pater Pio van San Giovanni 
Rotondo (1999), Een Paasheilige. Serafim van Sarov (2013) 
en verzorgde de uitgave van Een Jaar van Gods Barmhartigheid;
365 teksten uit de Traditie van de Kerk (2016 met H. Opstal) en Uit de Pen van Pater Pio. 100 brieven die tot 
het hart spreken (2017).

Incl. BTW

€ 7,50
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In de school van de Heilige Geest

4-2-2019

978 90 62570 77 5

In de Bijbel wordt de Heilige Geest de Trooster genoemd, de kracht van boven die onze zwakheid te hulp komt. 
Voor ons mensen die zo kwetsbaar zijn, die geconfronteerd worden met allerlei vormen van strijd en die zo 
gemakkelijk de weg kwijtraken, 
is de hulp van de Heilige Geest geen luxe: ze moet een essentieel element worden van ons christelijk leven. 
Anders kunnen we niet echt vooruitgang boeken, kunnen we niet beantwoorden aan Gods oproep aan ieder 
mens tot heiligheid.

Hoe laten we de Heilige Geest ons leiden en helpen? 
Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk openstellen voor zijn werking die onze intelligentie verlicht en ons hart 
versterkt?
Dit boekje, dat geschreven is in toegankelijke en concrete taal, wil ons de praktische voorwaarden laten zien 
die ons in staat stellen om 
gehoorzaam te zijn aan de werking van de Heilige Geest. 
Dat kan ons christelijk leven veel eenvoudiger, vrijer en gelukkiger maken.

Jacques Philippe (1947) is lid van de Gemeenschap van de Zaligsprekingen, waarbinnen hij belangrijke taken 
heeft vervuld. 
Zo was hij lid van de algemene raad, spirituaal voor priesters en seminaristen en verantwoordelijk voor de 
vorming van nieuwe leden. 
Hij is priester sinds 1985 en preekt retraites in Frankrijk en andere landen.

Incl. BTW

€ 8,95

84 Paperback

A I’école de I’Esprit Saint

DeBoog

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Jacques PhilippeAuteur



Vuur en hoop

22-1-2019

978 94 91991 71 4

Pierre Goursat (1914-1992) heeft een belangrijke rol gespeeld in de recente kerkgeschiedenis als oprichter van 
de Gemeenschap Emmanuel en van de Broederschap van Jezus. Ook heeft hij een bescheiden, maar belangrijke 
plaats in het ontstaan van de katholieke charismatische vernieuwing in Frankrijk en in de hele wereld. 
Tevens heeft hij de basis gelegd voor de huidige heropbloei van de bedevaarten naar Paray-Ie-Monial.

Pierre Goursat had een beslissende invloed op de geestelijke levensweg van velen. 
Zo heeft hij ook een aanzienlijk aantal mannen geholpen zich bewust te worden van hun roeping tot het 
priesterschap.

De eerste uitgave van dit boek is vertaald in het Engels, Italiaans, Duits, Hongaars en Japans. 
Deze Nederlandse vertaling is gebaseerd op de tweede, vernieuwde uitgave.

Hervé-Marie Catta trouwde in 1976 met Martine Lafitte, medestichteres van de Gemeenschap Emmanuel. 
Hij is advocaat maar studeerde later ook theologie om te kunnen evangeliseren.

Bernard Peyrous, priester van de Gemeenschap Emmanuel, is doctor in de letteren, gespecialiseerd in de 
geschiedenis van het geestelijke leven. 
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Op koers met geestelijke begeleiding

22-1-2019

978 90 62570 59 1

God heeft voor al zijn kinderen een eigen plan. 
De sleutel van ons geluk is om het plan voor ons, om onze roeping te ontdekken en te aanvaarden. 
Maar hoe? 

De wijze raad van een ervaren geestelijke begeleider helpt om de ingevingen van God te begrijpen en te 
volgen. 
De geestelijke begeleiding is zo oud als het christendom zelf en alle heiligen hebben hun heiligheid er voor een 
groot deel aan te danken.

Maar wat is geestelijke begeleiding?
Wie is een geschikte begeleider voor mij?
Waar spreekt men over?
Waarom heb ik het nodig? 
Op die vragen biedt dit boek een antwoord.

Antonio P. Villahoz is priester en woont in Spanje. 
Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan.

Incl. BTW

€ 5,50
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Mijn Moeder

15-1-2019

978 94 91991 72 1

Dit boek lees je in één keer uit. 
Het getuigt in korte verslagjes van de dagelijkse bezoeken die Elisabeth brengt aan haar dementerende 
moeder: 
wandelingen met de rolstoel, kopjes koffie met wat lekkers en liefdevolle woorden.

Maar in dat alledaagse leven van het verpleeghuis gebeurt een wonder. 
Getroffen door ouderdom en dementie verbrokkelen de muren die moeder en dochter jarenlang gescheiden 
hebben gehouden. 
Op de valreep van moeders leven maken de hardheid en gekwetstheid plaats voor een liefdevolle moeder-
dochterband.

Als we het lijden tegemoet gaan
met onze onbeholpen pogingen van liefde,

genezen de harten
van gever en ontvanger.

Incl. BTW

€ 11,50
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Rebuilt

15-1-2019

978 94 91991 73 8

Is het mogelijk in deze tijd? 
Een bloeiende, katholieke parochie, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen? 
Of heeft u de hoop verloren dat dit mogelijk zou zijn?

Dit boek van pastoor Michael White en zijn pastoraal medewerker Tom Corcoran, werkzaam in de 
Geboortekerk, Baltimore (VS), laat zien dat het kan. 
De auteurs hebben geprobeerd om hun parochianen mee te nemen in een cultuuromslag, van consumeren 
naar leren en evangeliseren. 
Zij willen de niet-kerkbetrokken mensen in hun wijk centraal stellen. 
De centrale visie is: Christus, met het Evangelie, is er voor iedereen.

White en Corcoran beschrijven met humor hoe zij hun parochianen voor deze visie hebben gemobiliseerd en 
met hen de parochie hebben ‘herbouwd’ (Rebuilt). 
Soms door af te breken en bij nul te beginnen, soms door het goede dat er was uit te breiden. In dit verslag 
geven zij heel concrete aanwijzingen voor parochievernieuwing. 
Ze zijn daarbij ook heel eerlijk over wat wel en niet gelukt is en met welke zaken ze (nog) worstelen.

Hopelijk inspireert Rebuilt ook gelovigen en parochies in het Nederlandse taalgebied tot het gesprek over ‘kerk-
zijn nu’ en tot concrete stappen op weg naar levende parochiegemeenschappen.

“Rebuilt is een uitdagend proces van parochievernieuwing,
juist omdat het zo’n realistisch proces is!”

Mgr. J. Liesen, Bisschop van Breda

Incl. BTW

€ 17,95
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