
Het geheim van Big John

18-12-2018

978 94 91991 70 7

Marm zuchtte, terwijl ze zich naar hem toewendde en haar handen zachtjes op zijn arm legde. 
‘John,’ zei ze, ‘vind je vader als je kunt. Ik geloof - ik weet het bijna zeker - dat hij nog leeft. 
Maar als hij dood is, laat de wraak dan over aan andere, minder waardige mannen. 
Stel moedige daden, die genezen en bevrijden, niet vernietigen. 
Dan zul je inderdaad een goede ridder zijn, misschien wel de beste in de wereld!’ Er stonden tranen in haar 
ogen. 
De jongen omhelsde haar, maar kon niet spreken. 

Eleanore M. Jewett werd geboren in New York in 1890. 
Tijdens haar studies in de vergelijkende literatuurwetenschap raakte ze hevig geïnteresseerd in de 
Middeleeuwen. 
Haar historische romans worden gekenmerkt door een liefde voor de waarheid en door de innerlijke adel en 
kracht van haar personages. 
In Het geheim van Big John heeft de hoofdpersoon een bijzondere interesse voor de geneeskunst. 
De schrijfster werd hiertoe geïnspireerd door haar ervaringen als echtgenote van een toegewijde arts. 
Eleanore Jewett stierf in 1967 en liet een kleine maar solide bijdrage aan de kinderliteratuur achter.
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Openheid voor het Leven

12-11-2018

978 94 91991 69 1

Groen en trendy of oerconservatief?  
Pseudo-wetenschap of serieus biologisch onderzoek?  
Respectvolle communicatie of zware last?  

Natuurlijke geboorteregeling blijft een omstreden onderwerp in Kerk en samenleving.

In 1968 schreef paus Paulus VI de encycliek  Humanae Vitae , die door sommigen als ‘profetisch’ omschreven 
werd, maar die volgens anderen een hypotheek heeft gelegd op een halve eeuw kerkelijke ontwikkelingen. 
Op een toegankelijke manier gaan de bijdragen in deze bundel nader in op de historische en theologische 
achtergronden van dit pauselijke schrijven. 
Er wordt een overzicht geboden van de geschiedenis en methoden van natuurlijke geboorteregeling en van het 
actuele wetenschappelijke onderzoek. 
Praktijkgerichte bijdragen en getuigenissen geven een beeld van de samenhang die bestaat tussen natuurlijke 
vormen van geboorteregeling, seksuele voorlichting en huwelijksvoorbereiding. 
Ook worden elementen aangereikt voor een spiritualiteit van huwelijk en gezin.

“Dit boek is een tegendraads pleidooi voor één van de meest omstreden documenten uit de recente 
kerkgeschiedenis en voor de oproep, die het bevat, tot een ware seksuele revolutie.” 
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Christenen in de samenleving

12-11-2018

978 90 62570 75 1

Christenen in de samenleving biedt de lezer een helder overzicht van wat wel wordt genoemd ‘de grootste 
verborgen schat van de Kerk’: haar sociale leer.

De sociale leer van de Kerk wil vanuit de katholieke mensvisie bijdragen aan ‘het algemeen welzijn’, en heeft 
zich systematisch ontwikkeld vanaf het eind van de 19 eeuw. 
Ze heeft betrekking op alle onderdelen van het maatschappelijke leven: politiek en democratie, het gezin, 
economie en arbeid, de ontwikkeling van de volken, de vrede, de zorg voor het milieu, enzovoort.
In dit boek behandelt de auteur het sociale denken van de moderne pausen - waarvan Leo XIII de eerste is - en 
van het Tweede Vaticaans Concilie. 

Naast bovengenoemde thema’s komen aan de orde: de belangrijkste beginselen (het personalistische principe, 
het algemeen welzijn, solidariteit, subsidiariteit, gezag, participatie en de universele bestemming van alle 
goederen), alsmede criteria voor het maken van onderscheid, en richtlijnen tot handelen.
Met haar sociale leer richt de katholieke Kerk zich in eerste instantie tot de katholieke gelovigen en spoort hen 
aan om bij alles wat ze ondernemen bewust te leven overeenkomstig hun geloof.
Tegelijk nodigt de Kerk alle mensen van goede wil uit van deze leer kennis te nemen, want deze wil een 
mensvisie bieden die een verrijking is voor het maatschappelijke leven.

Domènec Melé Carné is priester, gepromoveerd als theoloog aan de Universiteit van Navarra en als industrieel 
ingenieur aan de Polytechnische Universiteit van Cataluña. 
Hij doceerde 30 jaar lang bedrijfsethiek aan de  IESE Business School  (Barcelona), en is auteur van vele boeken 
en artikelen op dit vakgebied.
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Seminarie Bovendonk

19-10-2018

978 94 91991 68 4

In het studiejaar 2017-2018 viert Bovendonk 200 jaar seminarie en 35 jaar Priester- en Diakenopleiding. 
Om dit te markeren verschijnt een jubileumboek: 
‘Seminarie Bovendonk. Reisgids door een monument’ dat is geschreven door Marc Lindeijer sj, docent en 
spirituaal van de opleiding.

“Pax intrantibus” staat boven de ingang van Bovendonk.
Met deze woorden opent ook het voorwoord van de bisschop. 
“Bovendonk weerspiegelt het verlangen van generaties die er hebben gezocht naar de serene harmonie met 
God, met zichzelf en met de anderen", aldus Mgr. Liesen. 
Die harmonie is in één woord samen te vatten: ‘vrede’. 
Die vrede wordt u toegewenst wanneer u Bovendonk binnenstapt. 
Zo staat het in het Latijn voor alle bezoekers boven de ingang: ‘Pax intrantibus’ – Vrede aan wie hier 
binnengaan.”

Die vrede wordt niet alleen bezoekers van Bovendonk toegewenst. 
Ook de lezers van het boek mogen zich als een welkome gast laten rondleiden door Bovendonk in woord en 
beeld.
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Vals getuigenis

25-9-2018

978 94 91991 66 0

Schoolboeken, mediaberichten en het  mainstream -gedachtengoed laten er geen twijfel over bestaan dat de 
Inquisitie één van de meest afschuwelijke en bloedige hoofdstukken vormde uit de geschiedenis van het 
Avondland, 
dat paus Pius XII een antisemiet was en met recht ‘Hitlers Paus’ genoemd wordt, 
dat de Middeleeuwen duister waren en pas met de Verlichting opnieuw wetenschap en kennis ontsproten 
en dat de kruistochten een vroeg voorbeeld waren van de Westerse drang naar rijkdom en macht.

Maar zijn deze overtuigingen ook historisch-wetenschappelijk te onderbouwen, of zijn het toch vooral  urban 
legends ? 
Waar eindigen de feiten en begint mythevorming?
Rodney Stark betoogt in dit vernieuwende boek dat een aantal van de duistere mythen over de katholieke Kerk 
in feite fictief zijn. 
Stark gaat op zoek naar de historische werkelijkheid en toont aan hoe bepaalde misvattingen langdurig hebben 
kunnen postvatten in het politiek correcte denken.

Rodney Stark is  distinguished professor  of  the social sciences  en mededirecteur van het  Institute for Studies 
of Religion  aan Baylor University en  honorary professor of sociology  aan de universiteit van Peking. 
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Richtlijn voor het geestelijk leven

15-9-2018

978 90 62570 95 9

Verschillende jaren heb ik de Richtlijn voor het geestelijk leven en andere geestelijke werken gebruikt voor een 
geestelijke lezing tijdens mijn retraite en iedere keer opnieuw werd ik getroffen door de wijsheid, geestelijke 
diepgang en trefzekerheid van het werk van Ludovicus Blosius (Lodewijk de Blois).
De geestelijke werken van deze Abt vond ik zo inspirerend dat ik ze heb als een tweede ‘Navolging van 
Christus’.

Abt Blosius had samen met keizer Karel V in Gent zijn opvoeding genoten en was in Leuven een leerling 
geweest van de later paus Adrianus VI. 
Hoewel de schrijver dus uit onze streken afkomstig is, heeft hij zijn werken in de Latijnse taal geschreven, 
bestemd als ze waren voor monniken, geestelijken en ontwikkelde leken. 
Deze zijn daarna in veel talen vertaald, maar er was nog steeds geen hedendaagse Nederlandse vertaling van 
beschikbaar.

Het verheugt me daarom dat eindelijk deze Nederlandse uitgave kan verschijnen en dit werk wil ik graag ter 
lezing en meditatie aanbevelen. 

Dat het velen moge helpen om Christus na te volgen.
+ Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

Incl. BTW

€ 17,50

en andere geestelijke werken

256 Paperback

DeBoog

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Ludovicus BlosiusAuteur



Begeleiden, Onderscheiden, Integreren

15-9-2018

978 90 62570 74 4

De apostolische exhortatie Amoris laetitia heeft aanleiding gegeven tot verschillende interpretaties, en een 
diepgaande studie van de theologische conclusies ervan zullen tijd en geduld vergen. Niemand ontkomt echter 
aan de eigen verantwoordelijkheid om te handelen en daarom kunnen de praktische vragen die deze 
exhortatie oproept niet wachten.
Deze zijn aan de orde voor priesters die de biecht horen, voor bisschoppen die aan hun priesters richtlijnen 
meegeven voor hun pastorale activiteiten, en voor gezinnen die actief zijn in de pastorale zorg. Voor hen is dit 
handboek dan ook speciaal bedoeld.

Het doel van Begeleiden, onderscheiden, integreren is om betrouwbare richtlijnen aan te reiken voor het 
verlenen van pastorale zorg in het licht van Amoris laetitia. Wat er hierbij op het spel staat, is niets meer of 
minder dan het vermogen van de Kerk om de blijde boodschap van het gezin te verkondigen, om het licht van 
dit evangelie aan te bieden aan de mannen en vrouwen van onze tijd, om hun wonden te helen en om solide 
sacramentele pijlers neer te zetten waar deze pastorale zorg op kan worden gegrondvest.

José Granados (Madrid, 1970), priester, ingenieur en theoloog, vicepresident en hoogleraar dogmatische 
theologie van huwelijk en gezin aan het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II te Rome en gasthoogleraar aan de 
Gregoriana en in Washington; in april 2013 door paus Franciscus benoemd tot consultor voor de Congregatie 
voor de Geloofsleer; gepromoveerd op een proefschrift over de christologie van sint Justinus de Martelaar.

Stephan Kampowski (Kaufbeuren, 1972), hoogleraar filosofische antropologie aan het Pauselijk Instituut 
Johannes Paulus II te Rome; sinds zijn promotie op een proefschrift over de handelingstheorie en het morele 
denken van Hannah Arendt houdt hij zich in het bijzonder bezig met bio-ethische kwesties.

Juan José Pérez-Soba (Madrid, 1964), priester en theoloog; gepromoveerd op het proefschrift  
Interpersonaliteit in de liefde? Het antwoord van sint Thomas ; hoogleraar pastorale theologie van huwelijk en 
gezin aan het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II te Rome.
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Waarom ik mijzelf niet gay noem

15-9-2018

978 94 91991 67 7

De auteur beschrijft in het boek de persoonlijke weg die hij gegaan is om in het reine te komen met zijn 
gevoelens voor mannen.

Het voorwoord van dit boek werd geschreven door kardinaal Robert Sarah.

Reeds als kleine jongen had ik het gevoel dat mijn geneigdheid tot hetzelfde geslacht een vloek was. 
Ik had gedacht dat het kruis, dat ik draag, werkelijk een manier zou zijn waarop God zijn grote daden aan de 
wereld toont, de Heilige Geest door mij de wereld laat binnentreden en mij helpt deze last te dragen. 
Uw getuigenis doet mij inzien dat het mogelijk is om een stap dichter bij God te komen. Dank u! 
Gerardo (in een brief aan de auteur van dit boek)
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Aan de oorsprong van de christelijke claim

9-7-2018

978 94 91991 65 3

Net als de andere twee delen van het Parcours beoogt dit boek voorbeelden te geven van hoe men zich bewust 
en op redelijke wijze kan hechten aan het christendom, rekening houdend met de reële ervaring. 
Aan de oorsprong van de christelijke claim poogt, in het bijzonder, de oorsprong van het geloof van de 
apostelen te definiëren. 
Dit boek geeft de reden aan waarom een mens in Christus kan geloven: de diepe menselijke en redelijke 
overeenstemming van zijn behoeften met de gebeurtenis van de mens Jezus van Nazaret.

In deze studie stelt Luigi Giussani dat het redelijk is zich met Christus te verbinden. 
De ervaring van zijn menselijkheid kan ons, in kracht van Gods Geest, de ogen openen voor zijn goddelijkheid. 
Ik hoop dat velen, mede door het lezen van dit boek, hun band met Christus kunnen versterken en verdiepen. 
Authentiek christelijk leven was en is nog steeds de meest effectieve missionaire weg.
Uit het voorwoord door Mgr. De Korte
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Totus Tuus

6-7-2018

978 94 91991 48 6

De mozaïeken in het heiligdom van de H. paus Johannes Paulus II in Krakau zijn gemaakt door een 
internationale groep kunstenaars van het Centro Aletti, gevestigd in Rome, onder leiding van pater Marko Ivan 
Rupnik sj.

Het Centro Aletti werd in 1993 te Rome gesticht door paus Johannes Paulus II en is een centrum voor 
uitwisseling van kunst en theologie uit de Oosterse en Westerse Christelijke tradities. 
Inmiddels zijn de mozaïeken van het centrum te vinden in kerken over de gehele wereld.

Dit boekje bevat een uitgebreide uitleg, gegeven door pater Rupnik zelf, bij de mozaïeken in het heiligdom van 
de H. paus Johannes Paulus II te Krakau. 
Hierin wordt op een verrassend kleurrijke en heldere wijze duidelijk hoe het Woord van God gestalte kreeg in 
het leven van deze heilige paus.
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Nieuwe wijn

26-6-2018

978 94 91991 62 2

Christen zijn houdt in dat je leeft onder de leiding van de heilige Geest. 
Dan rijpt de vrucht van de liefde die verschillende bloemen heeft. 
Je hoort de wind waaien en je laat je door hem meevoeren. Je laat je niet langer door je eigen kleine wensen 
en voorkeuren sturen. 
Hij is je leider.
En zelfs meer dan dat: Hij is de gever van leven. 
Nieuw bloed stroomt door je aderen. 
Iets van de eeuwigheid vult de tijd.
Hoe dikwijls vergeten wij dat niet? 
We leven als slaapwandelaars, naast de eigenlijke werkelijkheid. 
We hebben een geestelijk ontwaken nodig.

Dit boek wil je de rijkdom laten zien van het leven als leerling van Jezus. 
Stilaan ontdek je de ware vreugde, vrede, zachtmoedigheid, geduld, echtheid...

Wilfried Stinissen (1927 - 2013) was 45 jaar werkzaam in Zweden als lid van de karmelgemeenschap in 
Norraby. 
Hij schreef talrijke boeken over christelijke spiritualiteit die in veel talen vertaald werden. 
Zijn heldere geest en diepe bezieling zijn kenmerkend voor zijn boeken. 
‘Nieuwe wijn’ (oorspronkelijk in het Zweeds geschreven en gepubliceerd) is zijn laatste werk, zijn testament.
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Liefde is... jezelf geven

21-6-2018

978 90 62570 72 0

Zichzelf volledig aan de ander geven, een gezin stichten dat één is, nieuw leven schenken en trouw blijven aan 
de huwelijkspartner tot aan de dood – ziedaar de ingrediënten van een grote liefde en van het geluk.

We voelen dit allemaal intuïtief aan, en we dromen ervan zonder dat we ons daar goed bewust van zijn ... maar 
ook beschouwen het vaak genoeg als een onbereikbare droom, een utopie. En toch is het mogelijk: met 
Christus.

Vijftig jaar geleden schreef Paulus VI een profetisch document over de echtelijke liefde, de encycliek  Humanae 
Vitae . Zijn boodschap werd aangevuld en verder ontwikkeld door het onderricht van Johannes Paulus II, 
Benedictus XVI en Franciscus, zodat we vandaag de dag een diepgaande en moderne visie ter beschikking 
hebben op het christelijke huwelijk – een visie die op overtuigende wijze beantwoordt aan de meest nobele 
verlangens die leven in het hart van de mens.

Stéphane Seminckx  (Brussel, 1958) is priester en doctor in de geneeskunde en de theologie. 
Dit boek (oorspronkelijk geschreven in het Frans) is ook vertaald in het Spaans.
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Het pastoraal concilie

21-6-2018

978 90 62570 73 7

In januari 2018 was het vijftig jaar geleden dat de eerste van zes zittingen werd gehouden van het Pastoraal 
Concilie in Noordwijkerhout (1968-1970). 
Het was aanvankelijk de bedoeling het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) in Nederland door te voeren.

Katholieken zijn naast hun lidmaatschap van de kerk tevens burgers in de samenleving. Het streven naar 
vrijheid in de jaren zestig ging niet aan de kerk voorbij. Wat in de studentenrevolte van 1968 aan het licht 
kwam, bestond ook in de kerk in Nederland. 
Met name een deel van de katholieke intellectuelen streefde naar grotere onafhankelijkheid en grotere vrijheid 
van geweten. In Nederland verbond zich de doorvoering van het Tweede Vaticaans Concilie met dit 
levensgevoel. Het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie nam hierin het voortouw.

Middels het Pastoraal Concilie van Noordwijkerhout werd gepoogd een liberale Nederlandse katholieke kerk te 
ontwerpen. Nederland zou ook op het vlak van het geloof een gidsland moeten worden. Een aanzienlijk aantal 
bekwame mensen heeft zich hiervoor ingezet. 
In dit streven werd aan de bronnen van het geloof (heilige Schrift en traditie) een nieuwe bron toegevoegd, de 
‘tekenen van de tijd’ of het ‘actuele levensgevoel’. Gezag zou voortaan in dialoog worden uitgeoefend en het 
celibaat moest worden afgeschaft. In dit aanpassingsproces speelden de menswetenschappen een 
vooraanstaande rol.

De wereldkerk ging echter een andere weg. Het experiment dat zich in Nederland ontwikkelde, bleek nationaal 
en internationaal niet toekomstbestendig. Het bisdom Roermond maakte deel uit van het Nederlandse 
katholieke volksdeel. Onder leiding van zijn bisschop, mgr. P. Moors (1959-1972), kende dit diocees eigen 
accenten. Hoe deze zich verhielden tot de ontwikkelingen elders, is naast de boven geschetste problematieken, 
onderwerp van deze publicatie.

Dr. P.W.F.M. Hamans (1951) werd in 1979 te Roermond priester gewijd. Hij promoveerde in 1985 te Augsburg 
met een proefschrift over het seminarie van het eerste bisdom Roermond (1570-1813). Hij onderricht 
Algemene en Nederlandse kerkgeschiedenis aan de grootseminaries van de bisdommen Roermond (Rolduc) en 
Haarlem (Heiloo). Tevens is hij verbonden aan het Theologisch Instituut Rolduc; de opleiding voor permanente 
diakens en pastorale werkers van het bisdom Roermond. Diverse publicaties van zijn hand gingen dit boek 
vooraf. Speciale vermelding verdient het handboek voor de algemene kerkgeschiedenis in twee delen: 
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De held van mijn kinderjaren

10-6-2018

978 94 91991 63 9

Het is helemaal niet evident om de geschriften te begrijpen van een priester die honderd jaar geleden leefde en 
werkte. 
Priester Poppe ademt volledig de sfeer van zijn tijd uit, zowel op spiritueel als op theologisch vlak.
Poppe had een grote devotie voor het heilig hart van Jezus en voor Onze-Lieve-Vrouw en een bijzondere 
verering voor de heilige Thérèse van Lisieux en voor de pastoor Van Ars. 
Hij sympathiseerde echter ook met priester Deans uit Aalst. 
Poppes bekommernis voor de gewone man behoedde hem voor een overdreven spiritualisme. 
Voor hem vormde het geen probleem om gebed en innerlijkheid te combineren met sociaal engagement en 
interesse voor het arbeidersvraagstuk van die tijd. 
Daarin kan hij een lichtend voorbeeld zijn voor de nieuwe evangelisatie.
De selectie van de teksten in dit boek brengt de lezer direct in contact met een priester, die op 33-jarige leeftijd 
stierf maar toen reeds een bekende Vlaming was.
Edward Janssens is priester van het van het bisdom Gent (België). 
Hij werkte in het parochiepastoraat, als nationaal proost van de middenstandsjeugd (KJM) en voor de opleiding 
van permanente diakens. 
Momenteel is hij diocesaan proost van het Vrouwenverbond voor Katholieke Aktie, bisschoppelijk gedelegeerd 
voor het seculier instituut Priester Edward Poppe en rector van het heiligdom van de zalige priester Edward 
Poppe te Moerzeke.
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Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?

7-6-2018

978 94 91991 64 6

“Meneer, hoe komt het dat u altijd zo gelukkig bent?” is de nachtelijke vraag die een Vlaamse 
godsdienstleerkracht kreeg van enkele studenten.
In plaats van meteen te antwoorden is hij samen met hen op zoek gegaan naar wat mensen duurzaam gelukkig 
maakt.

Met dit boek brengen ze een positieve getuigenis, met verrassende verwijzingen naar films, muziek en 
verhalen, die een bron van inspiratie kunnen zijn in ieders eigen weg doorheen het leven.

Reacties 
De moeite waard. Super vlot. Heel wat kansen tot gesprek ontdekt.
(Ann)

Meneer, er zit iets magisch verborgen in uw boek. Ongelofelijk veel kracht en hoop.
(Ella)

Sommige persoonlijke stukken hebben me echt geraakt. Ook het Taizéverhaal was erg boeiende, doorleefde 
lectuur.
(Willem)

Ik zoek nu zelf mijn eigen weg van geluk. En ik ben dankbaar voor de inzichten die het me gegeven heeft. De 
batterijen zijn ook weer bijgevuld.
(Heleen)

Peter Verbeiren (1968) is gehuwd en heeft vier kinderen. 
Hij is licentiaat godsdienstwetenschappen (KULeuven, 1992). Hij woont in Halle (Vlaams-Brabant) en werkt er 
als godsdienst-leerkracht in het Heilig Hart College. 
Samen met zijn vrouw Catherine is hij lid van de katholieke gemeenschap Emmanuel.
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Het Leven na dit leven

8-5-2018

978 90 62570 71 3

Later ... Wat gebeurt er na de dood? 
Wat gebeurt er wanneer het leven dat een mens geleefd heeft, slechts een vage herinnering wordt voor 
degenen die hij achterliet? 
Wat gebeurt er wanneer van wat ooit een mens was, alleen een koud lichaam in staat van ontbinding 
overblijft? 
Als de mens en diens leven tot een hoop afval is verworden, hebben dan begrippen als verstand, liefde, 
schoonheid, wetenschap, lijden, aspiraties, werk, menselijk gedrag, zelfs tijd nog enige betekenis? 
Zal het echt enig verschil maken of die mens zijn leven hier op aarde heeft doorgebracht als een heilige of als 
een schurk? 
Maakt het enig verschil of een mens gedurende zijn leven hier op aarde goede dingen doet of dat hij zijn naaste 
kwaad berokkent?

Elk van de twaalf hoofdstukken van dit boek is gebouwd rond een passage van de Schrift.

Federico Suárez (1917-2005) was hoogleraar moderne geschiedenis aan de universiteit van Santiago de 
Compostella en later decaan van de faculteit der letteren aan de universiteit van Navarra. 
In deze hoedanigheid publiceerde hij artikelen en boeken. 
In 1948 werd hij tot priester gewijd. Hij combineerde zijn wetenschappelijke activiteiten met priesterlijk werk. 
Vrucht daarvan zijn boeken zoals dit. 
Deze hebben hun oorsprong in zijn preken en gesprekken en zijn in verschillende talen vertaald. 
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Hij had de moed om te spreken

8-5-2018

978 94 91991 61 5

Clemens August von Galen, bisschop van Münster in de eerste helft van de 20e eeuw, stamde uit een oud, 
adellijk geslacht. 
Hij had de moed om zich publiekelijk uit te spreken tegen de misdaden van het Naziregime. 
Paus Pius XII verhief hem tot kardinaal als een erkenning voor zijn grote verdiensten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
In 2005 verklaarde paus Benedictus XVI hem zalig.

Naast een levensbeschrijving van Clemens August von Galen bevat dit boek ook de integrale Nederlandse 
vertaling van de beroemde homilieën tegen de misdaden van de nationaalsocialisten.

Edward Janssens is priester van het bisdom Gent (België). 
Hij werkte in het parochiepastoraat, als nationaal proost van de middenstandsjeugd (KJM) en voor de opleiding 
van de permanenten diakens. 
Momenteel is hij diocesaan proost van het Vrouwenverbond voor Katholieke aktie, bisschoppelijk 
gedelegeerde voor het seculier instituut Priester Edward Poppe en rector van het heiligdom van de zalige 
priester Edward Poppe te Moerzeke.
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Gezin, word wat je bent!

4-4-2018

978 94 91991 59 2

De oude man zei: ‘Drie krachten zijn er die onze wereld beheersen: de wijsheid, de schijn en het geweld’. 
De jongeling antwoordde: ‘Gij hebt een vierde kracht vergeten, die nog oorspronkelijker, algemener en 
beslister de wereld beheerst: de kracht van de liefde.’
De oude wijze glimlachte en sprak: ‘De liefde heerst niet, maar zij vormt en dat is méér. 
De echte, belangeloze liefde - de ontmoeting van hart tot hart - maakt vrij en zorgt dat de mens zijn eigenlijke 
menselijkheid bereikt.’ 
Johann Wolfgang von Goethe

Word wat je bent’ is een roeping voor het leven. 
De dagelijkse werkelijkheid van het gezin speelt zich af in de strijd tussen de orde van Gods wijsheid en de 
wanorde van het kwaad, tussen bedoelde eenheid en gegroeide zelfzucht.
In de liefdesgemeenschap van het gezin leren wij het goede te doen en het kwade te vermijden. 
Zo wordt het gezin dé oefenschool voor de menselijkheid, maar ook voor de hemel; teken van tegenspraak; 
bron van gezond verstand en helder denken; plaats voor aandacht, geduld, tederheid en nederigheid; waar je 
leert elkaar te vergeven om met meer vreugde samen verder te gaan.
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In haar sandalen

21-3-2018

978 94 91991 60 8

Wat als je getuigen was geweest van de gebeurtenissen van de laatste dagen van Jezus’ leven – wanneer je met 
hem mee was gelopen terwijl Hij Jeruzalem binnenging, aanwezig was toen Hij gekruisigd werd en Hem kon 
omhelzen op Pasen? 
Wat zou er door je heen gegaan zijn en wat zou je gedaan hebben?
Hoe zou het je veranderd hebben?

In haar sandalen brengt tot een diepere relatie met Jezus en helpt om intiemer met Hem verbonden te zijn. 
Door de ogen van verschillende vrouwgestalten, die in de evangeliën voorkomen, begeleidt dit boek de lezers 
op een biddende en creatieve tocht doorheen de goede week, Pasen en Pinksteren.

Zes universele vrouwelijke gaven - ontvankelijkheid, gevoeligheid, vrijgevigheid, gebed, moederschap en de 
gave van de Heilige Geest – vormen de leidraad voor dit boek, dat op een verfrissende en vernieuwende wijze 
helpt om de Heilige schrift te openen, stil te staan bij de evangelieteksten over Jezus’ dood en verrijzenis, deze 
te betrekken op het eigen leven en de inzichten die daaruit voortkomen met anderen te delen.
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Ga tot Jozef

14-3-2018

978 94 91991 58 5

De evangelieverhalen zijn heel sober omtrent de figuur van Jozef. 
Van hem is bovendien geen enkel woord bewaard gebleven. 
En toch neemt hij in de loop der eeuwen een belangrijke plaats in, zowel in de geschiedenis van de kerk als in 
het leven van veel gelovige mensen.

Dit boek wil de figuur van de heilige Jozef meer voor het voetlicht plaatsen. 
Het boek geeft van hem een duidelijker beeld, vooral in zijn relatie met Jezus en Maria. 
Het is het resultaat van een bezinning die biddend en zoekend is ontstaan, mediterend met de heilige Jozef. 
Hij heeft de hedendaagse christen veel te zeggen door zijn voorbeeld.

Broeder René Stockman is Broeder van Liefde en momenteel generale overste van de congregatie. 
Hij schrijft over ethiek, spiritualiteit en geschiedenis; hij is tevens betrokken bij de wereldwijde katholieke 
gezondheidszorg.

Dit boek is een gezamenlijke uitgave van Betsaida met het Belgische Carmelitana. 
Vanuit België kan het boek alleen bij Carmelitana worden besteld:
http://www.carmelitana.be
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Ontsnapt uit Kigali

17-1-2018

978 94 91991 57 8

Rwanda, april 1994. 
Jean-Marie is Hutu, zijn vrouw Stéphanie is Tutsi. 
In enkele uren verandert de wereld om hen heen in een hel. 
Op hun vlucht voor de gruwelen ontsnappen ze meermaals aan de dood. 
Ze verstaan hun redding als een verantwoordelijkheid en een opdracht. Na de genocide keren ze terug naar 
hun vaderland om zich in te zetten voor vrede en verzoening.

François-Xavier Ngarambe en Yvonne-Solange Kagoyire komen beiden uit Rwanda en zijn ethnische Tutsi’s. 
Tijdens de genocide in 1994 worden ze uitgeleverd door hun land. 
Reeds in 1995 keren ze er terug om te helpen bij de wederopbouw. 
Yvonne-Solange werkt als secretaresse. 
François-Xavier is van opleiding historicus, hij schrijft boeken en componeert muziek.

Jean-Marie Twambazemungu  stamt eveneens uit Rwanda; hij is Hutu. 
Ook Jean-Marie en zijn vrouw Stéphanie overleven de genocide. 
Van 1995 tot 2009 werkt Jean-Marie voor de NGO Fidesco als verantwoordelijke voor een centrum voor 
straatkinderen in Kigali.
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