
De goddelijke barmhartigheid

19-12-2017

978 94 91991 47 9

Net zoals zijn voorgangers legt paus Franciscus in zijn verkondiging een grote nadruk op de goddelijke 
barmhartigheid. 
In dit boek geeft Hélène Dumont op een heldere wijze een overzicht van de verschillende aspecten van deze 
devotie: de verering van de beeltenis van de barmhartige Jezus met de aanroeping: ‘Jezus, ik vertrouw op U’, 
de viering van het feest van de goddelijke barmhartigheid, het bidden van het kroontje van de goddelijke 
barmhartigheid, het gebed om drie uur - het uur van de barmhartigheid.

"Het is de verdienste van Hélène Dumont om gevat en heel nauwkeurig de geschiedenis en de betekenis te 
schetsen van de devotie-oefeningen die ontvangen werden en doorgegeven door de heilige zuster Faustina. 
De lezer vindt hier een gids om deze devotie te beoefenen in de volle rijkdom van haar geestelijke inhoud." 
Kardinaal Philippe Barbarin
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Liefde en zelfrespect

15-12-2017

978 90 62570 66 9

Steeds meer mensen voelen zich overweldigd door een wereld die zoveel stress oproept, dat zij hun toevlucht 
nemen tot pillen. 
Meestal gaat het om mensen met een goed hart die een neiging tot perfectionisme hebben. 
Omdat zij geen geduld voor hun fouten kunnen opbrengen, zijn ze voortdurend ontevreden.  Alles wat zij doen 
wordt een zware verplichting en zo blijft er voor hen weinig ruimte om te genieten.

Dit boek laat zien dat het besef van de Liefde van God, die in Christus geopenbaard is, al onze andere liefdes 
kan zuiveren en aan de diepste hunkering van ons hart tegemoet komt, waardoor we - zelfs al in dit leven - het 
grootste geluk kunnen verwerven.
(Uit het voorwoord) 
  
Michel Esparza (Spanje, 1957) begon zijn universitaire studie in Leuven, waar hij een licentiaat in de 
geneeskunde heeft behaald
Vervolgens heeft hij filosofie en theologie gestudeerd aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis te 
Rome, waar hij is gepromoveerd op een proefschrift over de filosofie van Edith Stein, dat later is uitgegeven in 
boekvorm.
Na zijn priesterwijding in 1986 heeft hij als priester eerst een aantal jaren in België gewerkt. 
In 2012 publiceerde hij een boek over de relatie van de gelovige met Christus. 
Tegenwoordig is hij als priester actief in Logroño (Spanje).
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Zout en licht

15-12-2017

978 90 62570 69 0

Monseigneur del Portillo werd geboren in Madrid op 11 maart 1914. 
Nadat hij zich in 1935 had aangesloten bij het Opus Dei, werd hij in 1944 priester gewijd, om in 1946 samen 
met de Stichter te verhuizen naar Rome. 
Naast zijn werk voor het Opus Dei diende hij de Kerk door met toewijding de vele taken te vervullen die de 
Heilige Stoel hem toevertrouwde, in het bijzonder tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.

Op 15 september 1975 werd hij aangewezen als eerste opvolger van de heilige Josémaria.
Na een leven van geestelijke arbeid en gebed riep de Heer zijn goede en trouwe dienaar tot zich in de vroege 
morgen van 23 maart 1994.

Hij werd zalig verklaard op 27 september 2014.

Dit boek bevat geestelijke teksten die zijn geschreven of uitgesproken door monseigneur Álvaro del Portillo, in 
het bijzonder gedurende zijn jaren aan het hoofd van het Opus Dei. In de loop van die bijna twintig jaar hield hij 
talrijke homilieën en toespraken, schreef hij 176 pastorale brieven en sprak hij op bijeenkomsten met 
duizenden mensen over thema’s van het geestelijk leven, zowel in Rome als tijdens zijn pastorale reizen overal 
ter wereld.

José Antonio Loarte (Talavera de la Reina, 1942) is priester en woont in Rome. 
Naast zijn pastorale taken is hij hoogleraar geweest in verscheidene theologische disciplines. 
Hij heeft diverse boeken geschreven over mariale en kerkhistorische onderwerpen en was een van de naaste 
medewerkers van de zalige don Álvaro.
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De kracht van de stilte

14-12-2017

978 94 91991 55 4

Het is een grote uitdaging om, in een tijd vol rumoer en techniek, een boek te schrijven dat gewijd is aan de 
stilte. 
De wereld brengt echter zoveel geluid voort, dat het zoeken naar kleine ogenblikken van stilte alleen maar 
noodzakelijker wordt.

Kardinaal Sarah herinnert ons eraan dat de kern van het leven bestaat in een stille relatie tussen het diepste 
innerlijk van de mens en God. 
De stilte is onmisbaar om de goddelijke muziek te horen - het gebed ontstaat uit de stilte en keert daar telkens 
opnieuw terug, op een steeds diepgaandere wijze. 
Alles wat groot en scheppend is, bestaat uit stilte. 
God is stilte.

Na het internationale succes van het boek  God of niets , dat in vijftien talen vertaald werd, neemt kardinaal 
Robert Sarah het op zich, aan de stilte haar adelbrieven terug te geven.

De tekst wordt gevolgd door een buitengewoon gesprek met Dom Dysmas de Lassus, prior van de  Grande 
Chartreuse  en algemeen overste van de orde van de kartuizers.

Emeritus-paus Benedictus XVI schreef het voorwoord voor dit boek.
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Hij is onder ons komen wonen

10-12-2017

978 94 91991 56 1

Dit boek bevat meer dan 150 korte overwegingen bij de zondagsevangelies van de liturgische cycli A, B en C. 
Deze bezinningsteksten zijn bedoeld om te helpen te concentreren op de komende zondag en op de 
aanwezigheid van de Levende Heer in het woord van God, dat tot iedere gelovige in zijn of haar concrete 
situatie gericht wordt.

Wim Peeters werd geboren in Venlo in 1950. 
Na het gymnasium was hij twee jaar werkzaam als journalist bij het toenmalige Dagblad voor Noord-Limburg. 
Vanaf 1971 studeerde hij Klassieke Talen en Oude Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 
In 1979 studeerde hij af met een scriptie over de hoofdbedekking van de Romeinse vrouw.
Tot 1985 was hij als docent werkzaam in het gymnasiale onderwijs. In dat jaar keerde hij terug naar de 
journalistiek, als redacteur Geestelijk Leven bij het Katholiek Nieuwsblad. 
In 1998 werd hij perschef/woordvoerder van het bisdom Haarlem/Amsterdam. 
Wegens ziekte moest hij in 2013 vroegtijdig terugtreden.
Wim Peeters is getrouwd met Annette Wijkhuizen. Ze hebben 8 kinderen en 17 kleinkinderen.
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Wat gebeurt er in mijn lichaam?

28-11-2017

978 94 91991 51 6

Het vrouwelijk lichaam is het toneel van een fascinerend schouwspel. 
Hier wordt elke maand een indrukwekkende ‘CyclusShow’ opgevoerd, waarbij naast de ‘oestrogeenvrien-
dinnen’, ‘eispronghelpers’ en ‘lentebodes’ nog veel andere acteurs optreden. 

Medisch competent en verfrissend natuurlijk beschrijft de auteur Elisabeth Raith-Paula het verloop van een 
menstruatiecyclus. 
Want slechts wie zijn eigen lichaam kent en begrijpt, zal er zich ook goed in voelen!
Het boek begeleidt meisjes door de jaren van de puberteit, van de beleving van de eerste menstruatie tot de 
vraag naar de inwerking van moderne voorbehoedmiddelen op het vrouwelijk lichaam – een unicum in de 
voorlichting literatuur voor jonge meisjes!

Als leeftijdsindicatie voor dit boek houden we 10 t/m 14 jaar aan.

Dr. med. Elisabeth Raith-Paula is met haar seksueel-pedagogisch preventieproject  ‘My Fertility Matters’  in 
steeds meer landen succesvol. 
Meer dan 500 medewerkers stellen de cyclusshow in scholen, vormingscentra, parochiecentra en 
consultatiebureaus voor.

Incl. BTW

€ 19,50
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Léonie Martin - Van hopeloos tot heilig

23-11-2017

978 90 81891 73 8

Léonie was het ‘enfant terrible’ van de familie Martin. 
Veel ziek en erg ongedurig. 
Driemaal het klooster in, driemaal er weer uit. 
Zou het nog wat worden met haar? 
Was het hopeloos?

Toch zal ze in de Visitatie de ‘kleine weg’ van haar zus, de heilige Thérèse van Lisieux, voltooien. 
Ze laat zien dat voor God het woord ‘hopeloos’ niet bestaat. 
Ze is iemand die zorgen en problemen maar al te goed begrijpt, bijv. van jonge ouders die zelf moeilijkheden in 
hun jeugd hebben gekend en er nu tegenkomen in de jeugd van hun kinderen. 
De ideale voorspreekster in de hemel.

Een boekje om haar te leren kennen en om tot haar te bidden.
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Levenskunst en levenseinde

22-11-2017

978 90 62570 70 6

De wet  Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding  is recent geëvalueerd, en euthanasie in 
Nederland neemt toe. Ook lijken Nederlanders minder te denken aan de dood dan vroeger, maar als ze er aan 
denken is euthanasie de eerste medische handeling waar ze bij stilstaan.

Het nieuwe regeerakkoord besteed veel aandacht aan ouderenzorg, vooral rondom het levenseinde. De helft 
van de partijen in de huidige regering inspireert zich van origine op een christelijke mens- en levensvisie, een 
visie waar veel mensen in onze maatschappij tegenwoordig niet bekend mee zijn.

De christelijke traditie onderstreept de levenskunst, die invloed heeft op het levenseinde. Wat is de 
achtergrond van het christelijk denken over ouderdom en dood? Kan dit ook inspiratie bieden voor niet-
gelovigen? Op deze vragen gaat dit boekje in.

Dr. Daan van Schalkwijk is gepromoveerd bioloog, student filosofie, universitair docent in de Liberal Arts and 
Sciences te Amsterdam, en voorzitter van Leidenhoven College.

Dr. Lambert Hendriks, is rector van de ambtsopleidingen in het bisdom Roermond en doceert moraaltheologie. 
Hij is verbonden aan de School of Catholic Theology van de Universiteit van Tilburg en het Thomasinstituut te 
Utrecht.
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De Gevleugelde Wachter

10-11-2017

978 94 91991 52 3

De Gevleugelde Wachter , een superspannend boek over de 10-jarige Joris die een groot geheim verborgen 
moet houden voor Leendert Schendermans, die graag bij de Duitse bezetter in een goed blaadje wil staan.

Joris rende zo snel als zijn benen hem konden dragen en dacht koortsachtig na. 
Schendermans mocht niet weten wie hij was. 
Als hij hem te pakken kreeg dan was het over en uit, zeker met dat stukje landkaart in zijn jaszak. 
De Wachter! 
Wanhopig keek Joris naar de molen. De Gevleugelde Wachter... engelbewaarder... Hij snakte naar adem.

Hilda van Stockum (Rotterdam, 1908 - Berkhamsted, 2006) was een Nederlands-Britse kinderboekenschrijfster. 
Haar boeken worden gekenmerkt door levendige en realistische beschrijvingen van het familieleven. 
De Gevleugelde Wachter, over het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, is haar bekendste 
boek.
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Woorden van Vuur

19-10-2017

978 94 91991 53 0

De  Woorden van Vuur  in dit boek tonen ons de rijke persoonlijkheid van Pierre Goursat en de wijze 
waarop hij mensen voorbereidde op de realisatie van een christelijk en evangeliserend ideaal, op 
concrete wijze beleefd doorheen hun werkzaamheid in de wereld.

Dit boek wordt gekenmerkt door eenvoud en vreugde. Het nodigt uit om in alle rust te lezen en te 
herlezen.

Pierre Goursat ( 1914 - 1991), de stichter van de Gemeenschap Emmanuel, heeft weinig op schrift 
gesteld. 
Als man van gebed waren zijn onderrichtingen en raadgevingen echter woorden van vuur. 
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Genezing van innerlijke wonden

19-10-2017

978 90 62570 65 2

Willen we in ons leven gelukkig zijn, dan kunnen we niet zonder een gezonde ziel. 
Dus net zoals we letten op de gezondheid van ons lichaam, moeten we dat ook doen met de gezondheid van 
onze ziel - en dat is precies wat we doen door deel te nemen aan het sacrament van boete en verzoening. 
Dat is er immers op gericht om de ziel te genezen van de blessures die ze heeft opgelopen door de zonde, en 
daarmee krijgt de ziel haar volle levenskracht terug.

Dankzij dit sacrament kunnen we allemaal op elk moment onze innerlijke vrede en onze levensvreugde 
hervinden. 
Om beter te begrijpen hoe diepgaand en mooi deze genezing is die God in ons bewerkstelligt, nodigt de 
schrijver ons uit om een nieuw begin te maken, met als vertrekpunt Christus zelf, die dit sacrament heeft 
ingesteld op de dag waarop Hij is verrezen. 
Er wordt verwezen naar een groot aantal teksten uit de Schrift en uit de Catechismus van de Katholieke Kerk. 
Het sacrament van vergeving wordt beschreven vanuit het standpunt van degene die te biecht gaat, en we 
krijgen in dit boek dan ook een groot aantal praktische adviezen mee.

Didier van Havre werd in 1941 geboren te Antwerpen en hij studeerde ruimtelijke ordening aan de Katholieke 
Universiteit Leuven, waar hij vervolgens ook ging werken. 
Na het behalen van de doctorsgraad in de theologie werd hij in Rome priester gewijd door Johannes Paulus II. 
Momenteel is hij werkzaam als priester in Brussel.
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Mijn eigen Gebedenboekje

3-10-2017

978 94 91991 54 7

In samenwerking met Samuel Advies brengt Betsaida een handzaam en kleurrijk gebedenboekje voor kinderen 
uit.

Het boekje bevat zowel traditionele gebeden (zowel in de Nederlandse als in de Vlaamse versie) als eigen 
gebedsteksten. 
Het boekje bevat teksten voor morgen- en avondgebeden, gebeden bij de maaltijd, gebeden tot Maria, 
gebeden bij bijzondere gelegenheden, enz.

Er is ook ruimte om eigen gebeden toe te voegen. 
Korte catechetische verklaringen helpen kinderen om te groeien tot een persoonlijk gebedsleven.
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Louis en Zélie Martin

17-9-2017

978 94 91991 49 3

Voor het eerst verschijnt de Nederlandse vertaling van de standaardbiografie over de HH. Louis en Zélie Martin, 
de ouders van de H. Theresia van Lisieux, het eerste echtpaar dat gezamenlijk heiligverklaard werd door paus 
Franciscus op 18 oktober 2015.

De uitspraak van Christus: ‘Aan de vruchten herkent men een boom’ wordt geïllustreerd in Thérèse van Lisieux 
en haar ouders. 
Toch werden Louis en Zélie Martin niet heiligverklaard omwille van hun dochter. 
De Kerk heeft in Louis en Zélie een heiligheid herkend, die profetisch is voor onze tijd. 
Hun voorbeeld toont ons dat heiligheid geen ideaal is dat voorbehouden blijft aan uitzonderlijke zielen, 
godgewijden of martelaren. 
Het is een keuze en een genade die aan elk van ons wordt aangeboden. 

Hélène Mongin (Clermont-Ferrand, 1982) studeerde filosofie. 
Toen ze in contact kwam met de geschriften van Thérèse van Lisieux, ging een wereld voor haar open: 
‘Thérèse werd voor mij een zus; en zodoende werd ik vanzelf een kind van de ouders Martin’. 
Met  Louis en Zélie Martin. Heiligheid in het dagelijkse leven  schreef ze een toonaangevende biografie over de 
ouders van Thérèse van Lisieux.

Incl. BTW

€ 14,95

Heiligheid in het dagelijkse leven

188 Paperback

Louis et Zélie Martin  Les saints de l'ordinaire

Betsaida

Emmanuel

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Hélène MonginAuteur

Viviane De Rycke-VerhoevenVertaler



De priester als profeet

7-9-2017

978 94 91991 50 9

In dit boek worden tien zeer gevarieerde persoonlijkheden beschreven; mannen van God wier passie het was, 
mensen te ontmoeten en naar God te brengen. Deze priesters tonen de rijke mogelijkheden van hun 
levensstaat, en staan in belangrijke mate garant voor de vitaliteit van de Kerk van Jezus Christus. Ook wordt in 
hun levensverhaal iets zichtbaar van de telkens terugkerende weerstanden, die steeds opnieuw overwonnen 
moeten worden in de branding van onze wereld. De overtuigende priester weet zich daarbij door God geleid, 
en vindt telkens opnieuw genadevolle vreugde in zijn leven te midden van de mensen.
  
    Niels Stensen, (Denemarken, † 1686) 
    Jean-Marie Vianney, pastoor van Ars (Frankrijk, † 1859) 
    Damiaan De Veuster, (België, † 1889) 
    Titus Brandsma (Nederland, † 1942) 
    Antoine Chevrier (Frankrijk, † 1879) 
    John Henry Newman (Engeland, † 1890) 
    Edward Poppe (België, † 1924) 
    Petrus Donders (Nederland, † 1887) 
    Eustachius van Lieshout (Nederland, † 1943) 
    Karl Leisner (Duitsland, † 1945) 

Mgr. drs. Joris Schröder studeerde theologie, catechetiek en geschiedenis in Straatsburg, Lyon en Nijmegen. 
Hij was bijna twee decennia lang docent in het middelbaar onderwijs; daarna was hij vicaris-generaal in het 
bisdom ’s-Hertogenbosch. 
Als priester is hij als docent en spirituaal verbonden aan het diocesane grootseminarie Sint-Janscentrum, geeft 
hij les aan de Kairos-opleiding in Roermond, verzorgt hij bezinningsdagen en publiceert hij over spiritualiteit.

Incl. BTW

€ 13,50
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Het religieuze zintuig

4-9-2017

978 94 91991 44 8

Hoe ontdekken we de uiteindelijke betekenis van de werkelijkheid? 
Door de werkelijkheid te beleven. 
De enige voorwaarde om altijd en waarachtig religieus

Methode en ervaring: het zijn twee kernwoorden van Giussani. 
Vanaf zijn allereerste godsdienstlessen zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben niet hier om je mijn ideeën in te 
prenten, maar om je een adequate methode te leren waarmee je de dingen, die ik jullie zal vertellen, zelf kunt 
beoordelen. 
En wat ik je zal vertellen, is een ervaring vanuit tweeduizend jaar geschiedenis.’

Ik wens de lezers van dit boek toe, dat zij zich mogen laten verleiden om het onblusbare verlangen van ons hart 
naar het oneindige opnieuw serieus te nemen.
(uit het voorwoord door kardinaal Simonis) 

Luigi Giussani (1922 – 2005) was een Italiaans katholieke priester, theoloog en pedagoog. 
Hij stichtte de internationale beweging  Comunione e Liberazione .

Incl. BTW

€ 14,50
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Geloven vandaag?

31-8-2017

978 90 62570 64 5

Kunnen we in de 21ste eeuw enkel maar toegeven dat de wetenschap het geloof heeft weerlegd?
Inderdaad, de vooruitgang in wetenschappelijke kennis heeft onze kijk op de wereld veranderd. 
We zijn verrijkt met belangrijke ontdekkingen op allerlei gebied (de natuurkunde, de genetica, de archeologie, 
enzovoort).
Maar betekenen de nieuw ontdekte feiten werkelijk het einde van het geloof in een God die Schepper is? 
En wat weten wij nu precies over Jezus van Nazaret? 
Als we ons uitsluitend beperken tot de historische feiten, wat kunnen we dan nog over Hem zeggen? 
Kan de katholieke Kerk in alle redelijkheid staande houden dat de volle waarheid op godsdienstig gebied alleen 
bij haar te vinden is? 
Alleen al het idee dat er een onafhankelijke waarheid buiten onszelf zou bestaan, botst toch onherroepelijk 
met de vrijheid waar de mens recht op heeft?

De auteur van dit boek gaat rechtstreeks de confrontatie met deze vragen aan, in dialoog met filosofen als 
Blaise Pascal, John Henry Newman, Joseph Ratzinger (alias paus Benedictus XVI) en met een groot aantal 
intellectuelen, afkomstig uit verschillende disciplines. 
Een heilzaam en diepzinnig boek, geschreven in een duidelijke taal die de lezer bij het betoog betrekt.

Manuel Cabello werd geboren in 1944 en werd in 1973 in Madrid tot priester gewijd. 
Hij is doctor in de theologie. Hij heeft jarenlang in Rome gewerkt. 
Sinds 1991 woont en werkt hij in Brussel.

Incl. BTW

€ 13,50
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Levend Brood voor onderweg

24-8-2017

978 94 91991 43 1

De litanie van het Heilig Sacrament werd op muziek gezet door Wolfgang Amadeus Mozart, maar ook door zijn 
vader Leopold en door tal van andere componisten, waaronder Michael Haydn, Giovanni Alberto Ristori en Jan 
Dismas Zelenka.

Op een gedegen en overzichtelijke wijze geeft dit boek toelichting bij de bijbelse en theologische 
achtergronden van de verschillende aanroepingen van deze litanie. Internationaal is dit werk enig in zijn soort.

Het boek is een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in de theologie van de eucharistie en in de 
religieuze beeldtaal van een centraal gegeven in de christelijke kunst.

Ton van Eijk (Breda, 1936), priester van het bisdom Rotterdam, was verbonden aan de voorgangers van de 
huidige Tilburg School of Catholic Theology te Amsterdam en Utrecht en aan de opleiding op Bovendonk. 
Zijn onderwijs en publicaties liggen op de terreinen Kerk, sacramenten (met name de eucharistie) en 
oecumene. 
Van 1999-2007 was hij voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

Incl. BTW

€ 15,50
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Het fundament van onze hoop

19-5-2017

978 90 62570 62 1

Het fundament van onze hoop  is een vraaggesprek tussen kardinaal prefect Gerhard-Ludwig Müller en 
priester-uitgever Carlos Granados.

In dit boek laat kardinaal Müller zijn licht schijnen op diverse actuele uitdagingen in Kerk en samenleving.
Zijn gepassioneerde apologie van de christelijke hoop getuigt van een gelovige en geïnformeerde visie op de 
wereld van vandaag en nodigt de lezer telkens weer uit tot reflectie en geloofsverdieping.

Kardinaal Gerhard-Ludwig Müller (Mainz, 1947) is sinds 2 juli 2012 prefect van de Congregatie voor de 
Geloofsleer.
Op 22 februari 2014 werd hij door paus Franciscus tot kardinaal gecreëerd.

Carlos Granados García  (Madrid, 1974) is priester, theoloog, universiteitsdocent en algemeen directeur van de 
grote Spaanse uitgeverij BAC.

Incl. BTW

€ 14,50
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Honderd jaar Fatima

17-5-2017

978 90 62570 60 7

Op 13 mei 1917 verscheen Onze Lieve Vrouw voor het eerst aan de kinderen van Fatima: Lucia (10 jaar), 
Francisco (8) en Jacinta (7). 
Elke maand kwam ze terug en de laatste keer, 13 oktober, deed ze voor een minstens 50.000-koppige menigte 
een wonder dat zijn weergave niet heeft in twee duizend jaar christendom: het zonnewonder.

Daarmee onderstreepte Zij het uitzonderlijke belang van de boodschappen die ze de kinderen had gegeven 
voor Kerk en mensdom en die dan ook moeten worden begrepen tegen het decor van dit verbijsterende 
evenement. 
Ze zei en voorspelde onrustbarende dingen. 
Toch was haar verschijnen aan de onbedorven, onbevangen kinderen een lente-achtige romance. 
Een stukje hemel raakte de aarde aan en straalde door zelfs in de alarmerendste van haar mededelingen en 
aanmaningen.

Hoe dieper we doordringen in haar boodschappen, hoe duidelijker het wordt dat zij steeds urgenter worden en 
bedoeld zijn als oriëntatie en reddingsboei voor Kerk en wereld, in een tijd dat de machten van de duisternis 
een ongehoorde poging doen de zielen in het eeuwige ongeluk te storten en de wereld in chaos en destructie. 
Er is veel meer aan de orde dan het ‘derde geheim’.
Maar de duisternis zal tenslotte uitlopen op een moreel en religieus herstelde beschaving die God en Zijn Kerk 
zal hebben teruggevonden. 
De rol van de Moeder Gods daarbij en haar bescherming zullen dan blijken.

Dr. Gerard J.M. van den Aardweg heeft op zijn vakgebied, psychologie en psychotherapie, boeken geschreven 
die in meerdere talen zijn vertaald. 
Over een onderwerp op het grensgebied van psychologie en religie gaat zijn studie over verschijningen van 
zielen uit het Vagevuur, ‘Hongerende Zielen’ (De Boog, 2008; ‘Hungry Souls’, Charlotte NC: TAN). 
Sinds lang heeft hij zich in ‘Fatima’ verdiept; in 1988 verscheen zijn ‘Fatima 1917’ (Brugge: Tabor), waarvoor 
zuster Lucia, de oudste zieneres, een kleine beschouwing schreef. 
Sindsdien is er veel rondom ‘Fatima’ gebeurd.

Incl. BTW
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De ware vreugde

18-4-2017

978 94 91991 42 4

Op mijn 75 en na een heel leven in landen met veel sociale, politieke en religieuze spanningen ben ik een 
wonderlijk gelukkig man.
Terwijl ik dit schrijf, voel ik zelfs een zekere schaamte dat ik zo gelukkig ben in een wereld met zoveel vormen 
van lijden.

Het leven in toewijding aan God is voor mij een bron van vreugde vanuit een altijddurende liefde. 
De ware vreugde kan enkel de vrucht zijn van een leven dat gegeven wordt zonder voorbehoud of 
compromissen. 
In de evangelische raden is de zelfverloochening de voorwaarde voor een zelfontplooiing die nooit ophoudt.

Pater Hans Putman s.j. werd geboren te Nijmegen in 1938. 
Hij werkte lange tijd als missionaris in Soedan en Egypte. 
Sinds 2013 woont en werkt hij in Israël.

Incl. BTW
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Van het 25e uur tot het uur dat eeuwig duurt

6-4-2017

978 94 91991 40 0

Dit boek, dat de schoonheid van het geloof en van de liturgie beschrijft, laat aloude geloofswaarheden op een 
nieuwe wijze oplichten. 
Gheorghiu leert ons op een andere wijze te kijken naar de mysteries van God en van het menselijke leven.

C. Virgil Gheorghiu (1916-1992) was een zeer begenadigd verteller en journalist, die priester werd van de 
Roemeens-orthodoxe Kerk. 
In het boek Van het 25e uur tot het uur dat eeuwig duurt schildert hij met meesterlijke eenvoud een literaire 
icoon van zijn vader, de priester Constantin Gheorghiu.

Dit is het mooiste boek, dat ik ooit gelezen heb. 
Paul Gilis, priester en classicus

Incl. BTW

€ 12,50
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Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie - geactualiseerde 
uitgave

28-3-2017

978 94 91991 38 7

Nieuwe evangelisatie: twee woorden die van alles kunnen oproepen. Maar waar gaat het wezenlijk om?

Dit compendium zet de belangrijkste kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie op een rij. 
Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en  Evangelii Nuntiandi  (1975) tot en met paus Franciscus.
Deze teksten maken duidelijk, dat de nieuwe evangelisatie niet alleen iets is van bisschoppen, priesters en 
religieuzen, maar een opdracht bevat voor àlle gelovigen.
Niemand kan na het lezen van dit Compendium nog zeggen dat evangelisatie één van de vele taken van de Kerk 
is. 
Het is dé taak van de Kerk: zij bestaat om te evangeliseren.

Mgr Liesen, bisschop van Breda, schrijft in het voorwoord:
"Dit compendium geeft antwoord op de vraag wat 'evangelisatie' is, wat er nu 'nieuw' aan is en geeft zelfs 

aanzetten voor wat we kunnen gaan doen. 
Het is dus én een naslagwerk én een aansporing om aan de slag te gaan."
  
Dit Compendium is samengesteld door medewerkers van: Centrum voor Parochiespiritualiteit, Uitgeverij 
Betsaida, Katholiek Alpha Centrum. 

Incl. BTW
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Als een verterend vuur

14-3-2017

978 94 91991 35 6

Ik ga hete hangijzers bespreken, als zoon van de Kerk. 
Toen bisschop Athanasius van Alexandrië, praktisch geheel alleen, weerstand bood aan het Arianisme, dat het 
geloof ernstig bedreigde, verliet Antonius de Grote zijn teruggetrokkenheid om Athanasius in diens strijd bij te 
staan. 
Ik ben nu sedert meer dan dertig jaar monnik en sinds een kwart eeuw priester. Ga ik zwijgen?

In dit boek komen verschillende thema’s aan bod: de roeping van de mens om God te ontmoeten, de morele 
crisis in de huidige samenleving en in de Kerk, de slogan van de ‘nultolerantie’, de gaven van het priesterschap 
en van het godgewijde leven, het innerlijke leven en het geestelijke vaderschap. 
De rode draad van dit betoog zijn de thema’s van barmhartigheid, mededogen en wederzijdse vergeving.

Dom Samuel Lauras trad in 1983 in bij de abdij van Sept-Fons (Frankrijk). 
In 1990 werd hij tot priester gewijd. 
Hij is de stichter en eerste abt van de jonge en levendige Trappistenabdij ‘Onze-Lieve-Vrouw van Nový Dvur’ in 
Tsjechië.

Incl. BTW

€ 13,75
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Secularisation & Europe

2-3-2017

978 94 91991 39 4

In 2015 vond aan het Sint-Janscentrum een wetenschappelijk colloquium plaats met internationale sprekers, 
naar aanleiding van de verjaardag van de val van de Berlijnse Muur.

De teksten van de lezingen, die gehouden werden tijdens dit colloquium, zijn nu verzameld in de bundel   
Secularisation & Europe , een uitgave van uitgeverij Betsaida in samenwerking met de wetenschappelijke 
uitgeverij van de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II in Krakau.

Incl. BTW
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De stille strijd

18-1-2017

978 94 91991 37 0

Nagenoeg iedereen kent in de eigen familie- of vriendenkring mensen die gebukt gaan onder anorexia nervosa. 
Slechts weinigen beseffen echter welk lijden deze eetstoornis teweegbrengt.

De Engelse zuster Marie Thérèse werd vanaf haar prille jeugd seksueel misbruikt en kreeg anorexia nervosa 
toen ze elf jaar was. 
In dit boek geeft de auteur een krachtig, persoonlijk verslag van haar worsteling. 
Het is geen vrome vertelling. 
Zuster Marie Thérèse vertelt haar strijd op een prudente wijze maar met volkomen openheid en met een groot 
psychologisch inzicht. 
Het feit dat ze, ondanks alles, haar diepe verlangen om karmelietes te worden tot vervulling kon brengen, geeft 
een bijzondere dimensie aan haar levensgeschiedenis.

De stille strijd is een ontroerend getuigenis van de wil om, ondanks alle innerlijke verwonding en pijn, een 
volwaardig leven te kunnen leiden. 
Dit boek vertelt een aangrijpend levensverhaal van strijd, mislukking en uiteindelijk overwinning.

Het gebed is een krachtige manier om vrede te vinden; het neemt je mee naar een plek diep in jezelf waar zelfs 
anorexia je niet bereiken kan. 
Ik geloof dat iedereen van binnen zo’n heilige plaats heeft. 
Zuster Marie Thérèse van het Kruis

Incl. BTW

€ 13,50
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