
Uit de pen van Pater Pio

29-11-2016

978 90 81891 72 1

Iemand heeft mijn brevier gestolen. Wat moet ik doen? ... 
Ik kan niet meer. Ik voel mijzelf verbrijzeld worden... 
Laat je daarom troosten door Jezus en verheug je, zelfs midden in de bekoringen en beproevingen... 
Alles in mij bloedt 
en dikwijls ben ik gedwongen toe te zien,
hoe het bloed ook naar buiten stroomt. 

Dit zijn enkele woorden uit de pen van Pater Pio (1887-1968).

Heel zijn leven door heeft hij brieven geschreven. 
Hij schrijft vanuit zijn hart, overeenkomstig het moment. Raadgevingen, maar ook over zijn visioenen, stigmata 
en innerlijke duisternis.

Uit de hele brievencollectie, die zo'n 4000 bladzijden beslaat, is een bloemlezing gemaakt van 100 brieven.
50 brieven uit het leven gegrepen 
25 brieven over zijn leven in Christus 
25 brieven aan zijn geestelijke dochters 

Deze brieven laten ons verder kennis maken met deze buitengewone Kapucijn. 
Wij volgen hem op zijn weg, vooral op zijn weg met Christus.

Incl. BTW

€ 12,50

100 brieven die tot het hart spreken

352 Paperback

DeBoog

Alpha / Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Jeroen Smith pr.Auteur



God of niets

26-11-2016

978 94 91991 36 3

Ik weet niet waarom, maar God is altijd met uitgestoken hand naar mij toegekomen om me te begeleiden op 
de meest belangrijke wegen.
God heeft in mijn leven alles gedaan. 
Ik heb van mijn kant slechts willen bidden. 
Ik ben er zeker van dat het kardinaalsrood de weerschijn is van het bloed van de missionarissen, die tot in het 
diepste van Afrika zijn doorgedrongen om in ons dorp het evangelie te brengen. 

Kardinaal Robert Sarah werd geboren te Guinee in 1945, in een periode dat het land verscheurd werd door een 
bloedige dictatuur. 
Amper 33 jaar oud werd hij de jongste aartsbisschop ter wereld, die zich met een tomeloze energie heeft 
ingezet voor de bevrijding van zijn volk. 
Paus Johannes Paulus II riep hem in 2001 naar Rome, paus Benedictus XVI creëerde hem in 2010 tot kardinaal 
en paus Franciscus maakte hem tot één van zijn naaste medewerkers aan de Curie.

Met de vrijmoedigheid die hem kenmerkt, spreekt kardinaal Sarah in dit boek over de Kerk, over de moderne 
samenleving, over de ontwikkelingen in Afrika en in de westerse wereld, over de moraal, over de waarheid, 
over het kwade in de wereld en - telkens weer - over God. 
  
Naar mijn mening dienen we allereerst met God bezig te zijn. 
De westerse samenleving is georganiseerd alsof God niet bestaat. 
God geraakt ver uit beeld wanneer de belangrijkste zorgen van de mens vrijwel uitsluitend gericht zijn op 
economie, technologie of onmiddellijk materieel geluk, dat op onwaarachtige wijze het gevoel aanspreekt. 
De Kerk heeft op die existentiële afgrond maar één antwoord: 
ze moet Christus, zijn heerlijkheid en zijn hoop uitstralen. 
Ze moet steeds verder de genade uitdiepen van de sacramenten, die de uiting van Gods levendmakende 
aanwezigheid zijn. 
Alleen zo kan God zijn plaats terugvinden.

Incl. BTW

€ 14,50

Gesprek over het geloof

368 Paperback

Dieu ou Rien, Entretien sur la Foi

Betsaida

DeBoog

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Kardinaal Robert SarahAuteur

Nicolas DiatCo-auteur



In de leer bij het Evangelie - Jaar A

24-11-2016

978 94 91991 34 9

De boodschap die Jezus verkondigt is geen waarschuwend vingertje. 
Hij brengt een Blijde Boodschap. Wat houdt deze Blijde Boodschap precies in?

In dit boek worden de evangelielezingen van de A-cyclus van een kort commentaar voorzien. 
Het zijn bescheiden pogingen om oude bijbelfragmenten als een immer actuele, goddelijke boodschap te doen 
overkomen bij de hedendaagse gelovige christen.

Valeer Neckebrouck (1936) is priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, doctor in de theologie en in de 
sociale en culturele anthropologie. 
Hij werkte in verschillende landen van Afrika en Latijns-Amerika.
Als hoogleraar was hij verbonden aan de Theologische Faculteit Tilburg en aan de Katholieke Universiteit 
Leuven.

Incl. BTW

€ 14,95

Homilieën bij de evangelielezingen van cyclus A van het kerkelijk jaar

292 Paperback

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

NIET MEER LEVERBAAR

Prof. Dr. Valeer Neckebrouck pr.Auteur



Maria Elisabeth Hesselblad

16-11-2016

978 94 91991 33 2

Maria Elisabeth Hesselblad (1870-1957) was een Zweedse bekeerlinge. 
Bezield met de geest van de heilige Birgitta, de 'grote mystica van het noorden', werd ze de stichteres van de 
nieuwe tak van de Orde van de Allerheiligste Verlosser, die gezegend werd met veel roepingen.

Op 24 april 1957 stierf Moeder Elisabeth Hesselblad op 86 jarige leeftijd.
Paus Johannes Paulus II verklaarde haar zalig op 9 april van het Heilig jaar 2000.

Voor hulp die zij en haar Orde gedurende de Tweede Wereldoorlog aan de Joden verleende, ontving Elisabeth 
Hesselblad in 2004 postuum de Medaille van de rechtvaardigen onder de Volkeren en werd haar naam 
gebeiteld op de Heldenzuil van de Tuin der Rechtvaardigen onder de Volkeren bij Yad Vashem te Jeruzalem. 
Op 5 juni 2016 werd Moeder Elisabeth door paus Franciscus heiligverklaard.

Het leven van Moeder Elisabeth draagt de boodschap, als een wens voor alle religieuze van de Orde der 
Birgittinessen: De eenheid is onze missie.

Incl. BTW

€ 12,00

En de nieuwe tak van de Orde van de Allerheiligste Verlosser van de Heilige Birgitta

308 Paperback

Mother Elisabeth: The Resurgence of the Order of saint Birgitta

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

 

Marguerite TjäderAuteur



Hé hallo! God houdt van je!

30-9-2016

978 94 91502 10 1

Betsaida komt met een nieuw boek van Birgit Minichmayr, in dit geval een ‘werkboek’. 
Tegelijk met het boek wordt ook een bijbehorende CD uitgebracht met liedjes gezongen door de KISI kids.

Birgit beschrijft het nieuwe boek als volgt:
Dit boek is tot stand gekomen na veel uitproberen en ervaren.
Ik ben moeder van 3 kinderen en al vele jaren actief betrokken bij een ouder-kindgroep.

Waarom ben ik bezig met een peuter-kleuter-uurtje?

Omdat het zo leuk is! De kinderen uit onze groep zijn geweldig en zitten vol humor. (De jouwe vast ook?!) 

Omdat ik ervan overtuigd ben dat God met deze jonge mensen begaan is, dat Hij veel van hen houdt en hen 
iets van zichzelf wil tonen. 

Omdat veel ouders onzeker zijn: ‘Ik wil mijn kind wel christelijk opvoeden, maar hoe moet dat dan?’ Dit boek 
wil hen hierbij helpen en suggesties bieden. 

God houdt van kleine kinderen en het is belangrijk dat wij hen vertellen over hun ‘Vader in de Hemel’. 
Daartoe wil ik jullie echt aanmoedigen, want het is zo bijzonder!

Maar vooral wens ik jullie Gods zegen, veel creativiteit en energie, en een groot hart voor onze kleintjes.
Birgit Minichmayr

Incl. BTW

€ 12,00

104

Hallo du - Gott liebt dich so!

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

 

Birgit MinichmayrAuteur



De theologie van het lichaam

11-9-2016

978 94 91991 27 1

Van opleiding was Karol Wojtyla (1920-2005) filosoof. 
Aan de universiteit van Lublin doceerde hij antropologie: de wijsgerige kijk op de mens en op zijn handelen.

Toen hij in 1978 paus Johannes Paulus II werd, had hij aantekeningen liggen voor een nieuw boek, dat hij niet 
meer gepubliceerd heeft. 
Deze notities vormden later de basis voor de reeks catechesen, die hij van 1979 tot 1984 aan dit onderwerp 
wijdde, en die bekend werden onder de naam  "De Theologie van het Lichaam".

Voor het eerst verschijnt  "De Theologie van het Lichaam"  integraal in Nederlandse vertaling, met een 
uitvoerige inleiding, verklarende aantekeningen en uitgebreide indexen. Ook het Memorandum van Krakau is 
opgenomen in dit boek.

Bijbelse geloofsovertuigingen, gelezen doorheen het perspectief van de moderne filosofie, leggen in  "De 
Theologie van het Lichaam"  de grondslag voor een geheel nieuwe kijk op het mysterie van de mens, die het 
vermogen in zich draagt om liefde uit te drukken en leven door te geven.

Incl. BTW

€ 32,95

Voor het eerst verschijnt  De Theologie van het Lichaam  integraal in Nederlandse 
vertaling, 

756 Hardcover

La Théologie du corps de Jean Paul II

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

 

Paus Johannes Paulus IIAuteur

Yves SemenRedactie

Kardinaal Marc OuelletVoorwoord

Kardinaal Wim EijkVoorwoord

Aartsbisschop Jozef de KeselVoorwoord

Selina De MaeyerFotografie Kaft



Ik heb dorst

30-8-2016

978 90 81891 71 4

Op 4 september werd Moeder Teresa van Calcutta heiligverklaard, precies één de dag vóór haar 19e sterfdag. 
Naar aanleiding van deze historische gebeurtenis bracht Betsaida, in samenwerking met het Katholiek Alpha 
Centrum en met De Boog, een boek uit over deze grote heilige.

Jacques Gauthier plaatst in Ik heb dorst  Moeder Teresa en de heilige Thérèse van Lisieux naast elkaar. 
Gauthier bespreekt het verlangen naar God van deze heiligen, dat hen beiden gemaakt heeft tot patrones van 
de missie.

Een toegankelijk boek dat een absolute aanrader is voor ieder die de heilige Moeder Teresa van binnenuit wil 
begrijpen.

Incl. BTW

€ 9,75

Thérèse van Lisieux en Moeder Teresa van Calcutta

133 Paperback

DeBoog

Alpha / Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Jacques GauthierAuteur



Gods plan met je lichaam m/v

17-8-2016

978 94 91991 28 8

Tweezijdig boekje voor tieners over het plan van God met jouw lichaam.
Aan de ene kant beschrijft Jason Evert Gods plan met het lichaam van de vrouw - draai je het boekje om, 
beschrijft hij Gods plan met het lichaam van de man.

Dus eigenlijk twee boekjes in één waarin de schrijver Jason Evert vanuit de Theologie van het lichaam van paus 
Johannes Paulus II de jonge mensen laat zien hoe zij tot een dieper begrip kunnen komen van hun vrouw- en 
man-zijn.

Het boek is voorzien van een voorwoord door Christopher West.

Incl. BTW

€ 8,95

Tweezijdig boekje over het plan van God met jouw lichaam. Aan de ene kant beschrijft 
Jason Evert Gods plan met het lichaam van de vrouw - draai je het boekje om, beschrijft 

106

Theology of the body for Him/Her

Betsaida

DeBoog

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

NIET MEER LEVERBAAR

Jason EvertAuteur

Annemarie Wijns-KlarenbeekVertaler



Pure womanhood

13-8-2016

978 94 91991 31 8

Als jonge vrouw kun je tegenwoordig gemakkelijk in leugens geloven als het om de liefde gaat. 
Want wat zeg je tegen jezelf?

Jongens willen geen zuiver meisje
Ik doe er toch niemand kwaad mee
Het is gewoon leuk
Mijn lichaam, mijn keuze
Als ik nee zeg, raak ik hem vast kwijt, Ik kan niet alleen zijn
Voor mij is het te laat,  Welke goede jongen zou mij nou willen?
Het is onmogelijk om zuiver te blijven.

Elke vrouw verlangt naar echte liefde, maar vaak hebben we het al opgegeven. 
In  Pure Womanhood  geeft Crystalina Evert je nieuwe hoop. 
Haar krachtige getuigenis is helder en duidelijk en laat je zien dat ware liefde mogelijk is, hoe je verleden er ook 
uitziet.

Incl. BTW

€ 5,95

Wees een vrouw naar Gods hart

72 Paperback

Pure Womanhood

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

 

Crystalina EvertAuteur



Het katholieke geloof ontdekken

13-8-2016

978 94 91991 30 1

Hoe geef je antwoord op alle vragen die kinderen hebben over God, het christelijke geloof en de katholieke 
Kerk? 
Zou het niet leuk zijn als je daar prachtige, eenvoudige verhalen voor kon gebruiken?

Het katholieke geloof ontdekken  neemt kinderen mee door de Bijbel, helpt hen om te ontdekken wie Jezus is, 
vertelt over de geschiedenis van de katholieke Kerk en legt uit wat het katholieke geloof allemaal inhoudt. 
Dankzij de eenvoudige taal en de schitterende illustraties is het een boek geworden waar kinderen uren van 
kunnen genieten.

Incl. BTW

€ 19,90

Van de bijbel tot de sacramenten

176 Hardcover

Théo Benjamin

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

 

Christine PedottiAuteur

Michel DubostCo-auteur

Magreet van BoheemenVertaler



7 Ontdekkingen over de biecht

28-7-2016

978 94 91991 29 5

“ Als we de oneindige liefde en tederheid van deze Vader, die wacht tot wij naar Hem toekomen in de biecht, 
maar echt zouden kunnen begrijpen! ” 
auteur Vinny Flynn.

Dit boek verscheen in het Jaar van Barmhartigheid, uitgeroepen door paus Franciscus. 
Het laat u (hernieuwd) kennismaken met het geschenk van de biecht, het sacrament van verzoening. 
Laat u inspireren en bemoedigen om dit geschenk uit te pakken en te gebruiken.

Vinny Flynn is Executive Director  van  MercySong Ministries of Healing , auteur van meerdere boeken over de 
sacramenten en over de Goddelijke Barmhartigheid. 
Vinny Flynn is leraar en vader van 7 kinderen.

Incl. BTW

€ 11,90

Meer dan een boodschappenlijst

182 Paperback

7 Secrets of confession

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

 

Vinny FlynnAuteur

Hilde de WinneVertaler



Je lichaam om lief te hebben

16-6-2016

978 94 91991 25 7

Dit boek richt zich tot alle mensen die bezig zijn met vragen rond seksuele moraal. 
Maar ik richt me eerst en vooral tot de jongeren. 
Het zijn de studenten die ik aan de universiteit ontmoette en daarna in mijn bisschoppelijke zending, die mij 
ertoe gebracht hebben over deze vragen na te denken en mij hebben aangezet om mijn overtuigingen 
hieromtrent neer te schrijven. 
Daarom veroorloof ik mij om me in dit boek op een vertrouwelijke manier en op gesprekstoon met hen te 
onderhouden.

Verschillende generaties katholieke jongeren zijn opgegroeid met het standaardwerk van Mgr. Léonard, Jezus 
en je lichaam. 
In dit boek zette de toenmalige bisschop van Namen op een zeer heldere en toegankelijke wijze, en zonder een 
blad voor de mond te nemen, de katholieke seksuele moraal uiteen.  
Mgr. Léonard heeft Jezus en je lichaam grondig gereviseerd. Bij Betsaida verschijnt nu de nieuwe druk van deze 
klassieker, met als titel: Je lichaam om lief te hebben.

Een aanrader voor iedereen die de achtergronden wil kennen van de katholieke moraal: ondubbelzinnig en 
toch genuanceerd, tegendraads en toch aantrekkelijk.

Mgr. André Léonard was gedurende meer dan twintig jaar hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en 
tevens dertien jaar president van het Séminaire Saint-Paul in Louvain-la-Neuve, voordat hij in 1991 bisschop 
werd van Namen. 
Van 2010 tot aan zijn emeritaat in 2015 was hij aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Incl. BTW

€ 12,50

De seksuele moraal uitgelegd aan jongeren

124 Paperback

Ton corps pour aimer

Betsaida

Emmanuel

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

mgr. André LéonardAuteur



100 Hagenpreken

22-5-2016

978 94 91991 26 4 Incl. BTW

€ 9,50

212 Paperback

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

NIET MEER LEVERBAAR

Michel HagenAuteur



Marinus Bekkers

10-5-2016

978 94 91991 22 6

Hij leefde in het midden van de twintigste eeuw, had het allerkortste episcopaat van alle Bossche bisschoppen 
en werd niettemin de bekendste bisschop van de stad. 
Het zijn omstandigheden, die tegenstrijdig lijken maar die elkaar in wezen versterken.

Vooral dank zij de vaderlandse media en het beeld dat zij van hem schiepen, werd deze dertiende bisschop van 
’s-Hertogenbosch bij gelovige katholieken in het hele land en bij vele niet-gelovigen de populairste van alle 
bisschoppen – tot ver na zijn veel te vroege dood, nu 50 jaar geleden.

Wat was dat toch in het leven van deze gewone Rooise jongen? 
Het is een vraag die bij velen nog steeds leeft. 
Het antwoord is even eenvoudig als verhelderend: 
bisschop Bekkers sprak met liefde tot de mensen, de gewone mensen van zijn bisdom en van heel Nederland, 
die worstelden met grote levensvragen.

Postuum verscheen dit boek van dr. Jan Peijnenburg, oud-archivaris van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. 
Rector Peijnenburg heeft dit werk mede geschreven als een eerbetoon aan de bisschop die hem tot priester 
gewijd heeft en die hem een studie-opdracht in de kerkgeschiedenis verleende.

Incl. BTW

€ 7,95

Een gewone bisschop voor gewone mensen.

84 Paperback

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

 

Dr. J.W.M. PeijnenburgAuteur



Katholieken evangeliseren

22-4-2016

978 94 91991 24 0

Het standaardwerk van de gevierde Amerikaanse auteur en bekeerling Scott Hahn, Katholieken evangeliseren. 
Handboek voor de nieuwe evangelisatie . 

De titel is bewust dubbelzinnig:  Katholieken evangeliseren . 
Moeten katholieken evangeliseren, of dienen zij geëvangeliseerd te worden? 
Ontdek het antwoord in dit handboek, dat het eerste is in zijn soort in ons taalgebied.

De nieuwe evangelisatie is een taak waartoe Christus ons allen oproept. 
Het is dé grote uitdaging van de kerk in de 21e eeuw. 
Het is de opdracht waarmee u en ik zijn belast. 
Het doel van dit boek is om die opdracht in detail uiteen te zetten – wat zij inhoud, hoe wij haar kunnen 
uitvoeren, en wat wij geacht worden te verkondigen.

Dit boek kan worden beschouwd als een handboek voor de nieuwe evangelisatie. 
Of misschien nog beter, het kan worden gezien als een handboek voor de uitvoering van onze opdracht, een 
gids om ons te helpen begrijpen wat het betekent om een geëvangeliseerde katholiek en een evangeliserende 
katholiek te zijn en daar ook naar te leven.

Incl. BTW

€ 12,50

Handboek voor de nieuwe evangelisatie

184 Paperback

Evangelizing Catholics

Betsaida

Alpha / DeBoog

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

 

Scott HahnAuteur



Het dagboek van mijn ziel

21-4-2016

978 90 62570 56 0

Ik begrijp wel dat men van een paus alles wil weten en dat alles van nut kan zijn voor de geschiedschrijving …
Mijn ziel ligt vervat in juist deze bladzijden, die meer over mij zeggen dan welk ander geschrift ook.
Johannes XXIII

Het dagboek van mijn ziel van paus Johannes XXIII (1881-1963) mag men gerust een uniek document noemen: 
al op het kleinseminarie begon hij notities te maken over zijn geestelijke vooruitgang, en hij zou dit blijven doen 
tot aan zijn dood als paus.

Voor velen is Johannes XXIII vooral de paus van het Concilie, ‘de goede paus’. 
Maar hoe was hij als mens? Hoe beleefde hij zelf het geloof? 
Deze bloemlezing uit zijn dagboek, die is ingedeeld volgens geestelijke thema’s, doet hem kennen als nooit 
tevoren en toont ons ‘de ziel van een heilige’.

Incl. BTW

€ 12,50

Een bloemlezing

144 Paperback

DeBoog

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

Co-uitgever(s):

NIET MEER LEVERBAAR

Johannes XXIIIAuteur



Johannes Paulus II en Franciscus: barmhartigheid als prioriteit

22-3-2016

978 94 91991 21 9

Zowel paus Johannes Paulus II als paus Franciscus hebben de barmhartigheid van God verkondigd als een 
geschenk en een opdracht. 
Een geschenk, omdat God ons allen persoonlijk omarmt zoals de vader in het evangelie zijn verloren zoon. 
Een opdracht omdat barmhartigheid, evenals liefde, niet voor zich gehouden kan worden zonder dat het 
uitdooft of verloren gaat.

In dit korte schrijven geeft de auteur aan dat in de overtuiging van deze pausen barmhartigheid in het centrum 
staat van het christelijk getuigenis, de evangelisatie. 
En nu wellicht meer dan ooit.

Marc Timmermans (1964), priester van het bisdom 's-Hertogenbosch en lid van de Gemeenschap Emmanuel, is 
docent moraaltheologie aan het Seminarie Sint-Janscentrum. 
Hij studeerde theologie en filosofie in Louvain-La-Neuve, Brussel en Rome. 
In 2016 promoveerde hij in de theologie.

Incl. BTW

€ 4,95

Barmhartigheid en nieuwe evangelisatie

108 Paperback

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

NIET MEER LEVERBAAR

Dr. Marc TimmermansAuteur



Sterker dan de haat

5-3-2016

978 94 91991 16 5

In mijn leven zitten net zoveel butsen en deuken als op mijn gezicht. 
Mijn neus alleen al is op zevenentwintig plaatsen gebroken. Een drieëntwintigtal breuken heb ik bij het boksen 
opgelopen en vier via mijn vader.
Drie dromen hebben me overeind gehouden: me weg laten sturen van de justitie¨le inrichting waarin ik was 
geplaatst - een topprestatie, tot nog toe door niemand geleverd - bendeleider worden en mijn vader 
vermoorden.
Mijn dromen gingen in vervulling, behalve de laatste dan, al was het op een haar na.
Al die jaren hield wraakzucht mij op de been. 
In de gevangenis van mijn haat werd ik opgezocht door mensen in wie de Liefde huisde en die ervoor gezorgd 
hebben dat ik in mijn hart op de knieën ging.

Ik, zoon van een alcoholist, een verstoten kind, ik heb het noodlot de nek omgedraaid. Ik heb de wetten van de 
genetica in het ongelijk gesteld. 
Daar ben ik trots op. De mens is vrij en kan aan zijn leven een volledig andere wending geven, ten kwade of ten 
goede.
Tim Guénard

Tim (Philippe) Guénard werd geboren in 1958. 
In het boek  Sterker dan de haat  vertelt hij over de pijn van zijn kinderjaren, zijn gebroken jeugd, zijn neergang 
in de criminaliteit en over de genezing van zijn innerlijke wonden. 
Tim Guénard is gehuwd en vader van vier kinderen. 
In zijn huis in de Pyreneeën vangt hij mensen in moeilijkheden op.

Incl. BTW

€ 10,90

328 Paperback

Plus fort que la Haine

Betsaida

Publicatiedatum:

ISBN:

Aantal pagina's:

Uitgever:

 

 

Tim GuénardAuteur

Els Vorstman-ThomeerVertaler

Henk RevisCo-vertaler



De kracht van het gezin
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978 94 91991 23 3

Dit boek bevat 33 toespraken van Paus Franciscus over allerlei aspecten van het gezinsleven, uitgesproken in de 
periode tussen december 2014 en november 2015.

De teksten zijn in de typische stijl van Paus Franciscus: toegankelijk, altijd direct vanuit het hart, met hier en 
daar een kwinkslag en praktische tips, en met een grote liefde voor alle mensen, bijzonder voor de zwakken.
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Een weg naar God voor deze tijd

1-3-2016

978 94 91991 20 2

Godsbeelden komen, godsbeelden gaan. Ook al zijn ze soms eerbiedwaardig en oud, toch zijn ze dikwijls 
tijdgebonden en gedateerd. 
Meestal geven wij ons daar geen rekenschap van. 
Als ze dan plots in onbruik geraken, hun betekenis verliezen of cultureel niet langer houdbaar zijn, besluit men 
gemakkelijk dat God niet bestaat, of zegt men dat Hij in onze cultuur heeft opgehouden te bestaan. 
Zou het kunnen dat juist deze beelden iets verdrongen hebben, dat méér oorspronkelijk was, iets dat we nodig 
hebben om aan oude woorden opnieuw betekenis te kunnen geven? 
In dit boek probeert de auteur dit verdrongene terug te vinden, door op zoek te gaan naar sporen, die aan het 
woord “God” nieuw leven kunnen geven.

Ignace Verhack (1944) is emeritus-hoogleraar aan de KU Leuven en doceerde er metafysica, godsdienstfilosofie 
en hedendaagse filosofie.

Incl. BTW

€ 12,50

Over een zoektocht naar het oorspronkelijke van in onbruik geraakte godsbeelden.
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