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De onbevangenheid die eigen is aan kinderen is vaak een betere aanzet tot geloof dan het scherpzinnigste boek
van de geleerdste professor.
Kinderen verwonderen zich nog en hebben een fijn aanvoelingsvermogen.

De verhalen in dit boek gaan uit van de belevingswereld van kinderen van deze tijd.

De voorvallen zijn alledaags en de personages zou je zo op straat tegen kunnen komen.

Telkens is er een link met een Bijbelverhaal. Als er iets is dat Jezus duidelijk heeft willen maken, dan is het wel
dat God van mensen houdt, toen en nu.

En tegen de mensen zegt Jezus, dat ze moeten worden als kinderen.

Voor kinderen en jeugd is dit eenvoudige boek geschreven,
maar eigenlijk is het bedoeld voor iedereen die zijn of haar onbevangenheid niet heeft verloren (of terug wil
vinden).



uitgeve

Betsaiaa'l

In de leer bij het Evangelie - Jaar C

Homilieén bij de evangelielezingen van cyclus C van het kerkelijk jaar

Uitgever: Betsaida
o € 14,95 e i
Publicatiedatum: 17-12-2015 Inde'leel'
ISBN: 978 949199119 6 Incl. BTW Evangelie
Aantal pagina's: 313  Paperback

van cyclus C van

Auteur Prof. Dr. Valeer Neckebrouck pr.

De boodschap die Jezus verkondigt is geen waarschuwend vingertje.
Hij brengt een Blijde Boodschap. Wat houdt deze Blijde Boodschap precies in?

In dit boek worden de evangelielezingen van de C-cyclus van een kort commentaar voorzien. Het zijn
bescheiden pogingen om oude bijbelfragmenten als een immer actuele, goddelijke boodschap te doen
overkomen bij de hedendaagse gelovige christen.

Valeer Neckebrouck (1936) is priester van het aartshisom Mechelen-Brussel, doctor in de theologie en in de
sociale en culturel anthropologie.

Hij werkte in verschillende landen van Afrika en Latijns-Amerika.

Als hoogleraar was hij verbonden aan de Theologische Faculteit Tilburg en aan de Katholieke Universiteit
Leuven.
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Auteur Jacques Philippe

Waarom is de innerlijke rust in deze tijd zo moeilijk te bereiken en welke strijd zal er geleverd moeten worden
voor momenten waarin het hart rust vindt bij God?

In De Innerlijke rust gaat de schrijver in op de barrieres voor onze omgang met de Allerhoogste: dagelijkse
zorgen, faalangst, angst om te lijden.

Hij leert ons hoe we dan toch kunnen groeien in vertrouwen, hoe wij ons aan God, onze Herder, kunnen leren
overgeven.

Vanuit Bijbel en traditie geeft hij voorbeelden hoe mensen in het verleden zijn omgegaan met eigen en
andermans fouten.

Het boek bemoedigt en helpt mensen dichter bij God te komen, God beter te leren kennen en innerlijke rust te
verkrijgen.

Heel aanmoedigend is de voortdurende nadruk op de positieve kanten van het geloof: liefde, vertrouwen, rust
en op de kracht van het gebed.

Jacques Philippe is lid van de Gemeenschap van de Zaligsprekingen,

waar hij belangrijke taken heeft vervuld (algemene raad, verantwoordelijke voor de priesters en seminaristen,
verantwoordelijke voor de vorming van de priesters).

Hij is priester sinds 1985 en preekt retraites in Frankrijk en in andere landen.

Dit boekje is een gezamenlijke uitgave van stichting De Boog en Betsaida.
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Auteur Jason Evert
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Aan meer dan duizend tieners werd gevraagd wie de grootste invloed had bij het nemen van hun beslissingen
rond seksualiteit: vrienden, leeftijdsgenoten, seksuele vorming, of misschien de media?
Het meest voorkomende antwoord was: mijn ouders.

Wanneer echter aan de ouders werd gevraagd wat ze dachten dat hun kind zou hebben geantwoord, koos
minder dan 25% het juiste antwoord.

De Katholieke Kerk, en blijkbaar ook jullie eigen tieners, beschouwen jullie, ouders, als de belangrijkste
opvoeders van jullie kinderen wanneer het om seksualiteit gaat.

Noch de staat, noch de school, noch de Kerk kan die verantwoordelijkheid overnemen.

Het is niet enkel je recht en je plicht, je bent ook het meest geschikt voor die taak. Jij kent je kind beter dan wie
ook. Je kent jouw kind waarschijnlijk zelfs beter dan het zichzelf kent. Je kent de goede en de minder goede
kanten, de mate van volwassenheid (of het gebrek daaraan) en je kunt voorzien hoe jouw seksuele gedrag van
nu hun toekomstige leven zou kunnen bepalen.

Dat inzicht ontbreekt meestal bij henzelf. Jij hebt die invioed! Gebruik haar!

Jason Evert en Chris Stefanick zijn veelgevraagde sprekers over liefde en seksualiteit.
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365 teksten uit de Traditie van de Kerk

Het boekje Een Jaar van Gods Barmhartigheid , bestaat uit “365 teksten uit de Traditie van de Kerk” en is
samengesteld door Smit en Opstal.

Zij wilden al langer iets doen met het thema barmhartigheid en hadden met paus Franciscus’ aankondiging van
het Jaar van Barmhartigheid direct een mooie aanleiding.

Zij besloten een boekje te maken met voor elke dag van het jaar een citaat over Gods barmhartigheid.
Beginnend met St.-Augustinus wordt dagelijks de heilige van de maand aangehaald over het thema barmhartig-
heid. Bewust is gekozen voor twaalf heiligen door de eeuwen heen, om te benadrukken dat het thema altijd
een grote rol heeft gespeeld.
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Ken jij de geschiedenis van de heilige Juliana?
Als kind heel jong een wees geworden, groeit ze op in het klooster met haar zus Agnes.
Maar Juliana wilde een vriend hebben en op een dag heeft ze een wel heel bijzondere ontmoeting.

De kleine Juliana en het brood van leven vertelt het verhaal van de jeugdjaren van Juliana van Cornillon.
Juliana werd geboren in een dorpje in de buurt van Luik (Belgié).

Als kind werd ze geraakt door de Aanwezigheid van Jezus in het sacrament van de Eucharistie.

Vanaf dat moment heeft ze zich ingezet voor het feest van Sacramentsdag, dat speciaal aan de verering van de
Eucharistie gewijd is.

Na Juliana's dood in 1258 heeft een van haar beste vrienden, paus Urbanus IV, het feest ingesteld voor de
universele Kerk (1264)

Op een zeer toegankelijke en kindvriendelijke wijze wordt verteld over de kinderjaren van Juliana, over haar
vreugden en verdriet, en over haar grote Vriend: Jezus, die ze in de Eucharistie ontmoette.

Elke bladzijde is rijkelijk geillustreerd met aansprekende tekeningen van Anne Junker.

Er is ook nadere informatie opgenomen voor een wandeltocht (een stukje van de Grande Randonnée)
doorheen de streek van de heilige Juliana en langs de beek die haar naam draagt.

Doelgroep Kinderen van 6-10 jaar, ouders, grootouders, peetouders, catechisten en leraren.

Over de auteurs:
Jacques Galloy is gehuwd en vader van 5 kinderen.
Hij is financieel directeur van een bedrijf dat informatietechnische producten voor de televisie levert.

Anne Junker is infografiste en illustratrice.
Zij studeerde aan de Sint-Lukasacademie en zij heeft een Master in lllustration van de Academie des Beaux-Arts
te Luik.

In het boek staan ideeén voor spelletjes rond de kleine Juliana, met verwijzingen naar de mooie websites:
http://www.dekleinejuliana.be

http://www.dekleinejuliana.nl

http://annejunker.ultra-book.com
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Een weg van hoop voor gescheiden en hertrouwd gescheiden gelovigen
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Auteur mgr. André Léonard

De Ker

Vertaler Mariette Jansen

Dit boek behandelt de thematiek van gescheiden relaties en de plaats van nieuw samengestelde gezinnen
binnen de Kerk.

De pastorale zorg voor mensen van wie het huwelijk is vastgelopen vormt een grote uitdaging voor de Kerk in
onze dagen, allereerst vanwege het feit dat het verschijnsel van ontwrichte en nieuw samengestelde gezinnen
wijd verbreid is.

Vervolgens is het een grote uitdaging om op dit gevoelige gebied de waarheid van het onverbrekelijke
christelijk huwelijk te verbinden met een barmhartige benadering van mensen die uit elkaar zijn gegaan,
gescheiden of hertrouwd.

Dit boek is de vrucht van veelvuldig luisteren naar mensen in dergelijke situaties.

In een heldere en directe taal gaat Mgr. Léonard in op de concrete levensproblematieken, waarbij hij zich
inspant om een onverkorte trouw aan het evangelische ideaal, zoals de Kerk dat voorstelt, te verenigen met
een warme openheid voor het lijden van concrete mensen.

Mgr. André Léonard was gedurende meer dan twintig jaar hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en
tevens dertien jaar president van het Séminaire Saint-Paul in Louvain-la-Neuve, voordat hij in 1991 bisschop
werd van Namen.

Van 2010 tot aan zijn emeritaat in 2015 was hij aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Reeds als professor, en later als bisschop van Namen en als aartsbisschop van Mechelen-Brussel heeft Mgr.
Léonard altijd een grote zorg en aandacht betoond voor gezinnen in moeilijkheden.
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Pauli is een klein, zwart schaapje. In dit boek leer je hem beter kennen.
Je zult zien hoe nieuwsgierig Pauli is!

Hij wil altijd nieuwe dingen ontdekken en bedenkt allerlei leuke plannen.
Pauli houdt veel van zijn familie Wollewit.

En hij heeft een bijzonder plekje in zijn hart voor herder Florian.

Dit voorleesboek voor kinderen vanaf 3 jaar werd geschreven door Birgit Minichmayr en bevat
aansprekende en kleurrijke tekeningen.

Deze verhalen vormen een aanleiding om met kinderen te spreken over het geloof in Jezus als de
Goede Herder.

Birgit Minichmayr is auteur van verschillende musicals, liederen en verhalen voor kinderen.

Birgit studeerde theologie. Ze is getrouwd en moeder van drie kinderen.

Samen met haar man leidt ze KISI. www.kisi.nl of www.kisi.be

De schaapjes Pauli en Marie worden ook als knuffelschaapje gratis meegeleverd.
Deze superzachte knuffelbeesten zijn ongeveer 15 cm groot en zijn wit en zwart gekleurd.
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Dialoog met kardinaal

Gerhard-Ludwig Miiller
B/

Het gezin verkeert in zwaar weer. Het aantal echtscheidingen is hoog, vele jongeren trouwen niet meer en het
aantal kerkelijke huwelijken is dramatisch gedaald. Hoe dient de Kerk te antwoorden op deze uitdagingen?
Moet zij haar leer over huwelijk en gezin aanpassen zodat deze niet langer een steen des aanstoots is voor de
moderne mens?

Voor kardinaal Gerhard-Ludwig Miiller vormt het christelijke gezin niet het probleem, maar biedt het juist de
oplossing voor veel van de problemen waar de huidige samenleving mee worstelt. Een gezin dat leeft naar het
Evangelie is een bron van hoop voor Kerk en samenleving. Daarbij verkondigt kardinaal Miiller de inspirerende
boodschap dat de christelijke echtgenoten hun hoge roeping ook kunnen waarmaken, omdat zij door het
sacrament van het huwelijk op bijzondere wijze delen in het goddelijk leven.

In gesprek met Carlos Granados, priester en uitgever, pleit kardinaal Muller voor een ‘Kerk van gezinnen’ en
voor een betere gezinspastoraal. Hij weerlegt ook misverstanden over het huwelijk.

Deze spraakmakende dialoog verscheen oorspronkelijk in het Spaans en is inmiddels in diverse talen vertaald.
Speciaal voor de Nederlandse uitgave schreef mgr. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, een
inleidend voorwoord.

Mgr. Miiller is sinds 2 juli 2012 prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Op 22 februari 2014 werd hij
door paus Franciscus tot kardinaal gecreéerd.



