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‘De paus uit Polen’: zo is Johannes Paulus II bekend geworden. 
Wie was deze sterke en inspirerende figuur, die zo’n grote stempel heeft gedrukt op de katholieke Kerk en op 
de Europese geschiedenis? 
Op deze en vele andere vragen geeft Een leven met Karol antwoord. 
Een boeiend en onthullend boek, geschreven door Stanisław Dziwisz, die als secretaris de paus gedurende 
tientallen jaren het meest nabij stond. 
Een gezaghebbend boek ook, waarop vrijwel alle andere biografieën, documentaires en films over Karol 
Wojtyła zijn gebaseerd.

Een leven met Karol werpt een uniek licht op het ‘mysterie’ dat Johannes Paulus II zo bijzonder en tevens zo 
geliefd maakte. 
In 35 korte, toegankelijke hoofdstukken maakt Dziwisz duidelijk wat het belang is van Wojtyła’s ervaringen in 
Polen voor zijn latere pontificaat. 
Het boek geeft een treffende beschrijving van de snel opeenvolgende gebeurtenissen die het einde van de 
twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw gekenmerkt hebben en die nog steeds van invloed zijn op 
de wereld waarin wij leven.

Zo is Een leven met Karol een belangrijk tijdsdocument, maar bovenal een fascinerende biografie van de man 
die met zijn openheid en zijn charisma als voorbeeld geldt voor de huidige paus Franciscus.

Stanisław Dziwisz werd geboren op 27 april 1939 in Raba Wyżna, in Polen. 
Nadat hij in 1963 door Karol Wojtyła tot priester werd gewijd, was Dziwisz gedurende bijna veertig jaar 
persoonlijk secretaris van de aartsbisschop van Krakau, later paus Johannes Paulus II.
Op 3 juni 2005 werd Dziwisz door paus Benedictus XVI benoemd tot aarts bisschop van Krakau. Hij werd tot 
kardinaal gecreëerd op 24 maart 2006.
Gian Franco Svidercoschi is van Poolse afkomst; hij werd geboren in Ascoli Piceno in Italië op 22 juli 1936. Sinds 
1959 volgt hij als journalist de religieuze en kerkelijke ontwikkelingen. 
In die hoedanigheid was Svidercoschi aanwezig bij het Tweede Vaticaans Concilie. Nadien werd hij vice-
directeur van L’Osservatore Romano. 
Gian Franco Svidercoschi hielp paus Johannes Paulus II bij het redigeren van diens boek ‘Gave en geheim’ 
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H. Oda van Sint-Oedenrode
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In 713 stierf de heilige Oda van Sint-Oedenrode, van geboorte een Schotse prinses. Nadat ze bij het graf van de 
heilige Lambertus te Luik genezen werd van haar blindheid, vestigde zij zich in het dorp dat later naar haar 
vernoemd werd: Sint-Oedenrode. 

Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld is hoogleraar aan de universiteit van Tilburg. 
Hij is gespecialiseerd in cultuur- en maatschappijgeschiedenis, in het bijzonder in Brabant, met nadruk op 
regionale identiteit, cultureel erfgoed en volkscultuur.

Vincent Blom werd in 1998 priester gewijd in ‘s-Hertogenbosch. 
Sinds 2009 is hij pastoor van de H. Odaparochie van Sint-Oedenrode, Son en Breugel. 
Hij bekleedt ook de functie van deken van het dekenaat Veghel/Sint-Oedenrode.

Drs. Richard de Visser studeerde onderwijskunde aan de RUU en klinische psychologie aan de UvT. 
Hij is hoofdman van het Sint-Joris gilde te Sint-Oedenrode en voorzitter van de heemkundige kring ‘De Oude 
Vrijheid’. 

Naar aanleiding van haar 1300e  sterfdag verschijnt dit boek. 
Een eerste hoofdstuk bevat het leven van Oda, geschreven door Godefridus van Rode en vertaald door prof. 
Arnoud-Jan Bijsterveld. 
Van hem is ook de volgende bijdrage, die historische vragen rond het leven van de heilige behandelt. Een 
laatste hoofdstuk, verzorgd door Vincent Blom en Richard de Visser, gaat over de betekenis die het leven van 
Sint-Oda heeft voor mensen van de 21ste eeuw. 
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De oudste teksten van het christendom zijn niet de evangeliën, zoals velen geneigd zijn te denken, 
maar de brieven van de apostel Paulus.
Toch vinden vele mensen het denken van Paulus complex en moeilijk te begrijpen. 
Paulus schrijft over concrete problemen in de Kerk van zijn tijd, en gebruikt daarvoor de denkkaders, 
die hij zelf geleerd had, maar die ver afstaan van onze belevingswereld.

Heldere verklaring van de brieven van Paulus de oudste getuige van het christendom
Het boek Getuige en leraar van het geloof biedt een heldere en toegankelijke inleiding tot het leven 
en het denken van de apostel Paulus. 
In 24 korte hoofdstukken biedt Benedictus XVI een systematisch overzicht van alle thema's die 
belangrijk zijn om Paulus beter te kunnen begrijpen.

De uiteenzetting gebeurt op de heldere wijze, die kenmerkend is voor de paus-professor. 
Daarbij weet Benedictus XVI op een zeer treffende wijze het denken van de apostel Paulus te 
betrekken op de samenleving en op het christelijke leven van de 21ste eeuw.
Het boek is een aanrader voor ieder die zich wil verdiepen in de vroegste bronnen van het 
christendom, voor lectoren, catechisten en leden van bijbelstudiegroepen.
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Dit boek bestaat uit drie delen. Na een definitie van de moraaltheologie en een beknopt overzicht van de stof 
wordt deze wetenschap bestudeerd vanuit twee voorname gezichtspunten. 
Eerst wordt de menselijke dimensie besproken, waarin de moraaltheologie in verband gebracht wordt met de 
menswetenschappen. 
Daarna volgt een onderzoek naar de christelijke dimensie van de moraal, zoals men deze aantreft in de brieven 
van Paulus, in de bergrede van Jezus volgens het Matteüsevangelie en de verklaring ervan door Augustinus, in 
de verhandeling over de Nieuwe Wet van Thomas van Aquino en ook in hedendaagse discussies. 

In het tweede gedeelte wordt de geschiedenis van de moraaltheologie bestudeerd. 
Er volgt een uiteenzetting van de systematische uitwerking van de moraal in het tijdperk van de kerkvaders, in 
de Scholastiek van de 13e eeuw, in de post-tridentijnse katholieke moraalhandboeken en in de confrontatie 
met de protestantse ethiek. 
Tenslotte worden de ontwikkelingen in het huidige tijdperk besproken. 
Het derde gedeelte onderzoekt de grondslagen van het morele leven van de mens: de vrijheid en de wet. Twee 
opvattingen van het begrip 'vrijheid' worden onderzocht: de vrijheid van indifferentie, die de moraal van de 
verplichting heeft voortgebracht, en de vrijheid van gehalte, die ten grondslag ligt aan de moraal van het geluk 
en de deugden, zoals de kerkvaders en Thomas van Aquino deze hebben uitgewerkt. 
Ook  de opvatting over de natuurwet houdt hiermee verband, omdat zij voortkomt uit de belangrijkste 
neigingen van de geestelijke natuur van de mens en aan de bron staat van de menselijke vrijheid. 

Op deze grondslag kan een christelijke moraal opgebouwd worden, die in nauw contact blijft met haar 
bronnen: de Schrift, de H. Geest, de Wet van het Evangelie en de natuurwet. Een dergelijke moraal is ook in 
harmonie met de belangrijke vraag van de mens naar het geluk.  

Het voorwoord bij de tweede editie van dit boek schreefkardinaal Dr. W. Eijk.
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De encycliek  Lumen Fidei (Het licht van het geloof)  is een primeur. 
Niet enkel is het de eerste rondzendbrief van paus Franciscus; het is de eerste encycliek uit de hele 
geschiedenis van de Kerk die geschreven werd 'met vier handen'. 
De concepttekst van zijn voorganger, paus Benedictus XVI, werd door paus Franciscus verder aangevuld en 
uitgewerkt. 
Zodoende combineert de encycliek  Lumen Fidei  de briljante theologische visie van paus Benedictus met de 
Zuidamerikaanse, warme persoonlijkheid van paus Franciscus.

Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden.
Geloven is een weg gaan die voert tot gemeenschap met de levende God.
Paus Franciscus in Lumen Fidei
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Bij gelegenheid van roepingenzondag 21 april 2013 bracht Uitgeverij Betsaida een verzorgde uitgave van de 
homilie die paus Franciscus hield bij de Chrismamis in de Sint-Pieter op donderdag 28 maart.

Deze preek van de paus werd door veel gelovigen wereldwijd als zeer bezielend en motiverend ervaren.
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