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Een vuist tegenover een middelvinger

DOORPIETER DERDEYN

“De dodelijke kwaal van het liberalisme”, daarte-
gen trekt dit stevig intellectuele essay ten strijde.
Scott Hahn en coauteur Brandon McGinley houden
daarbij het midden tussen een theo-sociologische
analyse, een apologetisch politiek statement en
een wake-up call voor ingedommelde gelovigen.

Ze vertrekken vanuit de stelling dat alle religies

en evenzeer de rede het als een plicht zien om
God te danken, niet alleen individueel maar ook

in gemeenschap, voor het leven dat we krijgen en
voor zijn verlossingswerk. Het besef echter van die
plicht zijn wij met de secularisatie verleerd: religie
is louter een privézaak geworden, relatief of sub-
jectief. Maar als de ware religie uit de samenleving
wordt verbannen, komt er een onrechtvaardige,
valse, destructieve voor in de plaats. En die valse
benoemt Hahn als het liberalisme, met in haar
kielzog afgoderij, onrechtvaardigheid, disfunctio-
neren van de samenleving, afbraak van de gemeen-

schap, wanorde, wildernis. Deze symptomen ziet
de auteur waar bijvoorbeeld wordt getornd aan het
traditionele gezin of de zondagsplicht. Daartegen-
over staat de “ware religie die het levensbloed is
van de beschaving”, omdat het de goddelijke orde
weerspiegelt en sacramenteel bewerkstelligt, met
vrede en harmonie als vruchten.

Dat alles klinkt nogal bijtend dualistisch, en de
realiteit zal nog ernstiger zijn, maar tevens veel
genuanceerder. De rake observaties en scherpe
inzichten, die voortbouwen op Hahns eerdere
werk, zullen de aanhangers van zo’n Amerikaanse
stoutmoedige strijdlust wel bevestigen. Al zal de
kritische lezer zeker bedenkingen hebben bij diens
verklaringen en wat af te dingen hebben op zijn
redeneringen. De auteur steekt verdienstelijk een
fakkel aan in de duisternis. Maar al probeert hij er
geen mensen mee te raken, toch jaagt hij zwaaiend
met die fakkel zowat op spookbeelden: bestaat

dat monster van het liberalisme dat enkel verderf
zaait echt? Van de Kerk kan men net zo goed zo’n
zwart-witbeeld opstellen. Tegenover de vuist die hij
maakt kun je tegenwoordig louter een middelvinger
als antwoord verwachten.
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