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Een warme herinnering in twaalf toespraken

DOORPIETER DERDEYN

Paus Benedictus werd verweten een pitbull te zijn.
Hij won niet de harten door natuurlijke charme.
Was het niet eerder door een zekere zachtmoe
digheid dat hij de gemoederen bedaarde en een
nicuwsgierigheid opwekte die intellectuele hori
zonten opende, waarna hij dan mild maar kordaat
de teugels van de rede voerde? Ja, vriend en ‘vijand’
erkenden dat deze paus een groot denker was.

Een proeve van wat hij echt zei in zijn toespraken
bevestigr dit.

Veel van zijn uitgebreide ocuvre werd gepubliceerd
of valt te vinden op het internet. Voor wie graag
nog cens wil kennismaken met deze grote denker
op een bescheiden manier, komt dit boekje zeker in
aanmerking. Twaalf teksten werden geselecteerd
uit zijn pontificaat: zijn homilie als pas verkozen
paus, de meditatie tot de jongeren op de WID in
Keulen, enkele redes tot intellectuelen en hoogge
plaatsten en toespraken tot priesters. Qok hoor je

hem spreken in Auschwitz of tot de lerse Kerk na
het misbruik. En tot slot de laatste audiéntie en zijn
geestelijk testament.

Je hoort een intellectueel zwaargewicht analyses
geven van onze samenleving, van de verhouding
tussen geloof en rede of de grondbeginselen van
het recht en over de interpretatie van het Tweede
Vaticaans Concilie. De toon is steeds opbouwend,
al kan hij best kritisch zijn, vooral tegen het strakke
positivisme: “Ik zag hoe uit de wirwar van hypothe
sen telkens weer de rede van het geloof naar voren
getreden is en naar voren treedt. Jezus Christus is
werkelijk de Weg, de Waarheid en het Leven.”

Je voelt ook de warme hand van een herder van de
Kerk “die geen organisatie is, geen vereniging met
religicuze of humanitaire doeleinden, maar een
levend lichaam, een gemeenschap van broeders en
zusters in het lichaam van Jezus Christus, die ons
allen verenigt”. En je wordt geraakt door zijn innige

medemenselijkheid: “Moge in ons hart, in het hart
van ieder van u, altijd de blijde zekerheid leven dat
de Heer bij ons is, dat Hij ons niet verlaat, dat Hij
dicht bij ons is, dat Hij ons met zijn liefde omhelst.”
Een warme herinnering die tot nadenken en ver
trouwen stemt.
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