
BLOEMEN VOOR MARIA

Met Maria het liturgische jaar rond

Vertaald en samengesteld door 
de zusters monialen van de monastieke familie van Bethlehem, 

Maria Tenhemelopneming en de heilige Bruno

‘s-Hertogenbosch
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Inhoud

Voorwoord 7

8 december - Epifanius  11
8 december - Gregorius de wonderdoener   13
17 december - Petrus Chrysologus  19
18 december - anoniem  22
19 december - Bernardus   25
19 december - Chrysostomus   28
20 december - Petrus Chrysologus 30
21 december - Origenes   32
22 december - Bernardus van Clairvaux  34
23 december - Origenes 37
24 december - Severius van Antiochië   39
H. Familie - Johannes Chrysostomus  43
1 januari - Cyrillus van Alexandrië 45
1 januari - Efrem   47
25 maart - Efrem   51
25 maart - Odilon  53
Goede Vrijdag - Jan van Ruusbroec  57
Goede Vrijdag - Maximus de Belijder  59
Pasen - Johannes Paulus II   65
Pasen - Amadeus van Lausanne   67
Hemelvaart - Amadeus van Lausanne  73
Pinksteren - Johannes Paulus II  77
Geboorte van de Kerk - Johannes Paulus II   81
Eucharistie - Johannes Paulus II  87
Onbevlekt hart van Maria - Bernardinus van Siëna   93
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Onbevlekt hart van Maria - Johannes Eudes   95
31 mei - Beda   99
15 augustus - Modestus van Jeruzalem   105
15 augustus - Johannes van Damascus  108
15 augustus - Theodorus de Studiet   110
15 augustus - Laurentius van Brindisi   113
22 augustus - Johannes Paulus II   119
8 september - Johannes van Damascus  125
8 september - Nicolaas van Cabasilas  128
12 september - Bernardus van Clairvaux 133
7 oktober - Johannes Paulus II   137
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Voorwoord

Enkele jaren geleden verzorgden de monialen van 
Opgrimbie een selectie van kerkvaderteksten, die een 

ruime verspreiding kreeg. Het boek was getiteld Bloemen 
van wijsheid en bracht bezinnende teksten bij de 
zondagsevangelies van de liturgische jaren A - B - C. 

De huidige bundeling is bescheidener van opzet, maar 
daarom niet minder interessant. Centraal in dit boek staat 
de persoon van Maria. De zusters hebben een gevarieerd 
aanbod aan kerkvaderteksten vertaald en gerangschikt vol-
gens de grote liturgische vieringen van de moeder Gods.

Met Bernardus van Clairvaux, Epifanius van Salamis, 
Gregorius Thaumaturgos, Johannes Chrysostomus, Petrus 
Chrysologus en vele anderen krijgen we een beeld van de 
verering van Maria in de Kerk van Oost en West, doorheen 
de hele periode van de kerkvaders.

Moge dit boek bijdragen aan de verering van haar die de 
moeder van God is en de moeder van ons allen, en die van 
oudsher in onze streken met een volks en gelovig vertrou-
wen aanroepen wordt als Onze-Lieve-Vrouw.

+ Patrick Hoogmartens 
bisschop van Hasselt 


