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Heilige Josephine Bakhita

en de slavenhandel in Soedan

Edwin Truyens

Stefaan Lecleir (red.), Dagboek van een sla-
vin. De heilige Josephine Bakhita, Betsai-
da, 's Hertogenbosch, 2022, 122 blz., ISBN
9 789493 207325 - 12,50 €

De heilige Josephine Bakhita werd gebo-
ren in 1869 in het dorpje Olgossa, in Dar-
foer, het westen van Soedan. De preciese
geboortedatum is niet gekend; ze kan ook
twee jaar jonger geweest zijn. De streek
werd geteisterd door de beruchte slaven-
handelaar Zubayr Pasha. Josephine Bakhi-
ta werd ontvoerd toen ze nauwelijks 7 of 9
jaar was. Ze was met een vriendinnetje aan
het spelen, toen ze aangesproken werd door
een man die zei dat er een cadeautje op haar
wachtte in het aangrenzende bos. Daar werd ze gegrepen
en onder bedreiging van een mes weggevoerd. Een paar
jaar eerder was haar oudste zus eveneens ontvoerd. Nie-
mand heeft ooit nog wat van haar gehoord.

Josephine Bakhita moest de eerste twee dagen telkens
zo'n 15 kilometer lopen. Ze kwam terecht in het dorp van
een van haar ontvoerders. Een maand later werd ze ver
kocht aan een slavenhandelaar. Er volgde een barre tocht
naar El Obeid, de hoofdstad van Kordofan in Soedan. Het
was een groot handelscentrum, waar 80% van de inwo-
ners slaaf was. Rond 1876 werd ze doorverkocht aan een
rijke Arabier. Vermoedelijk nadat ze een vaas liet vallen,
werd ze zwaar mishandeld door de zoon van haar eige-
naar. Daarna kwam ze bij een Turkse militair terecht. Bjj
die kerel werd ze opnieuw gruwelijk mishandeld via een
praktijk van borststrijken: daarmee werd geprobeerd om
met een hete steen de groei van borsten bij meisjes in de
pubertijd tegen te gaan. Ze bleef leven, maar zou de spo-
ren van de verminking haar hele leven meedragen. Na-
dien werd ze nog gegeseld samen met enkele lotgenoten.
Het herstel duurde maanden. En nog was het lijden niet
gedaan, want ze werd nog onderworpen aan een tatoea-
ge, waarbij met een scherp mes meer dan 100 bloedige
strepen op de buik en de bovenarm getrokken werden en
nadien zout in de wonden werd gewreven.

Vanaf 1863 nam de invioed van Europeanen in de regio
geleidelijk toe en het zijn dezen die probeerden paal en
perk te stellen aan de slavernij. De Turkse militair ver-
kocht Josephine Bakhita aan een Italiaan, Callisto Legna-
ni. Dit was het begin van haar bevrijding. Ze was nog wel
dienstbode van de ltaliaanse familie, maar ze werd niet
meer mishandeld en kon het redelijk goed stellen. Ze zou
uiteindelijk ook in Italié terechtkomen. Ik sla enkele stap-
pen in het levensverhaal over. Ze kon wat opgeleid wor-
den in een ltaliaans klooster en bevond zich op de weg
om katholiek te worden. Toen de familie definitief opnieuw
wilde afreizen naar Soedan, kon Josephine Bakhita profi-
teren van de ltaliaanse wetgeving: ze was intussen meer-

Stefasu Lecleir

Dagboek

van een slavin
De beilige Jouephine Sakhita

sctsads

derjarig geworden en kon dus zelfstandig
beslissen om in ltalié te blijven. Ze werd ge-
doopt en werd uiteindelijk ook kloosterzus-
ter. Ze overleed op 8 februari 1947 en had
op dat ogenblik meer dan vijftig jaar klooster-
leven achter de rug.

Het boek omvat eigenlijk twee grote delen.
Vooreerst het getuigenis van Josephine Bak-
hita zelf. Waarbij ik nog noteer dat deze, als
gevolg van de zwaar traumatische ervaringen,
zelfs haar naam vergeten was. Ze zou haar
familie dus ook nooit meer terugzien. Vervol-
gens is er de biografie gesteund op het verhaal
opgetekend door Ida Zanolini, een lerares, en
aangevuld met verschillende getuigenissen.

Als u de bovenstaande korte samenvatting gelezen hebt,
dan weet u ook zo wel dat het een zeer aangrijpend ver-
haal is. Het is wel erg indringend te zien hoe een klein
meisje, gescheiden van haar familie en gedurende jaren
mishandeld, uiteindelijk toch berustend volwassen wordt
en de weg naar het katholieke geloof vindt. Als zuster
was ze dan bovendien nog een voorbeeld voor haar me-
dezusters en oefende ze in al haar eenvoud invloed uit op
al diegenen die met haar en het klooster in contact kwa-
men. Dit is al een meer dan voldoende reden om dit boek
te kopen en te lezen.

Al is de uitgave allicht niet zo bedoeld, is dit boek toch
ook verhelderend in verband met de geschiedenis van
de slavernij. Het is weliswaar juist dat ook Europeanen
zich in een ver en soms minder ver verleden schuldig ge-
maakt hebben aan slavenhandel en aan het houden van
slaven. Maar als het gaat over de 19% eeuw en later, zijn
het Europeanen geweest die de slavernij probeerden in te
dammen. De miljoenen slaven die vanuit zwart Afrika met
geweld werden bijeengedreven en verhandeld werden in
Soedan en andere Noord-Afrikaanse landen waren het
slachtoffer van zwarte geweldenaars en Arabische hande-
laars. Dit boek biedt de gelegenheid om de werkelijke en
gruwelijke geschiedenis onder ogen te zien.

Hernieuwing leesgeld 2024

Onze eerste oproep tot hernieuwing van het leesgeld
werd zeer goed beantwoord. Als al diegenen die nog niet
betaalden deze tweede oproep spontaan beantwoorden,
dan bespaart dit ons een pak werk en kosten. Ook in
2024 blijft de abonnementsprijs gehandhaafd op 15 €,
maar meer dan ooit dringen we er op aan meer te beta-
len indien enigszins mogelijk. Het is absoluut noodza-
kelijk willen we uit de kosten geraken. Betaling kan via

overschrijving op rekening BE84 0011 3757 3459.
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