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Bisdom Bayeux, 
maart 1898

Monseigneur, dit is het 
manuscript; gecorrigeerd 

door Moeder Agnes van Jezus. 
Op haar vraag heb ik het 

nagelezen.

Mijn beste dom Madelaine 
... en vergeef me Moeder 

Agnes, maar ik wantrouw 
de vrouwelijke verbeelding.

Met alle respect, monseigneur, net als abt Saint-
Martin (1), kan ik u garanderen dat in dit manuscript 

alles, echt alles, schitterend is.

Even kijken ... ik herinner me 
levendig die zuster Thérèse van 

het Kind Jezus en het Heilig Aan-
schijn. Het was maar een kind!

Nochtans is het van een 
theologisch niveau dat de 
mooiste spirituele boeken 
maar zelden bereiken. 

Goed ... dus u, 
Moeder Agnes, hebt aan 

uw zus gevraagd om 
haar levensverhaal op te 

schrijven?

Inderdaad. Thérèse vreesde 
dat het haar hart zou 

verstrooien, maar ze heeft 
me gehoorzaamd. Dat is 

intussen drie jaar geleden...

(1) van de abdij te Mondaye, Normandië.
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