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Gilbert Keith Chesterton werd geboren te
Londen op 29 mei 1874. Hij werd journalist |
en schreef jarenlang stukjes (columns) voor
The lllustrate London News. Hij was de
geestelijke vader van Father Brown, waar-
aan hij een reeks romans wijdde. Hij was
oorspronkelijk anglicaan, maar stapte in
1922 over naar de katholieke kerk.

Hij publiceerde heel wat non-fictieboeken,

o.m. biografieén van Charles Dickens (1906) en George
Bernard Shaw (1209). Verder: A short history of England
(1917) en What | saw in America (1922). In 1923 schreef
hij een biografie van Sint-Franciscus van Assisi en in 1933
volgde zijn boek over Thomas van Aguino. Chesterton
stierf op 14 juni 1936.

Er zijn wel wat afbeeldingen bekend waarop Dominicus
(1170-1221) en Franciscus (1181-1226) elkaar ontmoe-
ten en begroeten. Die afbeeldingen zijn in meer dan één
opzicht relevant voor de geschiedenis van de Kerk. Zowel
Dominicus als Franciscus waren ordestichters en nog
wel in dezelfde periode. Franciscus in ltalié, Dominicus in
Spanje. Bij aanvang geleken de twee ordes fel op elkaar.
De dominicanen zouden evolueren naar een broeder-
schap van filosofen, terwijl de franciscanen eerder geper-
cipieerd worden als een broederschap van dichters. (blz.
45) Dominicus en Franciscus oefenden een diepgaande
en louterende invioed uit op de Kerk. Chesterton ver-
woordt het als volgt: “Dominicus en Franciscus brachten
een revolutie teweeg die even populair en onpopulair was
als de Franse Revolutie. " (blz. 50) Een beetje oneerbiedig
geformuleerd, maar het is een vergelijking die wel het re-
volutionaire karakter van het ontstaan van die twee ordes
duidelijk in de verf zet. Het is wel een ongelooflijk toe-
val dat Dominicus en Franciscus nagenoeg op hetzelfde
ogenblik hun ordes stichtten. Meer is er eigenlijk niet no-
dig om het duo samen af te beelden, maar beiden hebben
elkaar ook echt ontmoet.

Chesterton zou echter Chesterton niet zijn als hij aan
beide ordestichters een biografie gewijd had. Neen, hij
verkiest de vergelijking tussen Franciscus en de domini-
caan Thomas van Aquino. Thomas werd geboren in 1225,
toen Dominicus al een paar jaar overleden was. De leer-
meester van Thomas was Albertus Magnus (1200-1280).
Chesterton zegt zelf dat de vergelijking tussen Franciscus
en Thomas vergezocht mag lijken, omdat beide figuren in
alle opzichten elkaars tegenpolen waren. Zelfs fysisch,

want Franciscus was een eerder tengere
persoon, terwijl Thomas groot en zwaarlij-
| vig was. Het werkterrein van Thomas was
| de wereld van de geest, dat van Franciscus
de wereld van de wereldse mens. (blz. 24)
“En toch ging het bij beiden om één en het-
zelfde middeleeuwse ontwikkelingsproces,
een proces dat nog steeds slecht wordt be-
grepen. Toch was dit ontwikkelingsproces
vanuit het oogpunt van de opbouw van het
geloof belangrijker dan de Reformatie, of lie-
ver gezegd: bezien vanuit de optiek van de
opbouw van het geloof was dit proces de
werkelijke hervorming.” (blz. 24) Chesterton
wijst nog op een hele reeks andere contras-
ten, maar ik beperk me nog tot één plastisch voorbeeld.
Franciscus is “de grootste woesteling onder de missiona-
rissen” en Thomas "de goedhartigste universiteitsprofes-
sor die er bestaat”. (blz. 27)

Thomas kreeg in zijn studententijd de bijnaam “de
Zwijgende Os”. Zijn lange en omvangrijke gestalte was
daar debet aan, maar ook zijn gedrag: zwijgzaam en verle-
gen. Zijn medestudenten dachten ook dat hij absoluut niet
intelligent was en ze beschouwden hem als “een zielige
lobbes". Was hij vaak het voorwerp van spot, dan had
men ook met hem te doen. Zo was er een medestudent
die het op zich nam om Thomas bijles te geven in logica.
Toen die op een bepaald ogenblik zelf twijfels uvitte over
de oplossing van een vraagstuk, wist Thomas het ant-
woord te formuleren, zodat de medestudent verbluft was.
De zwijgzame opende zijn mond als het erop aankwam de
waarheid te formuleren. Anders gezegd: zijn liefde voor
de waarheid won het van zijn nederigheid. (blz. 77)

Dit brengt ons tot de kern van Thomas' denken. Hij was
van oordeel dat de traditionele interpretatie van de bijbel
moest wijken voor ontdekkingen in de wetenschap, ten-
minste als bewezen is dat die waar zijn. (blz. 101) Voor
Siger van Brabant zjn er twee waarheden: een theolo-
gische en een wetenschappelijke. Thomas betwist deze
stelling en verklaart dat er slechts één waarheid is, maar
dat men die ene waarheid langs twee wegen moet be-
naderen. (blz. 105-106) Wies Moens, Joseph Ratzinger,
Robert Sarah en vele anderen plaatsen zich dus onbe-
twistbaar op dezelfde lijn als Thomas van Aquino. "

De evaluatie van Thomas' filosofie kan ook in één zin
worden samengevat. Chesterton: "Sinds het begin van
die modere wereld, in de zestiende eeuw, heeft nie-
mand een filosofisch systeem ontworpen dat werkelijk
beantwoordde aan de realiteitszin die ieder mens eigen
is."” (blz. 172) Terwijl Thomas' filosofie vertrekt van het
gezond verstand, gaan de filosofen van de modeme tijd
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steeds uit van een paradox, wat het begripsvermogen van
de gewone mensen te boven gaat. Chesterton noemt een
aantal filosofen bij naam: Hobbes, Hegel, Kant, Bergson,
Berkeley en William James. Hij had er nog een hele reeks
anderen kunnen noemen en spontaan denk ik dan aan
David Hume, die naar een voorwerp keek en zag dat het
er was, vervolgens zijn blik afwendde en twijfelde of dat
voorwerp er nog wel was. In tegenstelling tot Hume, er-
kent Thomas van Aquino dat wat we waarnemen ook wer-
kelijk bestaat. (blz. 200) Zo eenvoudig kan filosofie zijn.
Terwijl ik deze lijnen schrijf, vraag ik me vertwijfeld af
waarom wijlen prof. Libert vander Kerken S.J. Thomas
van Aquino niet opnam in zijn historisch overzicht van de
filosofie. Wat er ook van zij, Chesterton
heeft in elk geval bereikt dat ik een inner-
lijke drang voel om mij wat meer te verdie-
pen in de thomistische filosofie.

Chesterton heeft een wel heel bijzon-
dere stijl van schrijven. Hij geeft immers
nooit de indruk een biografie te schrijven.
Het lijkt er veeleer op dat hij Thomas van
Aquino als uitgangspunt neemt om wat ge-
dachten te formuleren. Maar aan het eind
van het verhaal besef je dat je toch wel de-
gelijk inzicht verworven hebt in de hoofd-
figuur. Een prestatie, te meer omdat, en
Chesterton vermeldt dit ook uitdrukkelijk,
er eigenlijk veel te weinig bekend is van
het leven van Thomas om er een gedetail-
leerde biografie aan te wijden.

G. K. CHESTERTON

S. FRANCISCUS
= VAN ASSISI

UIT HET ENGELS VERTAALD pooa WIES MOENS

GENT, UITGAVEN CULTURA, 1924,

Nu ik de biografie van Thomas van Aquino moest lezen
om ze te kunnen recenseren, heb ik ervan geprofiteerd
om ook Chestertons biografie van Sint-Franciscus van
Assisi te lezen en nog wel in de vertaling die Wies Moens
in 1924 publiceerde. ® Vooreerst dit: in beide werken her-
kent men dezelfde stijl, wat zonder meer een verdienste
is van beide vertalers, Ronald Valk en Wies Moens, die
de eigenheid van Chesterton scrupuleus gerespecteerd
hebben. Verder valt het op dat de vertaling van Wies
Moens even viot leesbaar is als die van Ronald Valk, ter-
wijl er nagenoeg honderd jaar verschil is in de redactie.
Dat betekent dat Wies Moens in 1924 een heel modern
Nederlands schreef dat de tand des tijds prima doorstaan
heeft. Mits wat zinnen op te splitsen, de
spelling te actualiseren en hier en daar
een woord te wijzigen, kan de vertaling
van Wies Moens m.i. perfect heruitgege-
ven worden. Misschien een ideetje voor
de uitgever dat ik, uitgerekend in dit Wies

Moens-jaar, graag aanreik.
¥

Noten

1. Zie mijn bijdrage: Van Wies Moens tot de syno-
dale weg, KM nr. 280, jan.-feb. 2023, blz. 2-5

2. G.K. Chesterton, S. Franciscus van Assisi - uit
het Engels vertaald door Wies Moens, Cultura,
Gent, 1924, 248 blz.



