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Nepnieuws tegen het christendom

Edwin Truyens

Manfred Lutz, Fake news ontmaskerd. De
verborgen geschiedenis van het chris-
tendom, De Boog/Betsaida, Utrecht/'s
Hertogenbosch, 2020, 316 biz., ISBN 978
90 6257 1123 -17,50 €

“ledereen is er zo langzamerhand vast van
overtuigd: de geschiedenis van het chris-
tendom bestaat uit één grote reeks van
schandalen, en deze overtuiging heeft het
christelijke geloof tot op het bot bescha-
digd. (...) ‘De vioek van het christendom’
— 20 heette een opzienbarend artikel dat
de bekende filosoof Herbert Schnadelbach
in 2000 in Die Zeit publiceerde. Dit artikel culmineerde
in de stelling dat het christendom de mensheid nog het
meest van dienst kon zijn door zichzelf op te heffen!” (blz.
10> Schnadelbach oogste niet alleen bijval, maar ook kri-
tiek van een historicus van internationale naam en faam.
Arnold Angenendt publiceerde in 2007 een boek onder
de titel Toleranz und Gewalt — Das Christentum zwi-
schen Bibel und Schwert. Het was een schot in de roos,
want Schnadelbach moest nederig zijn ongelijk bekennen.

Helaas, volstaat dit ene boek niet om de waarheid luider
te laten klinken dan de leugen. Of het nu gaat over de
kruistochten, de inquisitie, Pius XIl en de jodenvervolging
en zelfs de misbruikschandalen, hardnekkige mythes en
mateloze overdrijvingen zijn altijd goed om het christen-
dom aan te vallen.

U hebt het al begrepen. het werk van Manfred Liitz ka-
dert in het noodzakelijke weerwerk. Het gaat om een
Nederlandse vertaling van een oorspronkelijk Duits boek.
Het ligt overigens in de lijn van het eerder gerecenseerde
werk van Rodney Stark, Vals getuigenis. De waarheid
achter (anti-)katholieke mythen , een vertaling uit het
Engels. Lutz is wel minder polemisch van toon dan Stark.

De auteur is trouwens niet blind voor de fouten die bin-
nen de katholieke kerk of in het christendom in het al-
gemeen gemaakt zijn. Zo wijst hij bv. op de rampzalige
eerste kruistocht (1096-1099). De islam was na het jaar
1000 geradicaliseerd, zodat de christenen in het Heilig
Land voortdurend vervolgd werden door de moslims. De
bedevaarten van christenen naar het Heilig Land wer-
den uitermate gevaarlijk tot onmogelijk. Het is tegen die
achtergrond dat paus Urbanus Il een militaire reactie in
overweging nam. Hij aarzelde echter om een initiatief te
nemen. Toen hij dit uiteindelijk nam, waren hij en de orga
nisatoren totaal verrast door de massale respons. Er wa-
ren veel meer mensen die aan die kruistocht wilden deel-
nemen dan verwacht. Daardoor werd het onvermijdelijk
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dat zich tal van lieden onder de christenen
mengden met minder nobele bedoelingen. In
Duitsland al ontaardde de manifestatie in an-
ti-joods geweld. En ook op de verdere weg
naar Jeruzalem werd het een weinig fraaie
demonstratie. De verovering van Jeruzalem
op 15 juli 1099 werd een fiasco en eindigde
in een waar bloedbad. (blz. 81 e.v.)

Uitschuivers zoals de eerste kruistocht doen
echter geen afbreuk aan de grote lijnen en
die zijn enkel in het voordeel van het chris-
tendom.

De heilige stelregel van het christendom, nl. dat niemand
tot geloof mag worden verplicht (blz. 46), staat wel in
scherpe tegenstelling tot de islam die van bij zijn ontstaan
met geweld werd verspreid en opgelegd. Tolerantie of
verdraagzaamheid is een uitvinding van het christendom
(blz. 39). De christenen braken radicaal met de regel die
in alle andere godsdiensten gold, nl. dat tegenstanders
van God geliquideerd moesten worden. (blz. 41) Alle
mensen zijn zondig. zodat christenen zich wel eens min-
der verdraagzaam opstelden. Zo werd Priscillianus in 385
als ketter ter dood gebracht in Trier. Daarop zette paus
Siricius de bisschoppen die bij dit misdrijf betrokken wa-
ren zonder pardon uit de kerk. (blz. 44) Men mag en moet
wel een ketterij veroordelen, maar niet de ketter.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ging de in-
quisitie niet gepaard met massale vervolgingen. (blz. 119)
Het is trouwens veelbetekenend dat er veel meer gespro-
ken wordt over de inquisitie, dan over de bloedbaden die
Oliver Cromwell (1599-1658) aanrichtte onder de lerse
katholieken. (blz. 139)

De katholieke kerk wordt ook ten onrechte geassocieerd
met de heksenvervolgingen (blz. 159-161). Het was inte-
gendeel veeleer de hogere ambtenarij die heksenvervol-
gingen stimuleerde. Ook de atheistische Thomas Hobbes
(1588-1679) was van oordeel dat het bestraffen van hek-
sen terecht was. (blz. 168) Het is dank zij het christen-
dom dat er een einde kwam aan de heksenvervolgingen.
mede door het werk van de Duitse jezuiet Friedrich Spee
(1591-1635). (blz. 173-174)

De vrouwenemancipatie startte zo rond 1900 en wel,
geen toeval, in christelijke landen. (blz. 269) De wortels
gaan terug op het Evangelie, met het verhaal van Jezus
en de overspelige vrouw. Volgens de joodse wet moest
deze, op heterdaad betrapte vrouw gestenigd worden.
De farizeeérs en schriftgeleerden wendden zich tot Jezus
die een cirkel trok in het zand rond de vrouw en de om-
staanders uitnodigde: “Wie zonder zonde is, werpe de
eerste steen. " Ze dropen allen af. (blz. 270)

Er staan nog veel meer replieken op valse beschuldigin-
gen in het boek dat ik dus met de nodige nadruk ter lezing
wil aanbevelen. Niettegenstaande een dubbele uitschuiver.
Latz schakelt nationalisme zonder meer gelijk met het na-
zisme (blz. 177), terwijl het regime van Hitler zonder meer
een negatie was van nationalisme. Verder is hij van oordeel
dat katholieken minder ontvankelijk zijn voor het nationa-
lisme (blz. 230), waarmee hij alleen maar bewijst er niets
van af te weten. Wat zou het nationalisme in Vlaanderen

te betekenen hebben zonder de inbreng van katholieken,
wearonder tal van priesters? En elders is het niet anders:
van Baskenland tot Oekraine, van lerland tot Hongarije.
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