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De Franse jezuiet Alexandre de Rhodes (1591-
1660) missioneerde van 1623 tot 1645 in
Vietnam. Mogelijk was hij de eerste katholieke
missionaris in dat land. Het aantal christenen
nam gestaag toe, niettegenstaande ze onop-
houdelijk vervolgd werden. In de 18% en 19* eeuw. toen
Vietnam een Franse kolonie was, behoorden de geschie-
denis en de situatie van de christenen in dat land enigs-
zins tot de Europese collectieve kennis, in de eerste
plaats in Frankrijk uiteraard. Maar vandaag is die kennis
onbestaande. Uitgeverij Betsaida vult dus een belang-
rijke leemte met de biografie van kardinaal Franciscus-
Xaverius Nguyén Van Thuan.

Auteur is Stefaan Lecleir, doctor in de theologie, een
prester van het bisdom Antwerpen die verschillende ja-
ren les gaf aan het seminarie van het bisdom Namen.
Vervolgens werd hij programmadirecteur bij Radio Maria.
Nadien werd hij professor aan de katholieke universiteit
van Yambio in Zuid-Soedan en momenteel is hij als mis-
sionaris en docent werkzaam in Oeganda.

Hij steunt zijn biografie in een belangrijke mate op het ge-
tuigenis van Elisabeth Nguyén Thi Thu Héng, de jongste
zus van de kardinaal. De tekstgedeelten die komen uit
het getuigenis van Elisabeth, zijn cursief afgedrukt, en dus

gemakkelijk te onderscheiden van de tekst ge-
schreven door Stefaan Lecleir.

Nguyén Van Thuén werd geboren op 17 april
1928 in Phu Carn, een dorp nabij Hué, de keizer-
lijke hoofdstad van Vietnam. In het Vietnamees
schriifft men “Viét Nam". Perfect herkenbaar.
Het Vietnamees werd oorspronkelijk in Chinese
karakters geschreven maar in de 17% eeuw werd
een transcriptie naar het Latijnse alfabet ontwik-
keld. Wel gebruikt men tal van leestekens, die ik
helaas zelf niet alle kan reproduceren.

Als je een kaart van Vietnam bekijkt, dan valt onmiddel-
lijk op dat Hué erg centraal gelegen is. Het is dus niet
zo verwonderlijk dat deze stad niet alleen geografisch,
maar ook administratief het centrum was van het keizer-
lijke Vietnam. In 1954, nadat de Fransen een smadelijke
nederlaag geleden hadden en het land verlieten, werd
Vietnam gesplitst. Hanoi werd de hoofdstad van het
communistische Noord-Vietnam en Saigon van het kapi-
talistische Zuid-Vietnam. Hué lag net ten zuiden van de
gedemilitariseerde zone die het Noorden van het Zuiden
scheidde.

Toen Thuén geboren werd, was het land nog één. Het
dorp Phu Cam was quasi volledig katholiek en dat is in
een zekere zin opmerkelijk te noemen, aangezien het niet
ver van het keizerlijk paleis in Hué gelegen was, hét cen-
trum van de vervolgingen. Nu ja, tussen het dorp en het
paleis lag een brede rivier en dat verklaart enigszins waar-
om Phu Cam ontsnapte aan de wreedheid van de keizers.

De vader van Thuén leidde een bloeiende bouwondeme-
ming. De familie was bemiddeld en woonde in een groot
huis. Ze was ook heel kathaliek, zodat in het huis zelfs
een kapel was ingericht.

Op 11 juni 1953 wordt Thuan priester gewijd. Hij wordt
benoemd tot kapelaan in Déng Hoi, meer dan honderd ki-
lometer ten noorden van Hud. In 1954 wordt Dong Hoi
getroffen door een zware overstroming. Thuan heeft al
een zwakke gezondheid, maar gaat nicttemin de slacht-
offers helpen. De kou en de vochtigheid putten hem
uit. Hij wordt besmet met tuberculose en opgenomen in
een ziekenhuis in Saigon. De artsen komen tot het be-
sluit dat zijn linkerlong moet verwiiderd worden, maar hij
moet eerst aansterken vooraleer men hem kan opereren.
De vrees bestaat dat intussen ook zijn rechterlong zou
aangetast worden. Men onderzoekt hem opnieuw op het
ogenblik dat men wil opereren. Op de rontgenfoto’s vindt
men echter geen spoor meer van de tuberculose. De art-
sen hebben geen enkele verklaring voor deze genezing.
Een wonder. (blz. 41)

Thuén studeert van 1956 tot 1959 in Rome. In die periode
bezoekt hij Fatima, lerland en Lourdes. Tijdens zijn bede-
vaart naar Lourdes krijgt hij het voorgevoelen dat hij zal
lijden. (blz. 42)

In 1967 wordt hij benoemd tot bisschop van Nha Trang,
een stad aan de kust tussen Hué en Saigon. (blz. 55) Het
leest als een neutrale of zelfs heuglijke mededeling. maar
je mag niet vergeten dat de oorlog tussen de Vietcong
en de Noord-Vietnamezen enerzids en de Amerikanen
en de Zuid-Vietnamezen volop woedt. In 1968 heeft
trouwens het beruchte Tét-offensief plaats. Thun onder-
steunt in zijn bisdom de Raglai, een etnische minderheid
die zich qua taal en cultuur duidelijk onderscheidt van de
Vietnamezen. (blz. 63) Bovendien is hjj afkerig van elke
vorm van totalitarisme (blz. 73) en ontpopt hjj zich tot
een fervente antimarxist (blz. 74). Kortom, het ideale re-
cept om problemen te krijgen met het communistische
regime. In 1973 verlaten de Amerikanen Vietnam en in
1975 nemen de communisten het gehele land in. Kort
voor de communistische bezetting, wijdt Thuéan nog een
groot aantal seminaristen met speciale toestemming van
mgr. Henri Lemaitre, apostolisch nuntius in Vietnam van

1969 tot 1975. Meteen de |Etste publieke priesterwijdin-
gen. “Mgr Thuén werd bisschop onder een marxistisch
regime. een prelaat bekend om zijn duidelijke woorden
over het communisme, om zijn amicale contacten met
Amerikaanse legeraalmoezeniers en zijn banden met de
internationale gemeenschap. dankzij zijn werk voor viuch-
telingen. Hij was vooral berucht als neef van president
Diém. " (blz. 83)

Op 23 april 1975 benoemt paus Paulus VI mgr. Thuén tot
aartsbisschop-coadjutor van Saigon en zeven dagen la-
ter nemen de communisten de stad in. De rest laat zich
raden. In augustus wordt Thuan naar Nha Trang gevoerd,
waar hij huisarrest krijgt. (blz. 87) Het is het begin van
een periode van dertien jaar verbliff in verschillende ge-
vangenissen. De communisten zijn immers bevreesd dat
Thuan een soort Lech Walesa zou worden, als men hem
vrijlaat. Maar zelfs in de gevangenis krijgt men hem niet
klein. Hij kan steeds de Heilige Mis opdragen, want er zijn
altijd mensen die hem hosties en wijn bezorgen. En de
bisschop heeft ook tijdens zijn gevangenis invioed, zodat
bekeringen niet uitblijven. Een van de bewakers die zich
bekeert vat de boodschap van Thuan als volgt samen:
“Wees de eerste om lief te hebben,

bemin ieder mens,

hou ook van je vijanden

bemin door te dienen en doorheen heel je leven.”

(blz. 125)

Op 21 november 1988 wordt Thuan plots vrijgelaten. Hij
moet daarvoor, als gevangene, op bezoek bij de Minister
van Binnenlandse Zaken. (blz. 133) Ik bespaar u de de-
tails, want ik wil u het plezier van het lezen niet ontnemen.
Thuén geniet van zijn vrijheid, kan zijn ouders in Australié
bezoeken (zjj waren in 1975 naar dat land geviucht toen
de communisten het zuiden bezetten) en maakt in 1999
nog een retraite mee in Ghana. Op 21 februari 2001 krijgt
hij echter te horen dat hij ongeneeslijk ziek is en hij over-
lijdt op 16 september 2002. (blz. 167) In 2017 wordt hij
eerbiedwaardig verklaard (blz. 168), een belangrijke stap
in het zaligverklaringsproces dat in 2007 startte.

Het aangrijpende verhaal van kardineal Franciscus-
Xaverius Nguyén Van Thuén is een mooi voorbeeld van
hoe een dictatuur er toch niet in slaagt een onverzettelijke
katholiek klein te krijgen.



