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Goedheid in een nucleaire woestenij

DOOR PIETER DERDEYN

Uitgeverij Betsaida pakt graag uit met een frisse
christelijke toets in het literaire landschap. Deze keer
worden we meegenomen naar de Japanse cultuur
met een wel heel beklijvende historie. Je krijgt hier
een respectvolle en interessante inkijk in heel wat
oosterse gewoonten en denkwijzen en mag je inleven
in hoe het christendom onder zware vervolgingen in
Japan zijn intrede deed. Maar bovenal gaat dit boek
over het wel heel bijzondere verhaal van dr. Nagai, dat
ergens voor de Tweede Wereldoorlog begint.

Terwijl deze Japanse arts pioniert in de radiologie,
botst hij op de geschriften van Blaise Pascal. Wat
volgt is een intellectuele zoektocht die uitmondt
bij de christenen in Nagasaki, die trouw 250 jaar
ondergronds het geloof doorgaven. Na zijn doopsel
en huwelijk wordt hij nog tweemaal met het leger
naar China gestuurd, tot het in Japan op het einde
van de Tweede Wereldoorlog zelf bommen begint
te regenen.

Waar het boek tot dan toe heel goed leest en mee-
sleept door een afwisseling van spannende en
boeiende stukken, wordt het nu echt beklijvend.
Je maakt levensecht mee hoe de atoombom recht
op Nagai’s voorstad van Nagasaki valt en alles ver-
woest. Werkelijk hallucinant om dit te lezen van
een ooggetuige. Hij is zwaargewond, maar als een
van de weinige overlevenden geeft hij medische
hulp en vooral moed om nadien aan de wederop-
bouw te beginnen. Als beginnend radioloog had hij
eerder al leukemie opgelopen en in zijn laatste zes
jaren schrijft hij in zijn kluis vele boeken over zijn
ervaringen. Hij wordt een nationale held en krijgt
internationale bekendheid, al behoudt hij de nede-
righeid en deelt zijn inkomsten met de armen in
deze nucleaire woestenij.

De auteur slaagt er heel goed in om het midden te
houden tussen respect voor de Japanse cultuur, de
wetenschappelijke vooruitgang en de kern van het

christendom. Je volgt in feite de eerlijke zoektocht
van Nagai en proeft van zijn Japans getinte katho-
liek denken, dat vooral op het einde aandacht krijgt
door verschillende citaten. Bovenal word je her-
haaldelijk geraakt door Nagai’s goedheid. Daarom
kan deze evenwichtige, afwisselende, spannende en
pakkende biografie breed gelezen worden, ook door
zoekers of misschien zelfs je kinderen. De moeite
waard!
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