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Een kardinale bezinning op de kardinale deugden

DOORPETER DOORAKKERS

Nee, kardinale deugden zijn geen deugden die exclu-
sief voorbehouden zijn aan of enkel gevraagd worden
van kardinalen. Het zijn de vier aloude ‘spildeugden’,
die waar goed leven allereerst om draait - en waar
iedereen zich dus toe moet verhouden. Dat hadden
Plato en Aristoteles al door, en in navolging van de
oude heidense filosofen ook grote christelijke denkers
als Ambrosius en Thomas van Aquino.

Met de naam van die laatste komt Josef Pieper (1904-
1997) om de hoek kijken. De Duitse filosoof - een
vriend van niemand minder dan Joseph Ratzinger -
bezon zich net voor (rechtvaardigheid, dapperheid en
gematigheid) en net na (verstandigheid) de Tweede
Wereldoorlog op de kardinale deugden en baseert
zich rijkelijk op Thomas’ denken.

De essays verschenen in 1960 los van elkaar in Neder-
landse vertaling, en zijn in deze uitgave in licht gewij-
zigde vorm gebundeld. Dat initiatief mag toegejuicht
worden: Piepers doordenking van de kardinale deug-

den heeft de tand des tijds behoorlijk goed doorstaan
en zal ook de hedendaagse lezer (niet per se alleen de
hedendaagse katholieke lezer) inspireren tot denken
en doen. Die lezer moet er dan wel even voor gaan
zitten: Pieper schrijft behoorlijk toegankelijk, maar
zijn systematische manier van denken is in de 21e
eeuw in de goede zin van het woord nogal oneigen-
tijds.

Wellicht was hij dat toen hij deze beschouwingen
schreef ook al een beetje: Pieper heeft, meer en
minder uitgesproken, de nodige kritiek op de moraal-
theologie van destijds, die soms meer om casuistiek
en verboden draaide, dan om het stimuleren van
deugden, die uit hun aard ‘open naar boven’ zijn: wie
zou er immers durven beweren dat hij volmaakt ver-
standig, rechtvaardig enzovoort is?

Deugden als een weg en een avontuur - het doet wat
denken aan Karol Wojtyla, de latere paus Johannes
Paulus IL. De al genoemde kardinaal Ratzinger zou

overigens beschrijven hoe zijn eerste ontmoeting met
Wojtyla indirect was, door een verhaal van Pieper, die
hem had horen spreken en zeer enthousiast was over
diens denken.

Doe dus uw voordeel met deze bundel (ook op de
punten waar tegenspraak heel wel mogelijk is). Blijft
alleen nog te wensen over, dat een eventuele volgende
herdruk wat beter vormgegeven zal worden, en van
een inleiding wordt voorzien op de man, zijn denken
en zijn tijd.
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