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Pater Pio: een levend kruisbeeld

DOOR PIETER DERDEYN

Onvoorstelbaar. De heiligheid van Padre Pio tart
alle verbeelding. Stigmata, bilocatie, lezen van de
zielen, voorspellingen, genezingen, gevechten met
de duivel, amper eten en slapen... wie zou daar niet
enige scepsis tegenover hebben? Ook de 29 getui-
gen die in dit boek aan bod komen, hadden zo hun
bedenkingen. Maar ze hebben de Italiaanse kapucijn
van nabij leren kennen, elk op hun manier, en zijn
overtuigd geraakt van zijn heiligheid. Sommigen ver-
zorgden dagelijks zijn wonden of verversten de van
bloed doordrenkte lakens. Anderen waren zijn over-
ste of lieten zich door hem geestelijk begeleiden.
Dan zijn er nog degenen die kwamen om te zien en
besloten om in San Giovanni Rotondo, de vaste stek
van Padre Pio, te blijven.

Ook kapucijn John Schug heeft Pater Pio zelf
gekend. In dit boek uit 1987, toen het proces voor

de zaligverklaring nog gaande was, ging Schug op
zoek naar directe getuigen. Deze late vertaling is

zeker de moeite waard om de heilige pater beter te
leren kennen. De beschrijvingen zijn uit het leven
gegrepen en geven een evenwichtig beeld dat een
aanvulling is op de lectuur van zijn brieven. Ze laten
pater Pio tot leven komen midden onder ons, waar
zijn brieven meer de mystieke diepte van zijn bijzon-
der intense lijden blootleggen. Sommige verhalen
werden nog niet eerder verteld.

Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar alle wonderbare
dingen en deze komen uitgebreid aan bod. Maar ook
de vruchten daarvan: atheisten die tot geloof komen,
zieken die troost en raad krijgen, zockers die een
sterke indruk van volmaaktheid krijgen. We leren
pater Pio kennen als iemand met humor en mild-
heid. Hij kon ook bewust hard en confronterend zijn,
maar dan achtervolgde hij die arme zielen met hun
gebed, zodat ze uiteindelijk terugkeerden naar hem
en hun leven beterden.

Van pater Pio raak je helemaal in de ban. Deze getui-

genissen laten uiteindelijk zijn persoon tot leven
komen, ze trekken je tot hemzelf. Dit boek leest ook
vlot, al haper je soms in de overgang van verteller
naar getuigenis. Je krijgt dus vooral verhalen. Pater
Pio liet geen leer naj; hij was zelf een levend crucifix.
Af en toe echter krijgen we toch een woord van hem,
zoals dit over het lijden: “Zielen hebben een hoge
prijs en we moet ze kopen zoals Christus deed.” Een
aanrader voor wie de heilige beter wil leren kennen
of geestelijk eens wakker moet worden geschud.
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