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Bij de titel

Of de uitdrukking ‘lege of volle dozen” werkelijk van
priester Poppe afkomstig is, heb ik niet kunnen ach-
terhalen. In ieder geval gebruikte hij ze vaak om het
over de Kerk, priesters en christenen van zijn tijd te
hebben. Hij analyseerde door deze uitdrukking de
toestand van de Kerk in het begin van de 20e eeuw.
Alles zag er langs de buitenkant heel mooi uit. Heel
veel gelovigen namen deel aan het kerkelijk leven en
de Kerk had een zeer grote maatschappelijke invloed.
Achter deze facade schuilde echter bijzonder veel for-
malisme. De doos was mooi verpakt; van binnen was
ze echter leeg.

Priester Poppe onderging bij zijn eerste benoeming
een ‘schok’; de aanblik van de realiteit in de Sint-
Coleta parochie te Gent, was zo geheel anders dan
dat hij gedroomd had. De institutionele kerk was er
nog helemaal, met alles erop en eraan; de werkelijke
wereld, het werkelijke leven, was echter al ver verwij-
derd van het kerkelijke gebeuren.

Het catecheseonderricht had geen “dekking’ meer
in het leven en denken van de gezinnen. Poppe voelde
aan dat het zo niet verder kon en dat dit niet lang meer
zou standhouden. De “facade” kon niet lang meer over-
eind blijven. Op de secularisatie van de harten zou
onvermijdelijk de secularisatie volgen van de banden
tussen de mensen en de Kerk.



Poppe bekeek het christelijke leven van de mensen
rondom hem. Hij stelde vast dat het geloof niet ver-
innerlijkt was. Het kader en de sociologische context
waren er helemaal, maar de doos was ook hier leeg.

Het deed priester Poppe enorm veel pijn toen hij
besefte dat dit ook het geval was bij vele priesters.
Veel uiterlijke activiteiten, bijzonder veel plichten,
maar velen van de vaak overvraagde priesters waren
niet meer dan ‘een galmend bekken en een schelle
cymbaal’ (1 Kor 13,1). De doos van veel priesters was
jammer genoeg ook leeg.

Met zijn ‘Eucharistische methode” voor de cate-
chese van kinderen tot de eerste communie en met
zijn inzet voor de ‘Eucharistische kruistocht’, zocht hij
naar nieuwe vormen om de lege dozen ietwat op te
vullen'.

Voor seminaristen en priesters stelde hij onomwon-
den: een ‘lege’ priester is een ramp voor hemzelf en
voor de Kerk. Een priester moet zijn leven vullen met
innerlijk leven en met gebed, met een persoonlijke re-
latie met Christus. Hij moet streven naar heiligheid en
een consequente levensstijl. Dan zal zijn ‘doos” gevuld
zijn en zijn priesterleven vruchtbaar.

Lege of volle dozen. Samen met de zalige priester
Edward Poppe wil ik kijken naar het priesterleven
van vroeger, met een duidelijke boodschap voor de
priesters van nu en voor alle gelovigen die aan de her-
derlijke zorgen van priesters zijn toevertrouwd.
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