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Jezus Christus

Toen ik je dat Leven van Jezus schonk, schreef ik daarin
deze opdracht: “Zoek Christus. Vind Christus. Bemin
Christus”. Het zijn drie, duidelijk onderscheiden etappes.
(De Weg, nr. 382).

Jezus Christus is de mens geworden Zoon van God.
De persoon van Jezus Christus is het middelpunt van
heel de christelijke godsdienst. Men kan gerust zeggen,
dat niemand in de hele geschiedenis van de mensheid
de harten van zo velen heeft bewogen en nog altijd be-
weegt: bij mensen van alle rassen, tijden en plaatsen,
voor of tegen Hem.

Jezus heeft in een bepaalde historische tijd geleefd.
Hij is Mens, maar tegelijkertijd ook God. Hij heeft een
heilsleer gepredikt en de mens met God verzoend door
voor de zonden van de mens aan het kruis te sterven
en voor zijn heil te verrijzen.

In dit boekje zullen we al deze aspecten aan de orde
stellen. We beginnen met het aspect dat aan alle andere
vooraf gaat: zijn bestaan...



