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Voorwoord

Twaalf jaar geleden schreef ik voor Inspiratie Magazine
mijn eerste columns over de zwangerschap en geboor-
te van mijn eerste kind: Cecile. Al snel stelde Ed Arons
voor, de toenmalige hoofdredacteur van het Katholiek
Nieuwsblad (KN), om ze te publiceren in de krant. Met
een onderbreking van anderhalf jaar (tussen 2005 en
2006) schrijf ik tot op de dag van vandaag columns over
ons gezin.

Elke keer als ik dacht: “Nu is het wel mooi geweest .."
trof ik ergens een abonnee die zei: "1k lees uw stukjes
in het Katholiek Nieuwsblad met zéveel plezier!” Of er
viel een briefje in de bus van een lezer, zoals die van een
gepensioneerde zwemleraar. Hij stuurde mij een prach-
tig uitgetypte zweminstructie naar aanleiding van de
columns over het geploeter bij de zwemles.

Bij het teruglezen van al die teksten over Cecile,
Chiara en Denise, viel me één ding op: wat worden ze
snel groot. De meeste voorvallen kan ik me nog herin-
neren als de dag van gisteren en ik kijk voor me en zie
drie ‘grote’ dochters van twaalf, tien en acht jaar voor
m’n neus. Nog even en ze vliegen het nest uit...

Een heel belangrijk thema dat in veel columns terug-
komt is ons katholiek geloof. Dankzij mijn moeder heb
ik als kind Christus ervaren als een heel grote Vriend.
Eén die er altijd was, die mijn leven verdiepte en on-
danks het feit dat de omstandigheden soms moeilijk
waren, mij nooit, maar dan ook nooit liet vallen. Juist in
de Kerk ontmoet ik Hem, vooral in de Eucharistie. Die
vreugde, het kennen van Christus en de liefde voor de
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Kerk wil ik samen met Edwin heel graag doorgeven aan
de kinderen.

Eenvoudig is dat niet. Ook onze kinderen groeien op
in een wereld die Christus niet kent. Bovendien zijn wij
zelf ook geen heiligen. Des te dankbaarder zijn we met
de verschillende nieuwe bewegingen in de Kerk, zoals de
gemeenschap Emmanuel, de Katholieke Charismatische
Vernieuwing, de KISI-kids en de gemeenschap Chemin
Neuf waar we zoveel anderen ontmoeten die onze kin-
deren 66k evangeliseren.

Deze columns zijn uiteindelijk een chronologisch ver-
slag van het wel en wee van een heel gewoon gezin
waar geregeld van alles misgaat of nog geleerd moet
worden. Ook beleven we ons geloof niet alleen maar in
de kerk, maar ook ‘tussen de soep en de aardappelen’
door: in de auto naar school, aan de keukentafel of tij-
dens het boodschappen doen.

Ik hoop dat u dit boekje met plezier leest en geregeld
denkt: “O ja, dat gaat bij ons ook zo!”

Brechje Loenen

PS. Onder een aantal columns staat met cursieve letters
een update of reactie anno 2014.



Geboorte

Na een lange nacht puffen, persen en pompen wordt ze
dan eindelijk geboren: onze dochter. Nog paars van be-
nauwdheid wordt ze op mijn buik gelegd. “Een baby!”,
roep ik uit. “Wat dacht je dan?”, lacht de verloskundige.
Toch kon ik er tijdens de zwangerschap met m'n pet niet
bij dat er écht een klein mensje in me groeide.

We noemen haar Cecile. De dokter onderzoekt haar
en ze wordt kerngezond verklaard. Na alle medische
controles krijgt de kersverse papa haar in zijn armen en
is vervolgens niet meer aanspreekbaar. De extase tussen
vader en dochter is compleet. Haar twee mooie blau-
we oogjes kijken hem doordringend aan. Het is wat als
je na negen maanden eigenlijk voor het eerst echt iets
kunt zien. “Tja, bij je moeder in de buik was het uitzicht
niet zo best hé?!”, grapt hij dan ook.

Ondertussen word ik geholpen met douchen. Na alle
pijn, inspanning en emotie is zo'n warme douche één
groot feest. Dus vraag ik aan de zuster of ik mag blij-
ven staan onder die fijne waterstraal. Nog een minuutje,
zegt ze zuinig, maar dan is het echt uit met de pret. Ik
hoef gelukkig niet lang te treuren, want als ik de badka-
mer uitkom, staat een groot schoon opgemaakt bed als
een Rolls-Royce op me te wachten samen met een bord
eten. Ik word weer een beetje mens...

Op de ziekenhuiszaal gebeurt het. Cecile ligt naast
me in een klein ziekenhuisbedje en ‘papa’ is naar huis
om wat bij te slapen. Ik kijk naar dat piepkleine meisje
naast me en dan... word ik smoorverliefd. Ze is zo mooi,
zo lief en compleet. Ach, misschien is het dat niet eens.
Ze is gewoon mijn kindje en ik ben in de zevende hemel.
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Volgens mij is er niet alleen een kindje, maar ook een
moeder geboren!

De geboorte van Cecile op 15 december 2001. Geschreven
voor Inspiratie en eigenlijk pas een half jaar na de feiten
gepubliceerd (mei 2002). Wat heb ik vaak teruggedacht
aan dat kleine babytje dat ik toen in m’'n armen kreeg en
dat zo snel uitgroeide tot een mensenmeisje met haar ei-
genheid, haar wensen, dromen en talenten. Wat zou ik me
nog vaak zorgen maken over haar en haar zusjes. Vaak
overbodig en altijd gebaseerd op die ene diepe wens die
elke ouder heeft: als ze maar gelukkig worden....
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Schaop

Toen ik hoogzwanger rondwandelde, kregen wij van
tante Hetty een knuffelschaapje. Het eerste cadeautje
voor de baby-op-komst. Al snel kon ‘schaap’ zich ver-
heugen op stralende babylachjes. Want zodra we met
hem aan kwamen zetten, werd Cecile enthousiast. In het
hele arsenaal knuffelbeesten is er dan ook niet één die
schaap kan evenaren. Een maand of twee geleden had
schaap een wasbeurt nodig. Hij was grauw en de resten
van een recente verkoudheid plakten zichtbaar op z'n
vel. Hoogtijd dus voor een sopje. Omdat ik wel zo'n ver-
moeden had dat Cecile niet genegen was een slaapje te
doen zonder knuffel, gaf ik haar een witte zachte eend:
schaap is namelijk ook wit en zacht. En jawel, ze liet zich
om de tuin leiden en schaap kon het sop in.

Vandaag is het weer zover. Ik ben bezig met een licht-
gekleurde bonte was en schaap begint alweer grauw te
worden. In het volste vertrouwen dat eend ook deze
keer weer goede diensten zal bewijzen, gaat schaap

31 januari 2003



