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Ook voor iemand als Thérèse van Lisieux 

kwam heiligheid niet aanwaaien. Het funda-

ment werd gelegd door haar ouders, Louis en 

Zélie Martin, die als eerste echtpaar ooit heilig 

zijn verklaard. Om hun ongewone invulling 

van hun heel gewone leven.

Jan Peeters

Als er maar weinig pastoors zijn heiligverklaard omdat 
ze, oneerbiedig gezegd, zo ‘met de poten’ in de alledaag-
se klei staan, kunnen gehuwden daarover meepraten. We 
kennen heel wat heiligen die getrouwd waren, maar hei-
lig verklaarde echtparen zijn er nauwelijks. Louis en Zé-
lie Martin waren de eersten wier levensverhalen werden 
 samengevoegd in één heiligverklaringsproces en die als 
 echtpaar zijn heiligverklaard. De Franse fi losofe Hélène 
Mongin (1982) schreef een biografi e over het echtpaar. 
De Nederlandse vertaling wordt dit weekeind in Scher-
penheuvel gepresenteerd. Zij toont het fascinerende 
 levensverhaal van twee mensen die geluk zoeken in het 
leven, maar dat vinden door op het hemelse te mikken.

Avontuur
Louis en Zélie Martin zijn niet heilig verklaard vanwege 
hun kinderen, die allemaal religieus zijn geworden, maar 
omdat zij onmiskenbaar de geestelijke basis hebben ge-
legd voor hun kroost, waarvan Thérèse een wereldver-
maard voorbeeld is geworden. Heiligheid, vroomheid, 
gebed, verstervingen: het klinkt niet alleen vreselijk braaf 
en saai, maar is het überhaupt haalbaar voor een mens 
van vlees en bloed? Mag je nog een beetje lol hebben in 
het leven?
Het fascinerende van het boek Louis en Zélie, heiligheid in 
het dagelijkse leven is het enorme avontuur dat deze twee 
mensen met God hebben aangedurfd en dáárom ook met 
elkaar. Hoe ze dat verrijkt, verdiept en als mens blijft ver-
edelen. Zelfs tot de pijnlijke dood van Zélie (borstkanker) 
en de hersenaandoening van Louis die hem uiteindelijk 
in een psychiatrische inrichting doen  belanden. Nee, géén 
verheerlijking van het lijden, waarvan het gezin Martin 
zijn portie meer dan heeft gehad, onder meer door het 
zware verlies van vier kinderen en vele zorgen.

Tobit
Wie iets van het huwelijk wil begrijpen en hoezeer dat 
met God te maken heeft, moet het bijbelboek Tobit tot 
zich door laten dringen. Treffend is dat Louis Zélie als 
 huwelijksgeschenk een zilveren penning schonk met een 
afbeelding van de ontmoeting van Sara en Tobias.
Je ziet hoe zij steeds meer leren vertrouwen op Gods 
Voorzienigheid en ook weten te genieten van het leven. 
Maar ook leren zij het lijden te aanvaarden als onlosma-
kelijk deel van het leven en als stukje van het kruis dat 
iedere christen te dragen heeft. En zelfs in dat lijden, 
zo getuigen ze zelf keer op keer, ervaren ze telkens zo’n 
overdadige troost dat ze die “te veel” noemen. 

Moederschap
Het geheim van hun succes, en dat mag je zeker zo noe-
men, ligt in het feit dat ze God vóór alles plaatsten. Maar 
op zo’n manier dat anderen daar nooit door in de knel 
konden komen.
Hoewel ze beiden het klooster in wilden, bracht God hen 
samen. Aanvankelijk was het een ‘Jozefhuwelijk’, omdat 
Louis zijn vrouw wilde ontzien. Tot hun biechtvader ze 
tot een ander inzicht bracht. Zélie genoot vervolgens van 
haar moederschap. “Ik ben ervoor gemaakt”, riep ze uit. 

Louis gaf zijn eigen zaak als horloge- en klokkenmaker 
op toen Zélie’s kantklosbedrijfje te veel van haar begon te 
vergen.

Ups en downs
Het huwelijk van Louis en Zélie was zoals men zegt een 
match made in Heaven. Het deed ze nog meer beseffen dat 
ze het van de hemel moesten hebben, met dagelijks 
 Misbezoek, regelmatige communie en biecht, zondags-
heiliging. Maar ook zij kenden hun ups en downs.
God bleef op de eerste plaats komen, ook toen Zélie ver-
ging van de pijn als gevolg van haar ziekte. Zolang als kon 
bleef ze naar de Mis gaan. Ze pelgrimeerde naar Lourdes 
om genezen te worden, vooral omwille van de achterblij-
vers. Maar ze begreep en vertrouwde erop dat Onze- 
Lieve-Vrouw op bijzondere wijze voor hen zou zorgen.
Ze verheugde zich op het weerzien met haar vier jong 
overleden kinderen. Die waren altijd deel blijven uitma-
ken van het gezin. Niet op een drukkende manier, 
maar als een realiteit van twee werelden die elkaar heel 
dicht raken. Zij riep hun voorspraak in en er zijn treffen-

de voorbeelden van gebedsverhoringen.
Zélies overlijden was een zware slag voor het gezin, dat 
er door het geloof én door ervaren verbondenheid toch in 
slaagde het gezellig te hebben. 

Troosten
Het viel Louis zwaar dat hij de ene na de andere dochter 
naar het klooster zag vertrekken, maar hij protesteerde 
niet. Vanwege een aandoening in de hersenen werd hij op 
latere leeftijd in een psychiatrische inrichting opgenomen. 
Ook daar zette hij met al zijn beperkingen zijn heilige ma-
nier van leven voort door medepatiënten te troosten 
en hen over Gods goedheid te vertellen.
Eigenlijk laat dit echtpaar zien dat het kan, heilig worden. 
Gewoon in het dagelijks leven. En wat dat teweeg kan 
brengen. +

Hélène Mongin, Louis en Zélie, heiligheid in het dagelijkse  leven. 
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ISBN 978 94 91991 49 3

Heilig worden kan - ge-
woon in het dagelijks leven
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Zélie en Louis Martin waren de eersten wier levensverhalen werden samengevoegd in één heiligverklaringsproces.

kninspiratie

Relieken in België en Nederland
De relieken van de heiligen Louis en Zélie Martin zijn vrijdag 15 september vanaf 14.00 uur in de karmel van 
Gent aan de Burgstraat 46. De middag van verering, gebed en conferentie wordt om 17.00 afgesloten met een 
H. Mis, opgedragen door mgr. Luc van Looy. Er is ook biechtgelegenheid.
Info: 09/225.57.87, info@karmel-gent.be

Op vrijdagavond zijn de relieken in de kapel van het Sint-Janscentrum in Den Bosch, waar ’s avonds en ’s 
nachts aanbidding is en verering van de relieken. Er is ook biechtgelegenheid. Op zaterdag is ’s morgens een 
Eucharistieviering en rozenkransgebed. ’s Middags geven Wim en Annette Peeters een getuigenis met als 
thema: ‘Liefde en lijden. De kracht van het sacrament van het huwelijk in moeilijke omstandigheden’. 
Info: www.sint-janscentrum.nl

Op zondag 17 september zijn de relieken bij het Feest van de Gezinnen in het Belgische Scherpenheuvel, een 
dag van positieve bemoediging voor gehuwden met als thema ‘Werk aan je huiskerk’. Kardinaal De Kesel 
geeft een voordracht en is hoofdcelebrant van de H. Mis in de basiliek (Isabellaplein 1). Verder o.a. gezinsge-
tuigenis, biechtgelegenheid, workshops voor de kinderen.
Info: 0473/39.09.96, www.feestvandegezinnen.org


